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Yüce yaratıcımızın rahmeti öfkesinden, bağışlaması da cezalandırmasından daha geniştir. Rabbimizin güzel isimlerinin başında Rahman ve Rahim gelir. İlâhi hitabına bu isimlerle başlanır. Kutlu elçisi Hz. Muhammed (sas) âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Annenin evlâdını şefkatle bağrına basmasından, hayvanların yavrularına olan düşkünlüğüne varıncaya kadar hepsi Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği şefkat ve merhametin bir sonucudur. Sayısız nimetlerle donattığı insanoğlunun, bunca isyan ve tuğyanına rağmen onları havasız, susuz ve nirmetsiz birakmaması da yine O'nun engin rahmetinin bir eseridir. Kısaca belirtmek gerekirse, O'nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. 


şefkat abidesi olan Hz. Peygamber, insanlığın hasret kaldığı ve özlemini çektiği merhameti sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere, canlı cansız her şeye karşı göstermiştir. “Merhamet etmeyene merhamet edilmez düsturuyla da herkesin şefkat ve merhamete muhtaç olduğunu ve merhamet arayanların öncelikle kendilerinin merhametli olmaları gerektiğini hatırlatmıştır. 


Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan ve bütün insanlığın gözleri önünde cereyan eden savaşlar, terör olayları, şiddet, insarı hakları ihlalleri, daha çok kazanma hırsı ve tüketim çılgınlığı uğruna veya bilinçsizce çevrenin tahrip edilmesi herkesi üzmekte ve tedirgin etmektedir. Aydınlanma, çoğulculuk, diyalog ve hoşgörü gibi çağdaş değerler ise sadece sözde kalmaktadır. 


Yaşanan bu acı tablo, bizleri yeniden şefkat ve merhameti hatırlamaya, deyim yerindeyse bir merhamet çağrısında bulunma- ya sevk etti. Bu yüzden gündem konumuzu "merhamet" olarak belirledik. Özellikle gönüllerin ilâhi rahmet ve mağfiret arzusu ile yıkandığı, sahurun bereketi, iftarın sevinci ve teravihin coskusuyla manevi duyguların zirveye ulaştığı rahmet ve bereket mevsimi Ramazan'da, bugün eksikliğini hissettiğimiz pek çok de-Ber yanında, şefkat ve merhameti de özümsemeye ve davranışlarımıza yansıtmaya ihtiyacımız olduğuna yeniden vurgu yapma ihtiyacı hissettik. Konuya ilişkin hazırladığımız birbirinden değerli yazıları zevkle okuyacağınızı düşünüyorum. 


Bu ayda ilâhi vahyin ve rahmet elçisinin kılavuzluğunda yeniden gönül dünyamıza dönmeli, nefsimizle hesaplaşmalı, geçmişimizi muhasebe etmeli, geleceğimizi plânlamalı, çevremizde yardım bekleyen kimsesizlere, yetimlere, yoksullara, yaşlılara, hastalara şefkat ellerimizi uzatmalıyız. Arne-babamıza, akrabalarımıza, komşularımıza sevgi ve merhametle yaklaştığımız gibi, hayvanlara, bitkilere ve çevremize de aynı şekilde sevgi ve merhametle muamele etmeliyiz. 

Ramazan Ayı'nırı, başta şefkate hasret olan tüm mahzunlar ve çaresizler olmak üzere hepimiz için bir “Rahmet Ayı"na dönüşmesini diliyor, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi ve mübarek Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum, 


Bir sonraki sayıda yeniden buluşmak dileğiyle, 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Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 


Rahmet Ayı Ramazan'da Kur'an'ı Anlamak 


Kur'an'ın inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin içinde yer aldığı, rahmet ve bereket mevsimi bir Ramazan ayını daha idrak etmenin huzur ve mutluluğu içindeyiz. Hayatın baş döndürücü akışı içinde savrulan günümüz insanının belli aralıklarla durup düşünmeye, soluklanma- ya, hayatını daha anlamlı kılacak şekilde öze dönüp kendini yenilemeye ihtiyacı var. İşte Ramazan ayı, bizlere böyle bir firsatı sunan, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, ilâhi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan kutsal bir zaman dilimidir. 

Ramazan, iftar sofrası misali sahip olunan nimetleri paylaşmanın, hayırda yarışmanın, yaraları sarmanın, düşeni kaldırmanın, insanların derdiyle dertlenmenin içtenlikle ve ibadet duygusu ile yaşandığı bir aydır. Ramazan ayında, sabır ve irade eğitimi kazandıran, oruç ibadetinin coşku ve heyecanını iç dünyasında yaşayan ve orucun kazandırdığı kulluk bilincini davranışlafına yansıtan Müslümanlar, yaşadıkları ve yaşattıkları bu güzelliklerle hem Allah'ı hem de O'nun kullarını hoşnut etme gayretinde olurlar. Paylaşmanın en güzel örneklerinin verildiği Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, sıkıntı içinde olan insanlara yardım elini uzatmak, Ramazanın manevi iklimine ayrı bir bereket kazandırır. 


Milletimiz asırlardır bu coğrafyada Ramazan'ın getirdiği bereketten yararlanmayı bilmiş, dostluk, kardeşlik, komşuluk ve misafirperverliğin en güzel örneklerini bu ayda sergilemiştir. 
Bu hasletlerimizin bugün de gayet canlı şekilde toplum hayatında yer bulması ile iftihar etmekteyiz. İnsanımız, komşusu açken tok yatamayacağının idraki içinde, gönül zenginliğini maddi imkânlarıyla birleştirerek yardıma muhtaç olanlara el uzatmayı ve onları sevindirmeyi dini olduğu kadar insani bir görev olarak da görmektedir. 

Ramazan sadece ibadette yoğunlaşmayı değil, yaptığımız ibadet ve dua ile diğer davranışlarımızı bütünleştirmeyi de bize öğretir. Meselâ, oruç ibadeti bizlere, ibadetin gösteriş için, başkalarının bilmesi ve takdir etmesi için değil, yalnızca Allah için yapıldığında değerli olacağını öğretmelidir. Ramazan Kur'an ayıdır. Bu ayda sadece Kur'an'ı okuyarak ve dinleyerek 


| değil, onun manasını anlayarak ve onu hayatımıza rehber 


ederek Allah'a yakınlaşacağımızı fark etmeliyiz. Sağlıklı bir dini hayatın ve istikametin korunabilmesi için doğru dini bilginin vazgeçilmezliğini görerek, bu ayda Hazreti Peygamberin sünnetini, güzel ahlâkını ve örnek hayatını daha yakından tanıma- ya, bilgimizi artırmaya çalışmalıyız. 

Ramazan ayını bütün inananların еп güzel şekilde değerlendirmesini temenni ediyor, rahmet ve mağfiret ayının başta ülkemiz insanı olmak üzere, tüm inananlar ve insanlık için hayırlar getirmesini, insanlığın dirlik ve düzenliğine, barış ve esenli-Bine vesilesi olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 


diyanet 





GÜNDEM 


Doç. Dr, Halil Altuntaş 
Başkanlık Vaizi 


Acıma duygusu zayıflığın değil, güçlü bir ruhun 
Merhamet, bencilliğe esir olmadan, dünyada/kendi iç dünyasında başkalarına da yer açabilen güçlü yüreğin niteliğidir. 


göstergesidir. 
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Merhamet ve Şefkat 
ÇAĞRISI 
سهد‎ 











Allah'ın Rasulü oğlu İbrahim'i kucağına almış, onu öpüyor, kokluyor. 
Küçük yavru son anlarını yaşamaktadır. Çok geçmeden ruhunu teslim edecek ve kâinatın efendisinin gözyaşları yanaklarından süzülecekti. Abdurrahman b. Avf biraz şaşkın; sorar: 


- Siz de mi ağlıyorsunuz ey Allah'ın Rasulü! 


Sahabi, hayata ve ölüme anlam vermeyi öğreten Allah elçisinin ölüm gerçeğini herkesten iyi kavramış olduğundan oğlunun ölümüne üzülmeyeceğini düşünmüştü. Efendimiz; 


- "Avf oğlul Bu gözyaşları merhamet duygusunun eserdir” karşılığıni verir ve minik yavruyu bir kere deha öptükten sonra devam eder: 
“Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Ancak biz yine de Rabbimizin razı olacağı şeyi söyleriz. Senden аупі- 





dığımız için mahzunuz ey İbrahim." 
(Buhari, Cenâiz 44) 


Zerreden küreye, kâinatın sahip olduğu düzenli var oluş ilâhi rahmetin eseri, "Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.” (A'raf, 156) diyor Rabbimiz. Yıldızlar nasıl oluyor da yollarından zerrece sapmadan görevlerini yerine getiriyor! Varlıklar dünyasındakı akla nereden geliyor? 
Okyanus adı ile uzanmış yatan engin suların buhar olup, bulutlaşıp toprağımıza bereket yağdırması bu ilahi rahmetin eseri, Bu yüzden yağmura doğrudan “rahmet” demişiz, 
Yeşeren otlar, çevremizdeki sonsuz renk cümbüşü sonu gelmez ilâhi rahmet zincirinin halkaları, 


Elbet adalet sıfatının gereği olarak gazabı da var Allah'ın, ama O'nun rahmeti gazabına baskındır. (Buhari Tevhid, 55) 





Yaratıcı kudret, kâinatın var oluş ve işleyişine fiilen hâkim kıldığı rahmeti, yeryüzü plânında, insana роtansiyel bir nitelik halinde yansıtmıştır. Merhamet. 
Bakalım insan Allah'ın ahlâkı ile ahlâklanıp bu duyguyu tabiatının hayvani tarafina, zulüm ve zorbalığa baskın kılabilecek mi? Âdemoğlunun bütün hayatı bu imtihanın yaşandığı bir süreçtir, 


Merhamet, esirgeme duygusu ile harman olmuş acıma duygusudur. Anne, bu duygunun iliklerine kadar işlediği insandır. İtilip kakılmış, ihmal edilmiş, ilgisiz burakılmış bir anneyi çocuğuna vereceğiniz bir zarar ile imtihan edin, göreceksiniz ki bütün çektiklerini unutmuş, “keşke ona bir şey olmasın, ben bir şey istemem" diyecektir, 


Annelik insana has bir nitelik değil. Hayvanlar da dünyaya can getiriyor. Yuvadaki yumurtasına göz diken yılana saldıran serçe bize neler anlatmıyor ki... Sivri dişleri en büyük silahi olan şu köpek aynı dişlerle yavrusunu ensesinden tutmuş taşıyor. Parçalamak için var olan o dişler bir yavrunun narin ensesinde nasıl “pamuk” oluveriyor! Bu “müuciгеу! gerçekleştiren sihirli formüle merhamet adını vermişiz. Kâinatın efendisi (s.a.s) bu formülü, merhamet ve şefkat duygusunun ilâhi kaynağına işaretle çözüyor: "Allah merhametini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakınır.” (Buhari, Edeb, 19) 


Rahmanın merhametini hak etmeyi, onun bize ayırdığı bu merhamet payını dişa yansıtmamıza bağlayan şu iki hadis de aynı formülün çözümüdür: "Yerdekilere merhamet edin ki gökte olan (Allah) da size merhamet etsin," (Ebü Davud, Edeb, 58) Bu ise ancak varlıklara merhamet etmekle gerçekleşebiliyor: "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." 
(Buhari, Edeb, 18) 


Ancak şefkat ve merhamettir ki canlı cansiz demeden bütün varlıkları “Allah'ın mahlüku" olma etiketi altında birleştiyor. Bu bakış açısı, insana ait bütün düşünce ve eylemlerin temeline Allah bilincini yerleştirecek, böylece insanın yaratılış hikmeti hedefini bulmuş olacaktır. Bundan dolayı merhamet duygusu Allah katında büyük bir değer taşıyor. Bu duygunun kök saldığı yürek, sahibinin işlediği nice "yanlış ların örtülmesine zemin hazırlıyor. 


66 Bizim medeniyetimizin 


ruhlara merhamet nakşeden asil bir inceliği vardır. Bu merhamet, insan-hayvan ayırımı yapmaz. 
Mimarimizdeki “kuş sarayı" 
kavramı bu derûnî güzelliğin sözcüsüdür.ş əş 


Kötü yola düşmüş bir kadını susuzluktan ölmek üzere bulunan bir köpeğe su verdiği için Allah'ın bağışladığını haber veren Peygamber Efendimiz (5.a.s.) (Buhari, Şürb, 9) Kedisini açlıktan öldüren merhametsiz bir kadının, cehennemi hak ettiğini bildiren hadiste de (Buhar, Edeb, 18) ters yönden ayrı gerçeğe vurgu yapılmıştır. Bu sebeple Kur'an, iman edip birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerin ahiret mutluluğuna ereceğini bildiriyor. (Beled, 17-18) 


Katı yürekli insan, adını koyamadığı gizli bir korku- 

nun müptelâsıdır. Geceleyin mezarlıktan geçerken ıslık çalan adamın ruh hali saklıdır onun içinde. İşte zulüm ve merhametsizlik çok kere böyle bir zaafın görünen yüzüdür. Gaddarlığın izini sürün, korkak bir adama ulaşacaksınız. Bu sözü çok duymuşsunuzdur: “Korkaklık zalimliğin anasıdır” der Montaigne ve devam eder: “Kötü ve insanlık dışı bir kalbin acısının ve burukluğunun genelde kadınsı bir yumuşaklık barındırdığını tecrübeyle tespit ettim, Önemsiz sebepler yüzünden kolayca ağlayan zalimler gördüm. Zalim Alexandre, o her gün birçok insanı zalimce öldüren zorba hükümdar, halkının kendisini ağlarken görmesinden korktuğu için tiyatroda trajedi seyretmeye gidemezmiş. Bu tür insanları aşırı uçlara yönelten şey ruhlarının zayıflığı olabilir mil” (Montaigne, Denemeler, Türkçesi Buket Yilmaz, Laсмет Yayıncılık, İst. 2007 s. 202) Böyle bir adamın dökecegi gözyaşları timsah gözyaşları değil, ama merhametin eseri de değil. Zalim bir adamın bilinçaltını- dan kendisine sen katı kalpli biri değilsin diye seslenmesidir. Oysa “Gözyaşı suçun rengini soldurmaz.” (Necip Fasl, Reis Bey) 


Merhametli bir kimse ise tam tersine, dıştan bakışla birtakım zayıflık belirtileri taşır gibi görülebilir. Halbuki boynu bükük bir yetimin titrettiği bu yürek, ardın- da güçlü bir kişilik saklar. Acıma duygusu zayıflığını değil, güçlü bir ruhun göstergesidir. Merhamet, benciliğe esir olmadan, dünyada/kendi iç dünyasında başkalarına da yer açabilen güçlü yüreğin niteliğidir. 


diyanet aylık dergi 
eylül 2008 
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İZSÜNDEM 


Kişinin kendi yaşadığı istiraptan dolayı ağlaması bir tür savunmadır. Bu durumdaki insan karşılaştığı zorluğa pasif bir yolla karşı çıkmaktadır. Bu gözyaşlarının derinliklerinde bencilce bir yöneliş yer alır. Başkalarının mutsuzlukları, ıstırapları, acıları için akıtılan gözyaşı ise hasbidir, tertemiz ve durudur. Merhamet ve şefkat duygusudur bu gözyaşlarını besleyen. Bu gözyaşları, “hep almak" sevdasını yenip, kendinden bir şeyler verebilme noktasına gelmiş insanın gözyaşlarıdır. Başkalan için ağlayabilmek, dünyayı onların puslu penceresinden görebilmekle mümkün, Acılı yüreklere girebilmekle; yanaklarını gözyaşı ile ıslatma hakkını kendinde göremeyen, hep "içe ağlayan” yürekleri görebilmekle mümkün. Burada “ağlamak”, zorda olanı anlayabilmenin adıdır... Ağlayamamak ise anlayamamanın belgesi, Edibin, göğsünde kalp değil de “taş” taşıyanlara yönelik şu söz bunu vurguluyor: "Ağlayamazanz- Ağlasaydınız anlardınız." (Necip Fazl, Reis Bey) Merhametsiz bir kalbin ilk kurbanı kendi sahibidir. 
Acıma duygusundan mahrum bir kalbi, dünyanın hiçbir maddi imkânı tatmin edemez, huzura kavuşturamaz. Bizim temel derdimiz, kendimize acımayışımızdır. Nefse itaatle, isyanlarla, ruha hakkını veremeyip maddenin demir kafesine tikilip kalmakla kendimize karşi en büyük merhametsizliği işliyoruz. İstemesek de, kendimize reva gördüğümüz merhametsizlikten neslimizi de esirgefye)miyoruz. En büyük merhametsizliği en çok sevdiklerimize karşı sergilemiş oluyoruz. 


Etten kan pompasını yürek yapan şey, oraya sinen merhamet duygusudur, tamam. Fakat hiçbir şey istismar edilmiş merhamet duygusu kadar “muzır” olamaz, dersek önemli bir gerçeği vurgulamış oluruz. 
Söz gelimi, adaletin uygulanacağı yerde merhametten söz etmenin açılımı şudur: "Yapıları kötülük yapanın yanında kâr kalsın, kişi yaptığının karşılığını, cezasını görmesin,” 

İstismara kapı aralayan merhameti “ağızların kirli sakizi" diye niteliyor "Reis Bey," Ancak “merhametten maraz doğar" atasözünü mutlakmış gibi algılayıp merhameti “defterden silmek” insanın kalbinden rahmeti siler ve onu “buz çölünde yol almaya" mahküm eder, Çocuklarını öpmediğini söyleyen zata Hz. 
Peygamber'in verdiği cevaba bakınız: "Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben sana ne yapabilirim,” (Müsüm, Fedaî, 64) 

Bizim medeniyetimizin ruhlara merhamet nakşeden asil bir inceliği vardır. Bu merhamet, insan-hayvan 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ayırımı yapmaz. Mimarimizdeki “kuş sarayı” kavramı bu derüni güzelliğin sözcüsüdür. Ahmet Haşim Bursa'da yaşayanı Greguar Bay isimli Fransız dan aktanyor: “Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar (ayakkabıcılar) çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan sakat bazı hayvanların darülâcezesidir. Kanadı veya bacağı kırık leylekler, bunamış kargılar, kör veya sağır baykuşlar burada halkın sadakasıyla geçindinlir. Haffaf esnafın aylıkla tuttuğu belki yüz yaşında, baktığı sakat leylekler kadar aciz bir ihtiyar, sadaka parasıyla her gün işkembe alır, temizler, parçalar ve insan merhametine sığınan bu zavallı kuşla- ra dağıtır.” (Ahmet Haşim, Bize Göre, Gürebihine-i Lâklikan, Frankfurt Seyahatnamesi, Devlet Kitapları, 1000 Temel Eser, М.Е. Basimevi, İst. 1969, = 94) Bu tablo, iman cevheri ile şeffaflaştırdığı maddenin ötesini seyredebilen dünya görüşünün eseridir. Ancak ne yazık ki dünya tozpembe degil. Acı birtakım gerçekler de tarihin gözleri önünde yaşandı, günümüzde de yaşanıyor. 

Tarih, birbirini acımasızca katleden insanların zevkle seyredildiği dönemler gördü. Roma'nın arenaları zulüm ve merhametsizliğin putlaştırıldığı mekânlar olārak geçmişin hafizasındaki yerini almıştır. İnsanların vahşi hayvanlara yem edilişi, yalnızca bir cezalandırma yöntemi değil, aynı zamanda -belki ondan daha fazla- bir seyirlik olaydı. İnsanlığın bu sefil yanı, "işkence partileri” ile boğa güreşleri ile kara bir damar halinde günümüze kadar uzayıp gelmiştir. 


Bir Batı Avrupa ülkesinin turistik kasabalarında her yıl 'eğlence' diye pek çok boğa öldürülüyor. Bu zavallı hayvanların öldürülmesi kadar acı olan bir başka gerçek ise, bu işin bir milli kültür olgusu olarak değerlendirilmesidir. “Bir canlının kızdınlarak, acı çektirilerek ve dakikalar boyu şişlerle delik deşik edilerek öldürülmesinin nasıl bir eğlendirici yanı olabilir? Cevap, ruhumuzun karanlık yanında saklanan acımasızlıkta olsa gerek.” Bu kanlı oyunda ön plâna çıkan iki tip var: Merhametsizliğin kanlı eli matador ve merhametsizliği seyirlik zevk şehveti içinde baş tacı eden canlılar yığını, 

Topyekün insanlık dünyaya, burayı merhametin her derde derman olduğu bir güzellikler yurdu kılma görevi ile gelmiştir. Bu görev, insan-hayvan, canlı-cansız demeden bütün kâinatın altın harflerle yazılmış sessiz bir davetiyesi olarak duruyor, insanın önünde. 


Gelin her gönülde bir merhamet meşalesi yakalım; ruhlardaki kuytu, izbe köşeleri aydınlatacak bir meşale: İnsan olmanın zevkini o zaman yaşayacağız. 





Prof. Dr. Ferhat Koca 


Hitit Üniv, İlâhiyat Fak. Dekanı 


Rahman, rahmetin en yüce derecesine sahip olan, sonsuz rahmet sa- 
МЫ, 


türlü iyilik ve ihtiyaçlarını 


mahlükatının her 


esirgemeden ihsan eden; yine aynı kökten gelen Rahim ise, müminlere şefkat eden ve onlara her türlü iyilik ve ihsanda bulunan de- 


mektir. 


RAHMET ve Merhamet 
Çağrısı Olarak İSLAM 


Rahmet ve Merhamet Ne Demektir? 


Rahmet, “incelik, kalp inceliği, iyilik ve ihsan etmeyi gerektirecek biçimde şefkat göstermek, cezayı hak edene ceza vermekten vazgecmek demektir. (Варо el-İsfaharı, e-Müf. 
redât, İstanbul 1986, Kahraman Yayınları, s. 279, Muhammed АЛ b, Alı et-Tehanev/l, Кес йиш isti hat für, Beyrut ts. Daru Sadr, I, 588) 


Rahmet kelimesiyle aynı kökten türemiş olan merhamet de, “acıma duygusu, bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik ve lütuf” anlamına gelir. 


Bu tanımlardan, rahmet ve merhamet kelimelerinin, öncelikle “Allahın bütün yaratılmışlara yönelik lütuf ve ihsanları”, daha sonra da 





“insanlarda bulunan, onları hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkın-Шап karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden acıma duygusu" manalarına geldikleri söylenebilir. (Çağnc, “Merhamet”, DİA, ХХІХ, 184) 


Rahmet ve merhamet, başta insanlar olmak üzere, bütün mahlükatın iyiliğini isteyip onlara yardım ve ihsanda bulunma duygusudur. 
Bu duygu aynı zamanda adalet duygusunun da kaynaklarındarı birini oluşturur. Şu kadar var ki, adalet, birine lâyık olduğu bir hakkı, merhamet ise daha fazlasını vermektir. Suçluya hak ettiği cezayı vermek adalet; onu zavallı telâkki ederek affetmek ise merhamettir. 
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İZSÜNDEM 


Bu sebeple, rahmet ve merhamet göstermek, adaleti uygulamaktan daha zordur. (М, Yaşar Kandemir, Örneklerie İslâm АБЗ, İstanbul 1984, Мей Yayınları, 5. 159-160) 


Rahmet ve merhamet, insanlar arasındaki duygu birliğinin, dayanışma ve paylaşmanın başta gelen amillerindendir. Evlât sevgisi, ana babaya saygı ve itaat, sıla-i rahim, yaşlılara, yoksullara, hastalara ve kimsesizlere yardım gibi erdemler merhamet duygusunun birer yansıması niteliğindedir. (Çağrıcı, age, 


ххх. 184) 





Rahmet ve Merhamet Çağrısı Olarak İslâm Dini 


Özü, “barış, güven, emniyet ve Allah'a teslimiyet" olan İslâm, bütün insanlığı Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın varlık ve birliğini kabule ve ona ibadet etmeye çağırmakta; peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.s.Yi “âlemlere rahmet", ilâhi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i ise "rahmet kitabı" olarak nitelemekte, Müslümanları canlı ve cansız bütün varlklara karşı rahmet, merhamet ve şefkatle muameleye davet etmekte ve insanlar arasında sevgi, rahmet ve merhamete dayalı bir ahlâk düzeni inşa 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etmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple, İslâm dini, ceza ve tehditler içeren bir ceza külliyatı değil, tam anlamıyla bir rahmet ve merhamet çağrısıdır. 


a. Yüce Mabut: Rahman ve Rahim Olan Allah 


İslam dininin temelini tevhit akidesi oluşturur. Bu inanca göre, Alemlerin yaratıcısı ve terbiye edicisi, kendisinin hiçbir dengi bulunmayan, doğmamış ve doğrulmamış olan ve her türlü ibadete lâyık bulunan Yüce Allah'tır. (ihlâs 1-4) İslâm inanç esaslarına göre, Yüce Allah'ın çeşitli güzel isimleri bulunmaktadır. (isra, 110) Bunların başında Rahman ve Rahim isimleri gelir. "О, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. О, Rahman dır, Rahim dir.” (Haşr, 22) "Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.” (Kehf 58) 


Rahman, rahmetin en yüce derecesine sahip olan, sonsuz rahmet sahibi, mahlükatının her türlü iyilik ve ihtiyaçlarını esirgemeden ihsan eden; yine aynı kökten gelen Rahim ise, müminlere şefkat eden ve onlara her türlü iyilik ve ihsanda bulunan demektir, 


Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan besmele (Memi, 30), Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimleriyle başlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 57 ayette Rahman ismi kullanılırken, 115 yerde Rahim ismi, “çok bağışlayıcı" anlamına gelen “Gafür" ismi ile birlikte, dört ayette ise “Erhamü"r-rahimin (merhametlileпп en merhametlisi)” tamlaması geçmektedir. Bu ayetlerde sürekli olarak Cenab-ı Hakk'ın çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğu vurgulanmaktadır. 
(mek olarak bk. Bakara, 182, 192. 199, 218, 226: Âli İmran, 31, 89, 129; Nisa, 16, 25) 


Kuran-ı Kerim de daima "er-Rahman"” şeklinde geçen ve insanlar için kullanılmayan bu ilahi isim gereği Cenab-ı Hak, dünyada insanların din ve inançlarına herhangi bir müdahalede bulunmadan, onların akıl ve iradelerini kullanmalarına firsat verir ve O'nun rahmeti; inanan-inanmayan, âdil-zalim veya çalışkan-tembel gibi herhangi bir ayırım yapmadan yaratma, rızık verme, yararlarını celp ve zararlarını def etme yönlerinden bütün varlık ve insanlık âlemını kapsar. Yüce Allah, Rahim sıfatının tecellisi olarak ise daha çok ahirette olmak üzere ve münhasıran müminler için iyilik ve ihsanda bulunur. Bu itibarla da Rahman'ın anlamı, Rahim'in manasından daha geniş ve kapsamlıdır. (Muhammed A'A b. Al et-Tehdnevî, Keşşifu istilahatil-fünün, Beyrut ts, Dâru Sadr, İİ, 588) 


Yukarıda zikredilen iki yüze yakın ayet-i kerimede belirtildiği üzere, İslâm dininin kabul ettiği Yüce Mabut, dünyada bütün insanlara sonsuz rahmet ve şefkat gösteren, ahirette ise hususen müminlere rahmet ve merhametiyle muamele edecek Rahman ve Rahim olan rabbimizdir ve onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. (Arar, 156) O, karaların ve denizlerin karanlıkları içerisinde insanlığa yol bulduran ve rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen Yüce Allah'tır ve O'ndan başka tapılacak tann yoktur, (Neml, 43) 


b. Peygamber; Âlemlere Rahmet Olan Hz. Muhammed (s.a.s.) 


İslâm'ın peygamberi, peygamberler halkasının sonuncusu olan Hz. Muhammed'dir. (Ahzab, 40) Yüce Allah, onu insanlara sikinti, zorluk ve meşakkat vermek için değil, bilâkis bütün âlemlere rahmet ve merhamet olarak göndermiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "(Resülüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 107) denmiştir. Merhum Ali Ulvi Kurucu, bu ayet-i kerime ışığında, Hz. 
Peygamber'i ne güzel vasfeylemiştir: 


“Mahşerde nebiler bile senden meded ister, "Rahmet" diyen âlemlere Rahman dir Efendim!" 


Hz. Peygamber pek çok keder ve sevinçlerle dolu tevhit mücadelesi sırasında, hiçbir an “rahmet” peygamberi olduğunu unutmamış ve karşılaştığı olumlu we olumsuz bütün olaylara sevgi ve rahmet perspektifinden bakarak, model bir şahsiyet ortaya koymuştur. O, kahraman amcası Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi ve ciğerlerini ağzında çiğneyen Hind" bağışlamış, Veda Hutbesi'nde ise bütün kan davalarını kaldırdığını ilân etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in bu mücadelesi anlatılırken, onun rahmet ve merhametine vurgu yapılarak şöyle denmiştir. 


"О vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onlan affet, bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış.” (Âli İmrân, 159) 


"Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 128) 


ap 


66 Rahmet ve merhamet, 
insanlar arasındaki duygu birliğinin, dayanışma ve paylaşmanın başta gelen amillerindendir. Evlât sevgisi, ana babaya saygı ve itaat, sıla-i rahim, yaşlılara, yoksullara, hastalara ve kimsesizlere yardım gibi erdemler merhamet duygusunun birer 

yansıması niteliğindedir. e ə 


“Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler.” (Fetih, 29) 


Yine Kur'anı Kerim'de onun tebliğ metodunun genel çerçevesi şu şekilde çizilmiştir. "(Rasülüml) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele etl” (xahi, 125) 


Bizzat Hz. Peygamber Efendimiz de peygamber olarak gönderiliş gerekçesini şu şekilde açıklamıştır: "Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı (muannit ve müteannit) olarak göndermedi. Ancak, muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.” (Müslim, “Talak”, 29; Ahmed b, Hanbel, IL 328) 


O, insanların şefkat ve merhametleri ile Yüce Al-İah'ın şefkat ve merhameti arasında ilişki kurarak şöyle demiştir: “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (вина, “Tevhid, 2 “Edeb”, 18: Müslim, "Feza", 66); “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” (Buhari, “Edeb”, 18; Müslim, "Feral", 65, 66: Ebü Dü-Vud, “Edeb”, 145) 


Hz, Peygamber Efendimiz, insanlara ve özellikle de küçük çocuklara karşı son derece şefkatli davranmıştır. Torunlarını namazda bile omzunda taşımış, zaman zaman onların ve diğer çocukların oyunlarına katılmıştır. (Buhari, “Edeb”. 81, 112; Müslim, “Edeb”, 30: Ebü Düvüd, “Edeb”, 69) Yıllarca onun hizmetinde bulunan Enes b. Mâlik şöyle demiştir. “Aile fertlerine karşı Allah'ın Rasülü'nden (s.a.s.) daha şefkatlisini görmedim.” (Müslim, “Fezsil", 63: Ahmed b. Hanbel, Il, | 12) 


Bir eş, bir baba ve bir aile reisi olarak Hz. Peygamber, bu şefkatli davranışlarıyla ahlâk ve dinin özünde bulunan rahmet ve merhamet ilkelerini eylemleriyle yorumlamış olmaktadır. Bu durum ahlâki il- 





kelerin yalnızca öğretilerek değil, aynı zamanda yaşanarak öğretilebileceğine işaret etmektedir. 


Hz, Peygamber'in bu söz ve model davranışları, İslam dininin insanlar arasında sevgi, şefkat ve merhamet bağını geliştirmek ve bir sevgi ve merhamet toplumu inşa etmek istediğini ortaya koymaktadır. 


с. Kitap: Rahmet Kitabı Kur'an-ı Kerim 


İslâm'ın temel kaynağı, tamamı ilâhi vahiyden ibaret olan Kur'an-ı Kerim'dir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerimi insanlar için basiret nuru ve inanan bir toplum için de "hidayet rehberi ve rahmet" olarak göndermiştir. (Nemi, 77: Lokman, 3: Câsiye, 20) İçerisinde her şey için bir açıklama imkani bulunan bu kitap, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjdedir. (Nahl, 89) O, müminler için şifa ve rahmet, zalimler için ise yalnızca zarar ve ziyanı artıncıdır. (isra 82) Kuran âlemlerin rabbi olan Yüce Allah'tan bir öğüt, gönüllere bir şifa ve müminler için de bir hidayet ve rahmettir. (Yunus, 57) Kur'an-ı Keппте uymak ve Allah'tan sakınmak, Allah'ın merhametine nail olmak için en önemli bir vesiledir. 
(Enâm, 155) 


Bütün bu ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Kerim'in insanlar için bir tehdit değil, bir hidayet rehberi ve özelikle de müminler için bir rahmet ve müjde kitabı olduğunu göstermektedir. 


а. Атас Rahmet ve Merhamet Ahlâkı 


Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Peygamber'in mübarek sözleri ile örnek hayatına istikraf (tümel, makro) bir bakışla bakıldığı zaman İslâm dininin insanlar, hayvanlar, bitkiler velhasıl bütün canlı ve cansız varlıklarla ilişkilerde rahmet, merhamet ve şefkati emir ve tavsiye ettiği ve böylece, insanlar arasında 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bir “rahmet ve merhamet ahlâkı” oluşturmayı hedeflediği anlaşılır. 

Ana-baba ve büyüklere saygı ve itaat, sıla-i rahim, yaşlılara, yoksullara, hastalara, bakıma muhtaç engellilere, dul ve yetimlere, kimsesizlere, yolda kalmışlara yardım; hayvanlara karşı şefkatle muamele, tabiat ve çevreyi hor kullanmama gibi konular- da ortaya konan pek çok dini emir ve tavsiye, İslãm'ın “rahmet ve merhamet ahlakı”nın temel parçalarını meydana getirmektedir. Bu konularla ilgili bazı dini naslar şunlardır. 


“Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.” (Beled. 17-18) 


“Onları (ana babaları) esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: ‘Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet eti” diyerek dua et." (Isra 24) 


"О takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler, Allah da güzel davranışta bulunanları sever." (Ал. İmrân, 134) 


"(Resulüml) De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin.” (Müminân, 118) 


"Birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirine şefkat göstermede müminler bir vücut gibidirler, Vücudun bir uzvu rahatsız olunca: diğer uzuvları da ona ortak olur." (Buhar, “Edeb” 27; Müslim, “Bir” 66; АҺ. 
med b. Hanbel, Müsned, IV, 270) 


“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizi, “Bir”, 15) 


“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder, Siz yeryüzündekilere -bütün canlılara- merhamet edin ki, göktekiler de -Allah ve melekler- size merhamet etsin.” (Ebu Davud, “Edebi”, 58) 


"Güçsüzlere merhamet edenlere Rahman olan Allah da merhamet eder.” (Ebü David, “Edeb”, 58: Tirmi-Ж, “Bir”, 16) 


“Allah insanlardan ancak merhametli olanları bagışlar.” (Buhari, "Сета", 32, “Eyman”, 9, “Tevhid”, 25: Müslim, “Cenâiz”, 9, 11: Ebü Dâvud, “Сел”, 24) 


Hz. Peygamber Efendimiz, kendisine "Ey Allah'ın Rasulül Siz çocuklarınızı öper misiniz, biz çocukla- 


nma öpmeyiz diyen bir bedeviye karşı, “Allah senin gönlünden şefkat we merhameti çekip çıkarmışsa ben ne yapabilirim?" buyurmuştur. (Buhari, “Edebi”, 18: Müslim, “Fezdil", 64: İbn Масе, “Edeb”, 3) 


İnsanların hemcinslerine ve diğer canlı ve cansız varlıklara karşı şefkat ve merhametle davranmalarini tavsiye eden bu ayet ve hadisler, İslâm'ın bir sevgi ve rahmet ahlâkı ve bir merhamet medeniyeti tasarımına sahip olduğunu göstermektedir. 


Rahmet ve Merhamet Bestesi 


İnsanlığın huzur ve saadeti için bazen karşılıklı hak ve hukukun ifa edilmesi ve çeşitli rasyonel plân ve normların ortaya konulması yeterli olmayabilir ve böyle durumlarda daha çok sosyal, daha derin vicdani ve manevi katkılara ihtiyaç duyulabilir. 


Rahmet ve merhamet, âlemlerin rabbi olan Yüce Allah'ın en önemli vasıflarından biridir ve ne mutlu bize ki, bu sıfatlar insanoğluna da lütfedilmiştir. 
“şüphesiz acıma, merhamet duygusu Rahmân'dan bir cüzdür.” (Buhari, “Edeb”, 13; Tirmizi “Birr”, 16) 


Varlık âlemi Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın rahmet ve merhameti ile var olmuş ve yine onun sonsuz rahmet ve merhametiyle varlığını devam ettirmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, “Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi.” 
Nor, 14) "Allahın lütuf ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu?” (Nûr 20), “Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı.” (мог, 21) buyrulmuştur. 


Müslümanlar olarak mutlu ve huzurlu bir dünya hayatı yaşamak istiyor isek, beşeri varlığımızda mündemiç bulunan bu ilâhi rahmet ve merhametle davranmalı, canlı ve cansız bütün varlıklarla ilişkilerimizi bir “merhamet bestesi” haline dönüştürmeliyiz. Üstat Necip Fazıl Kısakürek bu gerçeği ve ihtiyacı Reis Bey'in ağzından şu destansı ifadelerle dile getirmiştir; 

“Rahmet... Âlem bu temel üzerinde... Eğer toprağa, tohuma, hatta kire, lekeye merhamet olmasaydı, su olur muydul Rengi merhamet, sesi merhamet, pırıltılı, зт su... Ne duruyorsunuz! Sëkün sahte su borularını, ev ev merhamet şebekesi- 


66 Hiz. Peygamber pek çok keder 
ve sevinçlerie dolu tevhit mücadelesi sırasında, hiçbir an "rahmet" 
peygamberi olduğunu unutmamış ve karşılaştığı olumlu ve olumsuz bütün olaylara sevgi ve rahmet perspektifinden bakarak, model bir 

şahsiyet ortaya koymuştur. 9 9 


ni kurun! Tepelerinizdeki çatıları da yıkın, göklerle temasa geçin! О zaman göreceksiniz ki, acı su borularından kendi kendisine tatlı su akacak ve başlar üstünde güneşe yol veren kubbeler yükselecek...” 


"Merhamet bestesi... Ah bu besteyi bir tutturabilsek, yakan bir şarkı halinde gırtlak yivlerine bir kazıyabilseki Benim istediğim, güneşin merkezindeki merhamet... Kuzuları da, yılanları da sitan merhamet...” 

"Merhamet, hiçbir şeyin kendisi değil, su gibi, toprak gibi, hava, ateş gibi her şeyin temeli... Onu getirin, kuracağı iklimde, iyinin ölü bitkileri dirilsin, kötünün de diri bitkileri ölsün...” (месір Fazıl Kisakürek, Ræis Bey, İstanbul 1964, Ötüken Yayınevi, =, 83) 

Sözlerime şu ayet-i kerimelerle son vermek istiyorum: 

"De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullanm! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki О, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Zümer. 53) 

"Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!” 
(Сапе, 7) 

"Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yüklemel Bizi affet, bizi bağışla, bize acıl Sen bizim Mevlâ'mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et,” (Bakara 286) 

"Ey Rabbimizi Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (Araf, 23) 


Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı, Sen, bağışlayanların en hayırlısısın." (A'raf, 155) 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Cenab-ı Hakk'ın her bir isim ve sıfatının varlık âleminde bir tecellisi söz konusudur. O'nun yüce isimlerinden biri de Rahman'dır. Her besmele çekişi- 


— mizde zikrettiğimiz bu isim, Allah Teâlâ'nın yaratmış olduğu her varlığa rah- 


met ve merhametle muamele edişini ifade eder. Yüce Mevlâ, mahlükâta merhametiyle muamele ettiği gibi, onların fıtratına sevgi, şefkat ve merha- 


| met duygusunu da yerleştirmiştir. Canlı ve cansız tüm varlık âlemini ayakta 


tutan ve devamını sağlayan şeyin, fıtratlarına yerleştirilen bu duygu olduğunu söyleyebiliriz. 


Etrafımıza ibret nazarıyla bir baktığımızda, tüm canlılarda muhteşem bir sevgi ve merhamet ilişkisinin cereyan ettiğini görürüz. En basit bir canlıdan, en vahşi olduğu sanılan hayvanlara ve en mükemmel varlık olan insana varıncaya kadar tüm canlılarda, hayat âdeta sevgi ve merhamet üzerine kurulmuştur. Varlıkların neslinin devamı temelde bir sevgi ilişkisine dayandığı gibi, onların varlıklarını idame ettirebilmeleri de, yine aralarındaki sevgi, şefkat ve merhamet ilişkisiyle sağlanmaktadır. Televizyonlarda zaman zaman yayınla- 


onan belgesellerde çok enteresan örneklerini izlediğimiz, en basitinden en 


vahşisine, hayvanlar âlemindeki sevgi ve merhamet ilişkileri karşısında hayranlık duymamak mümkün değildir. Bir anne kuşun yavrusunu beslerken, onu tehlikelerden korurken göstermiş olduğu akıllara durgunluk veren gayret ve fedakârlık; yırtıcı bir hayvanın, yavrularını ve hemcinslerini koruma adi- 


| na, hayatını tehlikeye atarcasına ortaya koyduğu mücadele; yine bir annenin 
| evlâdını büyütüp yetiştirirken sergilediği sevgi, şefkat, merhamet ve fedakâr- 


lik örnekleri, onların fitratlarına Cenab-ı Hak tarafindan yerleştirilen sevgi ve merhamet duygusunun filliyata dökülmesinden başka bir şey değildir. Bir başka ifadeyle, her bir varlık çeşidi, ilâhi sevgi ve merhametten kendi payına 





6 6 Yüce Mevlâ, mahlükâta 
merhametiyle muamele ettiği gibi, onların fıtratına sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu da yerleştirmiştir. Canlı ve cansız tüm varlık âlemini ayakta tutan ve devamını sağlayan şeyin, frtratlarına yerleştirilen bu duygu olduğunu 

söyleyebiliriz. gg 


düşeni almıştır. Yunus Emre'nin dediği gibi, “Çalab'ın dünyasında bin bir türlü sevgi var, Kabul et kend'özüne gör hangisi lâyıktır!" 


Eğer varlıklardaki bu sevgi ve merhamet duygusu olmasaydı, her halde varlığın devamı mümkün olmazdı. 


Bu konu, insan ve toplum açısından elbette çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Bilindiği gibi, varlıklar arasında insanın çok müstesna bir yeri vardır. Yaratılış özellikleri ve sahip olduğu kabiliyetler itibarıyle en mükemmel varlık insandır. Dolayısıyla, ilâhi isim ve sıfatların en üst düzeyde tecelli ettiği varlık da insandır. “Allah'ın yeryüzündeki halifesi” (Enim, 165: Fâtır, 39) olarak yaratılmış olan insan, Rahman ism-i şerifinin de en mükemmel temsilcisi ol- 





mak durumundadır. Ancak bunun her insanda 


böyle olmadığı da gözle görülen bir gerçektir. Yani bazı insanlar gerçekten birer sevgi, şefkat ve merhamet timsali iken, bazıları da kin, nefret ve düşmanlık duygularıyla dolu, zalim ve gaddar olabilmektedir. İfade etmek gerekir ki, bir çelişki gibi görünen bu durum da yine insanın yaratılış özelli-Biyle alakalıdır. Yanı, insanoğlu öyle enteresan bir varlıktır ki, Cenab-ı Hak onun fitratına sevgi, şefkat, merhamet, fedakârlık gibi müspet duyguların yanı sıra, kin, nefret, düşmanlık ve bencillik gibi menfi duyguları da yerleştirmiştir. Bu özelliğiyle insan çift kutuplu bir varlıktır. Bununla beraber, Allah (c.c) insana akıl ve irade kabiliyeti vermek suretiyle, iyi ve kötü, hayır ve şer, hak ve bâtıl tarzında ifade edilen, birbirine zit iki yoldan herhangi birini segmede onu hür ve muhayyer bırakmıştır. Ancak, kendi iradesiyle hayır ve hak yolu seçerek gereğini yapanları mükafatlandıracağını, şer ve bâtıl yolu tercih edenleri de cezalandıracağını haber vermiştir. O halde, insanların bu konuda doğru seçimi yapabilmeleri için bir irade eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Yüce Rabbimiz, ilâhi rahmetinin gereği olarak, insanlara bu anlamda yol göstermek ve onların iradelerini eğitmek üzere, Hz. Âdem (а.5.' Чеп bu tarafa pek çok peygamber ve din göndermiştir. Peygarnberlerin ve getirdikleri din ve kitapların asıl gayesi, insanları şer ve bâtıl yoldan sakındırıp, hak ve hayır yoluna sevk ederek, ebedi 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kurtuluşa ulaşmalarını sağlamaktır. Ne var ki, insanların bir kısmı bu ilâhi rahmeti görmezlikten gelerek sırt çevirmişler, bunun sonucu olarak nefsani hevâ ve heveslerinin peşine düşerek, insanlıktan uzaklaşmış ve ilâhi azabı hak etmişlerdir. Oysa insana yakışan, gözünü ve gönlünü ilâhi rahmete açarak, Hakk'ın sesine kulak vermek ve onun yo-İunda yürüyerek insanlığını gerçekleştirmek ve ebedi saadete erişmektir. 


İşte bu noktada, eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İnsanoğlu her yönden eğitilmeye muhtaç bir varlıktır. Özellikle de irade ve gönül eğitimi bu anlarnda çok önemlidir. Az önce ifade ettiğimiz gibi, bütün peygamberlerin gerçek misyonu, ümmetleri nezdinde bu eğitim İşini gerçekleştirmekten ibarettir. Aynı şekilde, kıyamete kadar bütün insanlığa hitabeden son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'in gönderilmesinin. amacı da bundan başka bir şey değildir. Nitekim, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." buyurarak, peygamber olarak gönderilişindeki amaan, insana yakışanı tüm ahlâki güzelliklerin gerçekleştirilmesi olduğunu ifade ederken, bunun tahakkuk ettirilmesinde kendisinin bir "muallim" ve “müreb- bi" konumunda olduğunu, “Ben bir muallim olarak gönderildim.” hadisiyle beyan buyurmuştur, Üstelik onun sadece bir muallim değil, ümmetine kazanıdırmayı amaçladığı değerler hususunda "güzel bir örnek” olduğu da Kur'an-ı Kerim'de ifade buyrulmuştur. (Ahzâb, 21) 

İşte, Hz. Peygamber (s.as.yin ümmetine kazandırmaya çalıştığı insani ve ahlâki değerlerin en önemlerinden biri de, sevgi, şefkat ve merhamet duygusudur. Gerek onun getirmiş olduğu İslâm dininin telkin ettiği ahlâki ve manevi değerlere, gerekse bizatihi kendi hayatında ve insanlarla ilişkilerinde sergilemiş olduğu prensiplere baktığımızda, insanlara kazandırılmaya çalışılan temel değerlerin şu iki hedefte temerküz ettiğini görmekteyiz: |. Allah Teâlâ'ya lâyıkıyla kulluk. 2. Mahlükâta ve insanlara şefkat ve merhametle muamele, Bütün İslâmi öğretilerin özünü bu prensipler oluşturmaktadır diyebiliriz. Nitekim Rasülullâh Efendimiz (sa.s.) de, Allah'a karşı tavırlarında “gerçek bir kul” olmanın yanında, mahlükâta ve insanlara yönelik davranışlarında da tam bir “şefkat ve merhamet âbidesi" idi. Hz. Peygamber (s.a.s.) bizlere, ilâhi rahmet ve merhamete mazhar olmanın yolunun, merhametli olmaktan geçtiğini öğretmektedir. O'nun Allah yolunda yapmış olduğu savaşların bile temelinde, merhamet duygusunun yattığını söylemek mümkündür. Çünkü O, insanlara İslâmi ve insani değerleri kazandırmanın önündeki engelleri kaldırmak üzere savaşmıştır. Yoksa, asla zulüm, zorbalık ve kan dökme adına savaşmamıştır, Kısacası, Efendimiz (s.a.s.) şefkat ve merhamet ekseninde bir hayat yaşamış ve ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. 

Bugün dünyanın pek çok bölgesinde savaş, zulüm, baskı ve tahakkümler yaşanıyor, insanlar arasında kin, nefret, düşmanlık ve kavgalar kol geziyorsa, bunun yegâne sebebi, insanların Allah Teâlâ'nın ve O'nun kutlu elçisi Hz. Peygamber (s.a.s.)'in сайпыna kulak tıkaması ve İslâm'ın öğrettiği insani, ahlâki ve manevi değerlerin insan ve toplum hayatından dışlanmış olmasıdır. İnsani ve manevi değerlerden, sevgi, şefkat ve merhamet duygularından soyutlarımış insanların, şahsi çıkarları uğruna yapamayacakları kötülük yoktur. Bu değerlerden yoksun insanlar, Allahın kendilerine bahşettiği akıl gibi bir nime- 


66 Toplumsal barış, huzur 
ve kardeşliği tesis etmenin yegâne yolu, insanların benlik duygusundan sıyrılarak, gerçek anlamda sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu 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ti de kullanarak, en tehlikeli varlik haline gelebilmüektedirler. 


İşte bu gerçeğin farkında olan ve her hususta Rasülullâh (s.a.s.)'ı örnek alan Allah dostu kâmil ve fåzıl şahsiyetler, insanları ciddi bir nefis terbiyesinden geçirerek, onlara sürekli sevgi, şefkat ve merhameti telkin etmeyi şiar edinmişlerdir. Onlar, ilâhi rızayı kazanmanın yolunun, bu duyguların hayata hakim olmasından geçtiğini, bütün bu duyguların temelinde de, Allah (cc) sevgisinden kaynaklanan varlık ve insan sevgisinin yattığını öğretmeye çalışmışlardır. Yunus Emre, "Yaratılanı hoş gördük Yaratan'dan ötürü." sözüyle bu gerçeği dile getirmiştir. Onun şu beyitleri de, aynı duygu ve düşüncenin tezahüründen başka bir şey değildir. 

"Gelin tanışık idelim, işin kolayın tutalım, 

Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz." 

“Ben gelmedim dâvâ için, benim işim sevi için, 


Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.” 


Hacı Bektâş-ı Veli de, felsefesinin temelinde yatan sevgiyi bir dörtlüğünde şöyle ifade eder; 

"Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda, Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda, 

Hirslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda, Arslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızdal” 


Allah dostlarının insanlarla sevgi merkezli ilişkilerinde temel prensipleri, "incitmemek ve incinmemek" olmuştur. Bir şairimiz bu prensibi şiir diliyle şöyle ifade etmiştir: 

"Cihan bâğında ey âkıl, budur makbül-i ins ü cin, Ne kimse senden incinsin, ne de sen kimseden incin!" 

Alvarlı Efe diye meşhur olan Muhammed Lütfi Efendi, kimseyi incitmemenin önemini bir şiirinde nakarat halinde söylediği, 

“Sakın incitme bir canı, 

Yıkarsın arş- Rahmân'ı” 

beytiyle dile getirirken; Darendeli Osman Hulüsi Efendi de aynı tavrı; 

“Sakın nefsine uyup, bir cân incitmeyesin, 


66 Insani ve manevi 


değerlerden, sevgi, şefkat ve merhamet duygularından soyutlanmış insanların, şahsi 


çıkarları uğruna yapamayacakları 
kötülük yoktur. 99 


Hüsn-i edebi koyup, bir сап incitmeyesinl Hepsi kardaşlarındır, yolda yoldaşlarındır, Halde haldaşlarındır, bir cân incitmeyesin! 
Beyhüde сагит sıkıp, insanlığından çıkıp, Dil kâ'besini yıkıp, bir cân incitmeyesin!" 


dizeleriyle insanlara tavsiye etmektedir. О, aynı anlayışla, bir başka şiirinde de şu nasihatleri yapmaktadır: 

"İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem, Güler yüzlü, tatlı dil, her ağızın balı ol. 

Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevâzülu, 

Su gibi sehâvetli, merhametle dolu ol!" 

Kısacası, toplumsal barış, huzur ve kardeşliği tesis etmenin yegâne yolu, insanların benlik duygusundan sıyrılarak, gerçek anlamda sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu içlerine sindirmelerinderi geçmektedir. Bu da ancak, ciddi, kapsamlı ve uzun vadeli, dini ve manevi bir eğitim sayesinde gerçekleşebilir. 
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DİN Rahmet Getirir 


"Gönül burcundan doğar 
Aleme rahmet yağar 
Hakk'ın birliğin öğer 
Lâ ilahe illallah” Yunus Emre 


| Kültürümüzde yağmur, bereket ve 


rahmet olarak anılır, Çünkü yağmur sayesinde çatlayan topraklar suya kanar; bütün bir toprak yoğrulur ve yeniden doğar âdeta. Dahası bu sayede, verimli bir rahim olur toprak. 
Yağmur sayesinde toprak kendine 


| atılan tohumları yeşertir ve boy verir 


fidan. Rahmet, kuşu kurdu suya kandırdığı gibi, toprakla çevreyi yeniden doğurur ve temizler. Toprak da bu anlamda oldukça cömert bir ana koynudur. Bunun için olmalı ki Âşık Veysel, “Dost dost diye nicesine sarildim/Benim sadık yarım kara topraktir", diyerek toprağın en yakın 


ар 


Tiani 





dost olduğunu söylemekte ve ona cömertliğin Allah'tan verildiğine işaret etmektedir: 

"Dileğin varsa dile Allah'tan 

Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hakk'tan 
Benim sadık yarim kara topraktır." 


"Yağmur" ve "toprak", rahmet ve rahimdir, sanki bunlar Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisidir. İşte din de, merhametle bağrına basıp, yaraları saran ve büyüten bir anadır. 
İnsanın çatlayarak birbirinden neredeyse ayrılan benliğini dinin rahmeti 


ıslatır ve bir araya getirir, bütünler ve büyütür. Bununla kalmaz, eğer güzel tohumlar ekmeye niyet ederseniz, çisil çisil bahar yağmuru yağar, çiçeğe durur gönüller. Ondan derilen her şey de güzel olur, Gönülden doğar ve âleme rahmet olursa din, yine gönlü büyütür ki bu sayede sonsuzluk zaten anlaşılmaya başlar. 


"Tevhit ekseninde kişilik örülmeye başlarken, bütün parçalanmışlıklar ve noksanlıklar tamamlanır. 
Kâbe bu anlamda muhteşem bir mihraptır. O, mihraba yüz sürmek ruhu bütünler; Allah'tan başka ilâh yoktur diyerek bütün sonlu varlıklarla vedalaşan kişi, sonsuzluk âleminin fisıltısını ve sırlarını duymaya başlar. Bu duyduklarıyla tül misali mimozayı örmeye ve büyütmeye başlar ki onun çiçeğe durması baharı müjdeler. İnsanın kendi ruhunun baharı müjdelemesi dinin rahmet olarak gelmesidir. 

Din olmadan insan aklı, güzeli, doğruyu elbette bir vere kadar kendisi de ikame eder. Ancak insanın çıkarları çakıştığında savaş başlayacak ve ruhun kirılması da ilk sinyallerini verecektir. Şeksiz şüphesiz teslim olduğu ilâhi buyruğun rahmet olduğunu bilen insan, çıkar çatışmasında boğulmadan yüce yargıç olarak din mahkemesinin gönüllü bireyi olacaktır. Buraya ait olmak tutsaklık değil, bilâkis özgürlük olacaktır. Çünkü her geçen gün sözde özgürlüklerin gerçekte tutsaklık olduğunu insana, din şavkı gösterir. İnsan, diğerlerinin nafile oysa dinin demir atmak için ruha en uygun hânif bir liman olduğunu zamanla hisseder. Bu sayede de, demir almak günü geldiğinde meçhule değil bilinen asude bir bahara yolculuk başlayacaktır. Bu seyir sirasin- da, diğer sözde-limanların nafile; dinin koyunun kavi ve dalga kıranlarının emin bir liman olduğunu anlayacaktır. 


"Kendisinin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini" söyleyen Hz. Muhammed de yönünü dine çeviren ve "lâ ilâhe illallah” diyenin kalbinde pas kalmayacağını ve bunun da güzel ahlâkın ta kendisi olduğunu ifade etmek ister. Bu anlamda Hz. Muhammed "gayb" ve müşahede âlemini bir araya getirmektedir. Tıpkı toprağın altı ve üstünü yağmurun biraya getirmesi gibi. Çünkü onun hayatı, dinin neticesini somut olarak gösterdiği için 'gayb'ı yakınlaştırmıştır. Yağmurun başağı büyütüp ürün vermesi sayesinde toprağın altının görünür hale gelmesi gibi. Bu sayede toprağın ve yağmurun ne ka- 


Gə 


dar cömert olduğunu başaktan anlıyoruz. Dinin de ne ölçüde arındırıcı ve rahmet oluşunu Hz. Мџhammed'de görmüş oluyoruz. 


Asr-ı saadet denen mutluluk çağı gürbüz, canlı ve renkli bahçenin adıdır. Bu bahçeye girmek istemeyenler için bir başka kamp kurulmuştu. Dine kapısı kapalı olanlar da şüphesiz özgürdü. O kampta da ilginçtir ki, topraktan ve yağmurdan beslenen ama kurumuş odunlar kendini gösteriyordu. Darağacını âdeta kişinin en sevdiği yakını kuruyordu bu kampta. Ebu Leheb'in eşi sırtında odun taşıyarak kocasının sonuna yardım ediyordu. Belki bu ateş de rahmetin farklı bir görünümüydü. Zira Yunus, "taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi" diyerek, diğer kampın da yine rahmet adına yandığını söylüyordu. Ancak burada ya da diğer bahçede olma konusunda insan hür bırakılmış ki, bu seçim hürriyetine ve toprağın yeşerteceğine güvenmeye iman denilmektedir. 

Sözünü ettiğimiz bu güvenin diğer adı sevgidir. Bir başka ifadeyle inanmak, sevmektir. Zaten sağlıklı bir kişi olabilmenin en iyi göstergelerinden biri üretmek (ekip-biçmekj ve toprağın yeşerteceğine güven yani sevgidir. Bunun için Kur'an, sevgiyi imanla aynı anlamda kullanmıştır. (Meryem, 97) 

İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. 

Eğer iman ederseniz, rahmet sevgi olarak tecelli edecektir demeye getirir Kur'an. Günümüzde dile dolanıp çok ucuz tüketilen sevginin neden yanki bulmadığını anlamak zor değildir. Çünkü Kâbe mihrabını kendine eksen yapan kişinin gönlünde sevgi kök atacaktır. Aksi halde sözde sevgi pınıtılarından ya da sevgi gölgelerinden söz edilerek, avu- 


66 İnsanın çatlayarak 
birbirinden neredeyse ayrılan benliğini dinin rahmeti ıslatır ve bir araya getirir, bütünler ve büyütür. Bununla kalmaz, eğer güzel tohumlar ekmeye niyet ederseniz, çisil çisil bahar yağmuru yağar, çiçeğe durur gönüller. Ondan derilen her şey 

de güzel olur. 99 
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66 Din olmadan insan aklı rinden birini insana hibe etmiştir. Hanif dinin üm- 
| meti olmak da, bu sevgiyle bağlanmak demektir. 
Zaten ümmet (topluluk), Arapça köken itibariyle kendisi de ikame eder. Ancak insanın ana (ümm) kelimesinden neşet etmiştir. Bu duçıkarları çakıştığında savaş başlayacak rnumda toprak ana (rahim) ya da ümmet, rahmeti ve hadi г ; tir, berekettir. Eğer ümmeti besleyen sevgi ve iman damartarı kurutulursa, sözde ve müsvedde bir toplurndan söz edilecektir ve bu durumda 


güzeli, doğruyu elbette bir yere kadar 


ve ruhun kırılması da ilk sinyallerini 


ikili “Gala ei lie a verecektir. Şeksiz şüphesiz teslim 


olduğu ilâhi buyruğun rahmet âdeta sağ göz, sola göze güvenemez hale gelecek- olduğunu bilen insan, çıkar tir, 


çatışmasında boğulmadan yüce yargıç olarak din mahkemesinin gönüllü геу! olacaktır. gə 





nulmak zorunda kalınacaktır. 


Yine bir başka ayette iman edene hem sevgi verileceğini hem de başkaları tarafindan sevileceği söylenmektedir. Bu ortak bağlılıktan dolayı Allah'ın düşmanı bu kişinin de düşmanı olacaktır. Ta-Ha, 39) 


Musa'yı sandığa koy: sonra onu denize (Mil) bırak; deniz onu kiyiya alsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın, Ey Musal Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. 


Günümüz insanının da en çok ihtiyaç duyduğu husus bu olmalı, Çünkü bugün öyle bir duruma gelinmiş ki, bazı insanların hüviyetlerinde İslâm yazsa dahi, Allah'ın safında değil de âdeta farkında olmadan onun hilafı kotada yer alınmaktadır. Ve bu tabloyu onların kendisi yaratmaktadır. Böyle olunca da sevgiden nasipsiz olduğu için sevmeyi bilmemekte ve inanması da yüzeysel kalmaktadır. Sevgi olmayınca, “insanı diğer varlıklardan ne ayırabilir” diye sormak saçma bir soru olmayacaktır. 


Allah'ın sevgi vermesi ve sevilen bir kişi olmanın yolu O'na teslim olmaktan geçmektedir. Allah'a isyan eden kişinin sevgiden bahsetmesi nasıl bir sevgi olacaktır? Mevlâna'yı hümanizm panayırında tüketen sevgiperest tutum imana uzak ancak sevgiden dem vurmaktadır. Dolayısıyla da sadece anma günlerini süsleyen; saman alevi etkisindeki bir sevgideni!) söz edilir olacaktır. 


Kuranın 'ülfete bir mihenk taşı veya turnusol kågıdı işlevi vermesi boşuna değildir. “Birbirine düşman kişileri ülfet güvencesiyle birbirine emin kılan" (АН İmran, 103) Allah, bu sayede, en büyük hikmetle- 





18 | diyanet aylık dergi 
| — 
eylül 2008 


| 


| 


- Р: 


Kalbin En İnce Telinden 
MERHAMET 


Merve Çetinel 


“Allah'ın bol nimeti ve merhameti 


olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz.” (Bakara, 64) 


Affet... Verdiklerinin asıl sahibi olduğunu... Kul olduğumuzu unuttuk. Birbirimizin ayıbını araştırmak, kendimizi şehri tepeden seyredenlerden saymakla meşguldük. Uyuduk... Affet. Suçluyduk; çünkü unuttuk. Yardım seslerini, el uzatmayı, sevdiklerimizden vermeyi, kendimiz için istediklerimizi başkası için de istemeyi... Ve şimdi, boşa harcadıklarımızı ve kâle almadığımız vicdanımızı yüklenip geldik karşına. 
Yetinmeyi ve yardım etmeyi bilen kurtlu insanların parlak yürekleri hatırına, pişmanlığımıza şahit olarak, Affet... 

Affet... 


Affet... 





Ziyan ettik. Zamanı... Hayatı... Sahiplendiğimiz dünyayı... Biz de ziyan olduk ve parçalandık. Kendi çevirdiğimiz çarkın dişlileri arasında sıkışıp kaldık. Belki de dünyanın başka yerlerinde, çığlıklarının kulağımızı çınlatması gerekirken; sesi çok uza-Bımızdan bir fısıltıyla geçen ve bizim merhametsizliğimiz yüzünden felâketin içinde kıvranan çocuklar vardı. 
Hıçlarıklarını hiç duymadık. Ama sana yine de hep yalvardık. Unutmadik dua etmeyi. Açlıktarı ölenler için olmasa da, kendimiz için, hep daha iyiyi istemeyi... Hep daha fazlası için... Farkında değildik ama bu dünyaya bizi bağlayan her duayla, senden daha uzağa düştük. Bağışla bizi... 

Hayata düşkünlüğümüz nispetince hırpalandık. Sırf düzlüklere tek başımıza erişelim diye, kötülüklerden geri durmadık. Yaraladık, yaralandık, Rahman'ın kulları olmamıza rağmen, 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fıtratımızdaki merhametin üzerine beyaz örtüler serdik. Toplayıp kaldırdık bir kenara, Zaman, acımasızdı. En iyi duygularımız sandık lekeleriyle sarardı. 
Merhametimiz, yılları beklemekten paslandı. Biz, yalnız kaldık. Savrularak dönen arz üzerinde hayatta kalmanın tek yolu, kendimiz için yaşamaktı. Öyle sandık ve yanıldık. Bizimle birlikte, eşitlikler üzerine yaratılmış insanların varlığından habersiz, sağlam bir dala tutunmanın ümidiyle kanat çırptık. Hâlbuki yıkılmayan çınarlar vardı; el ele vermiş insanların sanldığı... Biz yalnızlığı seçtik. 


İçecek bir damla suya muhtaç, tenekeden evlerin içinde ağlayan veya bir evi bile olmayan, savaşlarda mermi seslerinden kulakları delinmiş çocukların, onların üzüntüleriyle kahrolan annelerin ve giden babaların yerine koyamadık kendimizi. Yaşadıkları ayrı-Кап, acıları ve üzüntüleri paylaşamadık. Kalbimize değmedi sesleri. Duamızdaki cümlelerin öznesi hep birinci tekil şahıstı. "Biz" olamadık. Oysa aç değilsek eğer, sevdiklerimiz yanımızdaysa, güven içinde uyuyabiliyorsak geceleri, korkusuzca yürüyebiliyorsak sokaklarda ve her öğün yemeğin kokusu geliyorsa bumumuza, bize verilenlerin kiymetini bilerek, derin bir tevazu ile bunları yaşayamayanların var olduğunu hatırlamamız gerekirdi. Biz onlardan üstün müydük? Ya da ayrıcalıklı! Onların yerinde olabilme ihtimalımizi görmezden gelerek, denkliğimizi unuttuk. 
Ve nimetleri hak olarak görmeye başladığımızda, şükür kelimeleri çıkmaz oldu dilimizden. Yardım etmedik, şükretmedik. Ama O'nun merhametine nail olmayı diledik... Kendimiz merhamet etmeden. . 


Zerre kadar bile olsa, hiçbir iyiliğin ya da kötülüğün karşılıksız kalmayacağını öğrenmiştik. Adaletin hak olduğunu... Şimdi, hoşgörüsüzlüğümüz karşımızda, Aynalar hesap soruyor bize. "Neredeydin?" diyor, “onlar bu haldeyken sen neredeydin?" 


Ağır demir kapılar çarpıyor yüzümüze. Rüzgön, gözlerimizi yakıyor. Telefonlar bir bir kapanıyor. Kelimeler dilimizde düğüm... Unuttuğumuz incelikleri, sararmış resimlerin arasından çekip çıkarmakta zoranıyoruz. Albümlerden mutlu pozlar silinmiş. ,, Aynada beliren suretimiz öfkeyle sesleniyor bize, Konuşmadan... Çatılmış kaşlarımızın çizgilerinde, yapılan kötülükleri hatırlıyoruz. Yine de bize yapılan her yanlışı yazıyoruz bir tarafa. Odanın duvarına, kitaplann ortalarına, avcumuzun içine ve kalbimize... Tahammül etmek, sabretmek geçmiyor hiçbir hikâye- de, Affetmek, uzay boşluğunda Каур... Hep karşılik vermeyi öğrenmişiz. Annelerimizden değil; yanlış yönlendirilmiş hayat tecrübelerimizle, 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Yolda sert adımlarla kaldırım taşlarını ezerken, kulaklıklardan akan ses, unutmaya yüz tuttuğumuz yanlışları tekrarlıyor. İnsafa gelmiyor yüreğimiz. Yastığımızın altındaki mendilin arasına iliştirdiğimiz merhamet, kapımızı çalmıyor. En çok ihtiyaç duyduğumuz... Dipten gelen bir ses.,. Kalbin en ince telinden... İçimizi titreten ve dünyayı yaşanır hale getiren... Bizi gülümseten ve sevindiren... Anlamaya muhtaciz. Yapılan kötülükler yerine, güzellikleri hafizamıza kazımaya... Ve bazen, hiçbir dikene takılma- dan sırf O'nun rızasını kazanmak için önü aydınlık iyiliklerin peşi sira yürümeye... Merhamet olunmak için, merhamet etmeye... Vermeye... Sevmeye... 
Hoş görmeye... 


Bir gece sessizliğine ihtiyacımız var. Dolunayın gümüşe dönük ışıltısına... Güneşin enginliğine... Denizin ferahlığına... Ruhumuz yıkanmalı nehirler boyu. Sesleri duymalıyız etraftan gelen. Kalbimiz açmalı pencerelerini. Nefes almalı ruhumuz. Gözlerimizin içinden kirler akmalı, Sesimiz, bir kitayı aşacak kadar yüksek çıkmalı, Ama kırmamalı filizleri. Ağacın dallanni eğmemeli. Kapılarımızı çalıp kaçan ve varlığından utananların izini bulmalı sezgilerimiz. Muhtaçların yolunu görmeli, Yerini bilmeli. Ve onlann ürkek adımlarla bize geldiği gibi, bir sabah, daha gün doğmadan içi dolu sepetlerle çalmalı kapılarını, Elimizdekileri birakip çekilmeli. Hiç kimse görmese de, O'nun gördüğü bilinmeli, 

Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır). (Yasin, 58) 


Bir dilim ekmektir merhamet. Bayat ya da dumanı üzerinde; fark etmez. Niyetiyle değeri bilinen... Bağıra çağıra acımak değildir asla, Sessizce vermektir onun yerine, Ağlayarak elinden tutmak... Sızısını dindirmek için koşmak... Merhamet, tutanın elini yakmaz; karşılıktan medet umulur diye... Ya da ezmez insanı; feri kaçmış gözleri yere indirmez. Acimanın büyüttüğü benlik merhamette körleşir. 
Denktir insanlar... Yaratılışları gibi... Rahman'ın selam'ını almak ne güzel... En merhametlinin merhametne ulaşmak... Huzura ve kurtuluşa ermek... 
Barışa ve selâmete,,. Tek başımıza değil, insanlıkla birlikte mutlu olmak... Ve bunun için anlamak; bilmek; duymak... Sesi çıkmayanların, uzakta olanların, bizi görmeyenlerin yolunu sürmek; onların ihtiyaçlarına koşmak... Bir dilim merhamet ihtiyacımız olan, İlahi merhamete mazhar olmak için... Kendimizi ve başkalarını kurtarmak... Bir dua merhamet... 
O'nun “selâm'ına nail olmak için... 


Doç. Dr, Fikret Karaman 
Diyanet İşleri Baskan Yardımcısı 





Hayatı Anlamlı Kılan Güç: 
RAHMET 





Gerçekten yaşadığımız hayat ve üzerinde bulunduğumuz dünya, ibret alınacak dersler ve hikmetlerle doludur. Bu nedenle, olup biten olaylar arasındakı bağlantılar ve özellikler oldukça düşündürücüdür. Bir bakıma bunların muhakemesi, değerlendirilmesi yapıldıkça insanın gönlü, ruhu, ufku açılmakta ve derin bir haz duymaktadır. Ayrıca konuların ve örneklerin, içinde yaşadığımız tabiat olaylarından seçilmiş olması ilgimizi daha da arttırmaktadır. Gözlerimizi açıp çevremize baktığımızda; göklerin ve yerın yaratılışı, gece ve gündüzün degişmesi, gemilerin denizde seyretmesi, yağmurun yağması, ölü halındeki toprağın yeşermesi, yeryüzün- 


de her çeşit canlının gelişip yayılması, rüzgarların değişik yönlere doğru hareket etmesi ve bulutların yer değiştirmesi gibi olaylar arasındaki düzen ve ahenk bizi âdeta bü- 


yülemektedir. (Bakara, 164) Buna göre kişi; farkında olsun veya olmasın bir bakıma Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretinin yüceliğini yansıtan delillerle birlikte yaşamaktadır. 
Çünkü tabiatın kendisi başlı başına bir mucizedir. İnsan bunlarla iç içe yaşadığı için bazen söz konusu inceliklerin farkında olmayabilir. Fakat unutmayalım kı kâınata ve üzerindeki canlılara hayat veren ve bunu anlamlı kılan güç, şüphesiz ki “Allah'ın rahmeti”dir. Zira O'nun rahmeti, ezeli ve ebedidir. İyi, kötü, 
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66 Hayatımızdaki iletişim 
ve gönül bağının temel ilkeleri olan hak, adalet, eşitlik, yardımlaşma, paylaşma, insan haklarına saygi ve birbirini gözetip kollama sorumluluğu ihmal edilmemelidir. Daima Allah'tan bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna iletmesini 
istemeliyiz. 99 


inanan ме inanmayan herkesi kapsamaktadır. Diger bir ifadeyle canlı ve cansız varlıkların tamamı bu rahmetin tecellisiyle ortaya çıkmıştır. Böylece Kur'an bizi; bilgi, bilim ve rahmet ikliminde iman ve hidayet nimetine ulaştırmıştır. 


Rahmet; kalpteki acıma duygusudur. Bu duygu sahibini, acınan objeye karşı lütuf ve iyilik yapmaya sevk eder. Aynı kavramı, Yüce Allah'ını bir ismi olarak ele aldığımızda O'nun kullarına acıması, onları esirgemesi ve iyilik etmesi anlamına gelmektedir. 
Allah insanlara; rahmetinin gereği olarak dünyada yapmış oldukları iyilik veya kötülüklerin karşılığını mutlaka verecektir. Hemen hatırlatalım ki, bu ve öteki âlemde sahip olacağımız her şey Allah'ın rahmetinin eseridir. Çünkü O'nun rahmeti daima gazabını geçmiştir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (5.а.5.) bu durumu bir hadislerinde şöyle açıklamışlardır. “Allah, evrenin yaratma işini tamamlayınca ilk olarak, “Rahmetim gazabımı geçti" diye yazdırmıştır.” (Müslim, Tevbe, 14-16) Evet, müjde dolu bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah'ın rahmeti gazabın- dan fazladır. Dolayısıyla bizim O'nun rahmetine mazhar olanların sayısını belirlememiz veya onları sınırlandırmamız doğru değildir. Hal böyle olunca bazı insanların Allah'ın rahmetine tekelci bir anlayışla yaklaşarak Kur'an prensiplerine aykırı davranması kabul edilemez. Ne yazık ki İslâm âleminde bazı kişi, grup ve ekoller, katı ve aşırı düşüncelerinin etkisiyle, Allah'ın rahmetine ve bağışlamasına kendi yorumlarını ve cimriliklerini de katarak kişisel firsat alanı açmaya çalışmaktadırlar. Böylece kendi düşünce ve görüşlerini paylaşmayanlara: Allah'ın nimet, bereket, rahmet ve cennetini reva görmeme gibi egoist bir anlayış sergilemektedirler. 
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Oysa ki Yüce Allah bu anlayış içinde olanları ikaz etmiş ve şöyle buyurmuşlardır: "Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre bile vermezler." (Nisa, 53) Görüldüğü gibi; hükümranlık, rahmet ve affetme yetkisi sadece Allah'a mahsustur. Dolayısıyla hiç kimse O'nun gücü- ne ve kudretine müdahale edemez. Böylece O'nun sonsuz ve sınırsız rahmeti; hava, yağmur ve güneş örneğinde olduğu gibi hiçbir ayırım yapılmaksızın bütün varlıklara yansımaktadır. Zira yağmur yağınca toprak ve onun içinde olan her şey bu rutubetten istifade etmektedir. Güneş de aynı şekilde etrafını ısıtıp aydınlatmaktadır. Bir anlamda her ikisinin de ortak paydası, konumuzu teşkil eden Allahın rahmetidir. Unutmayalım ki rahmet olmayınca hayatta umut, sevgi, hoşgörü, huzur ve güven de olmaz. 


Bir kez daha hatırlatalım ki, Allah'ın rahmeti sonsuz ve sınırsızdır. Bu, nitelik olarak herhangi bir sayi ve ölçüyle ifade edilemez. Bütün varlıkların hayır ve mutluluğu O'nun sayesinde sağlanmaktadır. 
Canlı ме cansız her şey O'na muhtaçtır. Bu bağlamda Hz. Peygamber (sa.s.) Allah'ın rahmetinin derinliğini ve zenginliğini vurgulamak için onu şöyle bir ömekle anlatmaya çalışmıştır. “Allah rahmetini, yüz parça olarak yarattı. Bunun doksan dokuz parçasını yanında tuttu, Yeryüzüne sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün yaratılmış varlıklar birbirlerine acımaktadırlar, Bir at bile, süt emen yavrusuna engel olmamak için ayağını o rahmet sayesinde kaldırıp indirmektedir.” (Buhari, Edeb, 19) Gerçekten bu hadisin meali; rahmetin kuşatıcılığı hakkında bize çok yönlü bir mesaj vermektedir. Öyle ki; bu manevi hazinenin sadece bir parçası dünyaya verilmiş olmasına rağmen iyilik ve hayır adına olan her şey onun eseridir. Üstelik itaat ve isyana bakılmaksızın hedef kitledeki bütün varlıklar bu hazinenin nimetlerinden yararlanmaktadır. Geriye kalan bu rahmet hazinesinin doksan dokuz parçası ise: yine Allah'ın tasarrufunda olup kıyamet gününde mümin kullarına lütuf, iyilik ve mükâfat olarak verilecektir. 


şimdi dünyaya tahsis edilen bir rahmet parçasının etki alanını biraz daha açmamız gerekirse; buna insanların erkekli dişili eşler halinde yaratılmasını ve onların birbirleriyle huzur bulmasını sağlayan sevgi bağlılığını örmek gösterebiliriz. Bu husus Kur'an-ı 





Kerim'de şöyle açıklanmıştır. “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 
Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." (Rum, 21) Evet eşler, çocuklar, akrabalar, dostlar ve diğer bütün canlılara karşı duyuları ilgi, sevgi ve şefkatin kaynağı, elbette bu rahmetin tecellisine dayanmaktadır. Böylece bu güç: bütün organizmalara bir canlılık, dinamizm ve duyarlılık sağlamaktadır. Hal böyle olunca, canlıların hepsi O'na boyun eğmekte ve itaat etmektedir. 


Hz. Ömer (ra.)'in nakline göre; bir savaş sonrasın- da Hz, Muhammed (s.as.)'in huzuruna bir grup esir getirilmişti. Daha önce çocuğunu kaybeden bir anne, onu görür umuduyla telâş içinde bakıp duruyordu. Birden çocuğuyla karşılaşınca hemen onu bir heyecanla kucağına aldı. Büyük bir hasret ve şefkatle bağrına bastı ve okşayıp koklamaya başladı, Şefkat ve merhamet dolu tabloyu gören Hz. 
Peygamber (sas) bize şöyle dedi: “Şu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağını umar mısınız? Biz de; hayır, gücü yettiği müddetçe ona sahip çıkar ve hiçbir tehlikeye atmaz dedik. Bunun üzerine Allah'ın sevgili elçisi yüreğimize su serpen şu cevabı verdi: "İşte Yüce Allah kullarına; bu kadının çocu- 


R Xu. 


ən 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ğuna karşı duyduğu şefkat ve acımasından daha merhametlidir." (Buhari, Edeb, 18) Görüldüğü gibi sevgi, saygı, şefkat ve acımanın kaynağı rahmettir. 
Dünya ve içindekiler ancak onun sayesinde görevini yerine getirmektedir, 

Şüphesiz ki Yüce Allah'ın kullarına en büyük iyiliklerinden biri de onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamber göndermiş olmasıdır. 
Şayet peygamber gelmemiş olsaydı, insanların kendiliğinden iyiliği, kötülüğü, doğruyu ve yanlışı bilmeleri mümkün olmazdı. Nitekim ehl-i sünnet mensupları da peygamberliği, Allah'ın kullarına bir lütuf ve rahmeti olarak değerlendirmişlerdir. Çünkü insanlık, ancak peygamberlik kurumu sayesinde ilâhi marifetle tanışmış ve olgunlaşmıştır. Onun yaratılış 


66 Rahmet; kalpteki acıma 
duygusudur. Bu duygu sahibini, acınan objeye karşı lütuf ve iyilik yapmaya sevk eder. Aynı kavramı, 
Yüce Allah'ın bir ismi olarak ele aldığımızda O'nun kullarına acıması, onları esirgemesi ve iyilik etmesi anlamına gelmektedir. gg 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kabiliyetlerindeki ölçüye uygun, ideal bir ahlâkla süslenmiş ve donanmıştır. Böylece peygamberlerin rehberliğinde ve getirdikleri vahyin ışığında insanların dini ve dünyevi davranış biçimleri belirlenmiştir. Nitekim şu ayetler de peygamberlerin insanlara; bir nimet, hikmet ve rahmet olarak gönderildiğini vurgulamaktadır. “Andolsun, Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arrtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur." (А İmran, 164) "... Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük lütuf sahibidir.” (Bakara, 105) " (Ey Muhammed) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 107) 


Yüce Allah, merhamet sahibi olduğu için, insanlari batıl inançlardan, hurafelerden ve kötü huylardan kurtarıp tevhit inancına ulaştırmak amacıyla peygamberler göndermiştir. Özellikle Hz. Muhammed (s.a.s.)'in gönderildiği dönemde, insanlığın içine düştüğü şirk, küfür ve bunalım hatırlanırsa peygamberliğin ne büyük bir rahmet olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Öyle ki insanlar âdeta birbirinin kurdu olmuştur. Kuwwetliler zayıfları eziyordu. Kadınlar hor ve hakir görülüyordu. Doğan bebek kız çocuğu ise acınmadan canlı olarak toprağa gömülüyordu, Kimileri de elleriyle yaptıkları putlara tanrı diye tapıyordu. Kısaca insanlık gayesiz ve anlamsız bir sapıklık içinde yüzüp gidiyordu. İşte yüce Allah, insanları bu haksızlıklardan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak, zayıf ve kimsesizleri korumak, özellikle onların inançlarını hurafelerden arındırmak için Hz. Muhammed (s.a.s.)'i dünyayı aydınlatan bir kandil olarak göndermiştir. Üstelik o, ümmetine çok düşkün müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe, 128) Çünkü onun getirdiği prensipler, insanların hidayetine ve mutluluğuna vesile olmuştur. Nitekim bir hadiste de, kendisine haksızlık edenlere beddua edilmesini isteyenlere 


66 Allahın rahmeti sonsuz 

ve sınırsızdır. Bu, nitelik olarak herhangi bir sayı ve ölçüyle 

ifade edilemez. Bütün varlıkların hayır ve mutluluğu O'nun 
sayesinde sağlanmaktadır. 99 
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şöyle cevap vermişlerdir. “Ben lânetçi olarak değil âlemlere rahmet olarak gönderildim." (моет, Birr, 
80) 

Bize, ilahi rahmetin gücünü hatırlatan olaylardan biri de Allah'ın kullarına cömertçe verdiği çeşitli nimetlerdir. Bu nimetler özet olarak Nahl suresinde şöyle açıklanmıştır: “Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (мам, 
17) Aynı surenin devamında gelen /8-81'nci ayetlerinde de, Allah'ın, yaratıklarına olan nimet ve ikramlan anlam olarak şöyle hatırlatılmaktadır. Zira insan anne kamından aciz ve bir şey bilmez halde iken yaratılmıştır. Daha sonra kendisine görme duушап ve düşünme yeteneği verilmiştir. Bedensel özellikleri sayesinde havada uçabilen kuşlar bu halde tutan Allah'tır. İnsanlara ev yapma, hayvan derilerinden çadırlar, yünlerinden, killarından, tüylerinden elbise, ev eşyası ve geçim aracı yapma im-Кап! vermiştir. Onları güneşten korumak için gölgeler, dağlarda barınaklar, ısıdan ve soğuktan koruyucu elbiseler, savaşta İnsanları koruyan zırhlar var etmiştir. Bunların hepsi Allah'in nimetleridir. Bütün bunlara rağmen insanın, Allah'ın katında hiçbir yararı ve gücü olmayan varlıklara (putlara) tapması, elbette Allah'a karşı bir nankörlüktür. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. 


Elbette günümüz insanı da; yaşadığı bunca zorluklardan sonra rahmet dolu sevgiye, şefkate ve ilgiye muhtaçtır. Bu nedenle hayatımızdaki iletişim ve gönül bağının temel ilkeleri olan hak, adalet, eşitlik, yardımlaşma, paylaşma, insan haklarına saygı ve birbirini gözetip kollama sorumluluğu ihmal edilmemelidir. Daima Allah'tan bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna iletmesini istemeliyiz. Nitekim O, bu güzel hasletlerimizi korumak için şöyle dua etmemizi hatırlatmaktadır: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğniitme, Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” (Aki İmran, 8) Sevgili peygamberimiz (s.a.s.) de; bireysel ve sosyal davranışların çıkış noktası olan kalp ve gönül âleminin temiz, arı ve duru olması için şöyle dua etmiştir: "Ey kalpleri istediği gibi çeviren Allah'ım! Kalbimi dininin üzerinde sağlam tut." (Tirmizi, Da'avat, 90) 


Prof. Dr, М. Şevki Aydın 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
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Kimileri özgürlük ile inanma arasında ilşki kurulamayacağını ileri sürmektedirler. İnanma otoriteye bağlanmayı gerektirdiğinden dolayı, özgürlüğü ortadan kaldırdığı sanılmaktadır. Böyle düşünenlere göre, ya sorgusuz sualsiz inanip kendini bağlarsın ya da hiçbir inancın olmaz; özgür olursun, 

Her şeyden önce şu varoluşsal gerçekliği dile getirelim; Her insanın inanmaya ihtiyacı vardır. 
Yaratılışı gereği insan havasız yaşayamadığı gibi, inanmadan da yaşayamamaktadır. Ateist bile, kendi 





ana babamızı, içinde büyüdüğümüz kültürel ortamı kendimiz mi belirliyoruz? Bu bağlar var diye özgür olamayacak miyiz? 


Meseleye böyle yaklaşılınca, insanın birtakım değerlere sahip olması bile özgürlükle mutlak bağdaştırılamaz. Çünkü, bir bakıma bu değerler, bireyi sınırlamaktadır. Birey, kendini bu değerlerle kayıt altına almış, bağlamış durumdadır. Oysa, bu değerlerim varlığına karşı çikmak, insan gerçeğini tanımamak, ona karşı çıkmak demektir. İnsan denen varlık, mutlaka birtakım de- 


rey, bu değer davranışlarına yön veren birtakım ğerlere/ilkelere göre davranıyor aldi kendin değerlere inanıp bağlanmaktadır. masıyla hayvanlardan farkını ortaya alta denetleme! Kaldı ki, hayatımızda bizi bağlayan, koymaktadır. Dolayısıyla insanın 


ama bizim seçmediğimiz birçok unsur bulunmaktadır. Söz gelimi, 


birtakım değerlere sahip olması, onun için varoluşsal bir zarurettir. 
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6 6 islim.in öngördüğü özgür 
ve bağımsız kişiliğe sahip soylu müminin yetişmesi, onun daima özne konumunda tutulmasıyla mümkün olacaktır. Daha inanma/ bağlanma kararını bağımsız ve özgür bir kişi olarak verme imkânı olmayan birisi, elbette inanmakla varoluş düzeyini yükseltemez, özgürlüğünün sınırlarını genişletemez. Böyle birinin, kendi dindarlığının mimarı olması mümkün değildir. ө ө 


Bu zaruret, insanin özgürlüğü açısından değerlerin varlığına karşı çıkmanırı haksızlığını ortaya koysa da, bu konuda insanın özgürlüğü açısından sorunlar olduğu da inkar edilememektedir. Mesele iyi analiz edildiğinde, gerçekte sorgulanması gereken hususun, değerlerin varlığı değil de, onların oluşturulma ve benimsenme sürecinde bireyin konumu olduğu anlaşılmaktadır. Bu değerler, bireyin bizzat keşfedip elde ettiği ve hür iradesiyle seçip benimsediği ürünler olabileceği gibi, birilerinin empoze etmesiyle pasif kabullenici olarak benimsemek durumuna düşürüldüğü unsurlar da olabilir. Başka bir deyişle birey, söz konusu değerleri üreten/keşfeden, tercih edip benimseyen, onları kullanarak hayatını dizayn eden özne olabileceği gibi, onlar kendisine dayatıldığında hiç sorgulamadan kabullenme durumunda kalan ve kendisine sunanların istekleri geгері onların kalıbına dökülme durumuna düşen nesne de olabilir. Birincisi, değerler karşısında aktif iken diğeri pasiftir. 

İşte önemli olan ve olması gereken, kişinin değerleri oluşturma ve benimseme sürecinde aktif oluşudur, Böyle biri, bu değerleri bizzat kendisi oluşturmuş ve kendini bunlara göre yönetme karan almıştır. Bu değerler, ona birileri tarafından dayatılmiş, empoze edilmiş ve о da pasif kabullenici olarak almış değil; onlar doğrudan kendisinin. ürünüdür. Bu değerleri oluşturup benimseme, bizzat kendisinin varoluşsal karardır, tercihidir. Bunlarla kendini kayıtlama, bizzat kendi özgür tercihidir, kararıdır. Varoluşsal arayışı, dolayısıyla kendini geliştirmesi devam ettiği için, zaman içinde bu değerleri revize edebilir, onlarda birtakım değişikliklere gidebilir, yenilerini oluşturabilir, Bütün bunları, kendi varoluş düzeyini yükseltme bağlamında özgürce yapmaktadır. 


Gerçekte insan, kendine özgü bu değerlerini oluşturup geliştirdiği oranda varoluş düzeyini yükseltmekte, özgürleşmektedir. Zira, kendi değerlerini oluşturan birey, bu değerlere göre kendi kendini yönetmekte, denetlemektedir. Kendi kendini yönetme gücü geliştikçe birey, çevrenin güdümünden kurtulmakta; bağımsızlaşmakta, özgürleşmektedir. Çevre onu tutsak edememektedir. Artık o, çevrenin dayatmalarına göre değil, bizzat keşfedip tercih ettiği değerlere göre tutum ve davranışlarını oluşturmakta; hayatını düzenlemektedir, 


Bunlar gösteriyor ki, aslında özgürlük açısından sorun, inanmada/bağlanmada değil; inanmanın/bağ- lanmanın niteliğindedir. Her mnanma/bağlanma, bir kabullenişi, bir taahhüt altına girmeyi, bir boyun eğmeyi dile getirmektedir. Ancak her inanma/bağ- lanma durumu, mutlaka aklı bloke etme, kişiliği ipotek altına sokma olarak görülemez. İnanılan değerlerin nitelikleri, ilk etapta akla gelebilir. Ancak daha da önemli olan, bu inanmanın/bağlarmanın niteliğidir; bireyin bu bağlanmadaki konumudur/tu- tumudur. Birey, bağlanmanın öznesi olabileceği gibi, nesnesi de olabilir. Bu bağlanma, edilgen bir hal olabileceği gibi, etkin bir eylem olarak da ortaya çıkabılır. Bağlanma, bireyin bizzat kendi seçimi sonucunda gerçekleştirdiği bir varoluşsal eylem olabileceği gibi, kendisine empoze edileni/dayatılanı sorgusuz sualsız kabullenmesinin sonucu da olabilir, yani onu başkaları bağlamış da olabilir. Tabi ki, birici tür bağlanma, bireyin varoluş düzeyini yükseltip özgürleşmesini sağlarken, ikincisi onun tutsaklaşmasına neden olmaktadır. 


İşte bu gerçek, din eğitiminin niteliğinin önemine dikkatimizi çekmektedir. Bireyin aldığı din eğitimi, inanmanın/bağlanmanın niteliğini belirleyici rol oynamaktadır. Ezberci, empoze edici/ kalıplayıcı bir din eğitiminden geçen bireyin inanıp bağlanması, elbette edilgen bir bağlanış olacaktır. Onun bağlanışı, sorgusuz sualsiz, körü körüne bir boyun eğiş, bir itaat durumudur. Bu bağlarına hali, onun adına başkaları tarafında seçilip dayatılmıştır; onun kendi özgür iradesiyle seçip kararlaştırdığı bir bağlanma durumu söz konusu değildir. O, otorite olarak gördüklerinin, kendinden beklentilerini yapmaktan başka bir şey düşün(e)memektedir. Yani bu bağlanişin öznesi o değildir. (bk Aydın, Agustos. 2008) 


Böyle bir edilgen bağlanışın özgürlükle bağı elbette kurulamaz. Özgürlük, seçim yapabilmek demektir. Seçim yapabilmek için de alternatiflerin farkında olmak, onları sorgulayarak arılamlandırmak gerekmektedir. Farkında ollaşmadıklarımızı seçmemiz mümkün değildir. Onun için özgür bir insan olmak bağlamında farkına varmak gerçekten önemlidir. Kalıplayıcı din eğitimi, pasıf kabullenmeyi öngördüğünden dolayı, bireyin anlamlandırmasına imkan sağlamamaktadır. Anlamlandırma yeteпер! gelişmeyen bireyin farkında olması söz konusu değildir. Haliyle bu bireyin özgürlüğünden , özgür seçiminden söz edilememektedir. 


Gerçekte bağlanma, kişisel varoluş çabasının bir ürünü olmalıdır. Bu bağlanışta kişisel tasarruf hali vardır. Kişi kendi varlığını inşa etme bağlamında böyle bir tercihte bulunmaktadır. Bu bir aktif bağlanıştır. Birey, kişisel çabasıyla alternatifler arasında bir seçimde bulunarak bağlanma kararını bizzat vermektedir. Aktif bağlanmada birey, kendisi adına başkalarının seçip belirlediğini pasıf kabullenen, körü körüne itaat eden, kendini onların kalıbına girme durumunda hisseden değildir. Bu yüzden, edilgen bağlanmanın aksine bu bağlanma, etkin bağlanmadır ve bireyin özgürleşmesini sağlamaktadır. 
İşte gerçekte din eğitimi, bireye böyle bir aktifliği ortaya koyma hususunda katkıda bulunmak, kılavuzluk yapmak durumundadır. 
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Anne babalar ve din eğitimcileri olarak, çocuklarımızın öğrencilerimizin bizim inandığımız dine inanmalarını, ona bağlanmalarını arzu ederiz. Gönlümüz bunu ister. Bu, son derece doğal bir durumdur. Ancak bu arzumuzu gerçekleştirmek amacıyla kendi inanç dünyamızı onlara dayatmaya, empoze etmeye, buyurgan bir tavır takınmaya, bizim sunduklarımızı onların hiç sorgulamadan kabullenmelerini, bizi taklit etmelerini istemeye... kalkışmamız, asla hoş görülecek bir tutum değildir, bundan asla olumlu sonuç alınamaz. Hele, kendi dindarlık anlayışımızı olduğu gibi benimsemelerini, aynen bizim dindarlık kalıbımıza girmelerini beklememız, hiç olacak iş değildir. 


Din eğitimi adına böylesi bir yaklaşım, çocuklarımızın/öğrencilerimizin özgürleşmelerini değil tutsaklaşmalarını doğurur. Dolayısıyla onlar, kendi varlıklarının mimarı olma ve bu varoluş çabası bağlamında kendi dindarlıklarını bizzat oluşturan birey olma imkânını kaybederler. Böyle bir durumda, sahip olduklarını sandığımız dindarlık, onların özgün ürünleri olmaz. Onlar, o dindarlığın sahibi değildirler; aksine bizim empoze ettiğimiz dindarlık onlara sahiptir. Onlar, bu dindarlıklarının özneleri değil, nesneleridirler, 


Böylesi bir dindarlık, bireyi besleyen, gelişmesine katkı sağlayan unsur olmak şöyle dursun, tam aksi 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işlevler icra eder, Böyle bir dindarlık, bireyin düşünme, sorgulama, seçme, karar verme, sorun çözme gibi insani yeteneklerini besleyip geliştiren güç olmaktan çıkar, bunlara ket vuran etkili bir unsura dönüşür. Avrupa insanının, aydınlanma yolunda, "inanan insan” ın yerine "düşünen insan”ı yetiştirme ihtiyacı duyması, işte böyle bir olumsuz dindarlık anlayışını yok etmeye mecbur olmasından kaynaklanıyordu. İslâm'ı böyle bir duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. 


İslâm, düşünmeyi önemli bir ibadet kabul etmiş ve düşünmenin önüne hiçbir engel koymamış bir dindir, O, "inanan insan"ın "düşünen insan" olmasını istemektedir. Hatta, inanmanın, düşünme sonucunda gerçekleşmesini öngörmektedir. Kur'an bile, üzerinde insanın derin derin düşünmesi, düşünmeye konu etmesi gereken bir kitap olarak takdim edilmektedir. (Muhammed, 24) Kur'an karşısında bile insanın özne olarak kalması öngörülmektedir. Dolayısıyla insanın, aktif bir bağlanmayı gerçekleştirmesi istenmektedir. 


İslâm'a göre, inanma özgürlük eylemidir, özgürleştiricidir. Varoluşunu gerçekleştirme ve gelişerek özgürleşmekle yükümlü tutulan insanın bu çabalaп çerçevesinde inanma ve bağlanma tercihinde bulunması beklenmektedir. İnanma/bağlanma, Müslümanın kendisine dayatılması nedeniyle kabullendiği bir durum olarak görülmemektedir. 
İnanma/bağlanma, Müslümanın özgür ve bağımsız varlığını inşa etme yolunda isteyerek bizzat oluşturduğu bilinçli eylem olarak betimlenmektedir. 
(Bakara, 256: Kehf, 29) Müslüman birey, iman/bağlanma düzeyini yükselttiği oranda kişisel özgürlük ve ba-Bımsızlık düzeyini ilerletmiş olacaktır. 


İslâm'ın peygamberi de Kur'an'da, tutsaklık zincirlerini kıran ve zincirlerden kurtulmanın yollarını gösteren bir “özgürlük peygamberi" olarak tanıtılmaktadır: 


“Onlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları Resule, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onlan kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Sırtlarındaki ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki prangaları/zincirleri söküp atar, Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur'an'a) uyan- 
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66 Bireyin aldığı din eğitimi, 


manrnanın/ bağlanmanın niteliğin 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belirleyici rol oynamaktadır. Ezberci, 

empoze edici kalıplayıcı bir din 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eğitiminden geçen bireyin inanıp bağlanması, elbette edilgen bir 


nış olacaktır. Onun bağlanışı, 


bağlanış 


sorgusuz sualsiz, körü körüne bir boyun eğiş, bir itaat durumudur. Bu bağlanma hali, onun adına başkaları tarafında seçilip dayatılmıştır. onun kendi özgür iradesiyle seçip 


kararlaştırdığı bir bağlanma durumu 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lar var ya , işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Arat, 157) Bu Peygamber (s.a.s. ye inandığını iddia eden bireyın, elbette özgür ve bağımsız bir kişiliğe sahip olması beklenir, 
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İslâm'ın öngördüğü özgür ve bağımsız kişiliğe sahip soylu müminin yetişmesi, onun daima özne konumunda tutulmasıyla mümkün olacaktır. Daha inanmafbağlanma kararını bağımsız ve özgür bir kişi olarak verme imkânı olmayan birisi, elbette inanmakla varoluş düzeyini yükseltemez, özgürlüğünün sınırlarını genişletemez. Böyle birinin, kendi dindarliğının mimarı olması mümkün değildir. Kendi dindarlığını bizzat oluşturacak güçte olmayan, haliyle dindarlığını güncelleştirmesini de beceremez. Böyle birinin dindarlığı, Kur'an'ın belirttiği gibi bireye “hayat veren” (Enfal, 24) niteliğini kaybeder; hatta hayat karartan olabilir. 


Bu gerçek, bizi İslâm din eğitiminin niteliği, işlevleri üzerinde derinlemesine düşünmeye mecbur etmektedir. Anne babalar ve din eğitimcileri olarak din eğitimi anlayış ve uygulamalarımızın, bireyi özgürleştirici nitelikte olup olmadığını sorgulamakla yükümlüyüz. (Gelerek yazıda konuya devam edilecek) 


Kaynaklar; 
Aydın М. Şevki, "Din Eğitimi Bireyi Kalıplamamalı”, Diyanet Aylık Dergi, Ağustos, 2008. 
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Bireyin Kendini Gerçekleştirmesi 
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Benlik psikolojisinde önemli bir teknik kavram olan kendini gerçekleştirme, yetenekler, hedefler, yetiler de dahil olmak üzere bireyin benlik ve kişiliğinin bütün yanlarının dengeli ve uyumlu gelişimi ile yapısal ve kişisel potansiyellerin gerçekleştirilmesini ifade eder. 

Benlik psikolojisi literal araştırma konularının merkezinde yer alan kendini gerçekleştirme olgusu, birçok tedavi yaklaşımında merkezi bir öneme sahiptir. Adı geçen kavramın bugün özellikle popüler psikoloji literatüründeki kullanımında ise, kişisel gelişim bağlamında ele alınıp degerlendirildiği görülmektedir. 

Kişisel gelişim bağlamında yaklaşıldığında: her bireyin kişisel yaşamı döngüsünün, onun kendini gerçekleştir- 


me yolunda attığı adımlardan oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Dölayısıyla birey, nasıl yaşıyorsa aynı zamanda yaşadığı şekilde kendini ifade ediyor demektir. Söz konusu durum şu şekilde örneklendinlebilir: Hedefinin ne olduğu belirsiz bir kişi, her gün televizyon başında saatlerini harcayarak tercihini bu yönde kullanmaktadır. Hedefi olan ve bu hedefe ulaşmak için çaba gösteren biri de kendini o hedefe yaklaştıracak durumlara ve bireylere yönelirken, hedefinclen uzaklaştıracak ortamsal durumlardan da özenle kaçmaktadır. 

Bireyin yaşamı, kendisi tarafından çizilen bir resim tablosu gibidir. Dolayısıyla firça bireyin kendi elinde ve bu resimdeki birbirinden farklı renk ve şekilleri çoğunlukla kendi yaşamsal tercihleri doğrultusunda yine kendisi oluşturur, Bu yönüyle aslında herkes kendi hayatının ressamı dır. Çizimleriyle de kendisini ifade eder. Şayet birey, yoğun olarak karamsar bir psikolojik derinliğe sahipse, olumsuz іпапсіап çoksa, genellikle siyah ağırlıklı bir resim ortaya çıkaracaktır. İşte bu noktada; “ben çok başarısızım, hiçbir şeyi beceremiyorum, kimse bana değer vermiyor gibi inançları varsa yine de kendisini bu olumsuz inançlarına rağmen, değiştirip geliştirebileceğine inanırsa daha önce çizmiş olduğu bu siyah ağırlıklı renk, öncelikle griye, daha sonra da tonu açılarak beyaza doğru bir değişim gösterebilir. 


Bireyin kendisi hakkındaki düşüncelerinin gerçeğe dönüşebilme noktasında bilinçaltı yoğun bir gayret gösterebilir. Nasıl inanırsa, yaşamında karşılaştıkları da bu inançlarını bütünleyici olarak karşısına çıkabilir. 


Dış dünyadaki önlerine çıkan bir engelde, bireyler verdikleri kişisel tepkilerle kendilerini gösterirler. 
Farklı tepkilerin ortaya çıkması olayların algılarışı, tanımlanması ve yorumlanmasına bağlıdır. Birey herhangı bir olayla karşılaştığında, olayın bir gerçeği bir de kendisinin ona yüklediği anlam vardır. Bireyin nasıl davranacağını ise olaya yüklediği anlam belirler, Dolayısıyla bireyin bilişsel şemasında yanlış algılarının oluşması, kendini değerlendirme sürecinde ciddi sikıntılara ve çatışmalara da neden olabilir. 
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İşte gelinen bu noktada “kendini gerçekleştirme" yolunda atılması gereken ilk adım, bireyin kendini tanımasıdır. Bunun için yeterliliklerini, kişilik özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi gereklidir. Burada bireyin kendisini tanıması, doğru soruların sorulması ve gelen cevapların iç dünyasında onaylarımasıyla başlayan dinamik bir süreci ifade eder. 


Kendini gerçekleştirmeyle ilgili herkes, kendini bir birey olarak gerçekleştirmeye çalışırken zamana ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bireyin, kendini gerçekleştirebilmesi için, bilinçli olarak yoğun ve disiplinli bir çalışma, çevresinin farkında olma, olaylar karşısında sorumluluk alabilme ve yaşanılan hoşa gitmeyen durumlardaki kendi katkısını görerek bunları düzeltme yoluna gidebilmesi gerekir. Kısaca birey, kendini tarima ve gerçekleştirme yolunda ilk barışı yine kendisiyle yapacaktır. Söz konusu uzun-ince yolda ilk ulaşacağı varlık da yine kendisi olacaktır. Eğer birey, kendisini tanımaz ve bilmezse diğer bildiklerinin doğruluğunu kavramakta zorlanacaktır. Unutulmamalıdır ki, gerçek arayış içinde olanlar, aslında kendilerini arayanlardır. O halde Türk toplumuna rol model olarak din hizmeti veren din görevlileri başta olmak üzere kendini bulma yolunda uzun-ince bir kutsal yolculuğa çıkanı herkes, bu yolculuğun ilk ve son durağının kendileri olduklarını bilmelidirler. 
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Doç. Dr. Kemal Sayar ile 


“Merhamet” 


Söyleşi: Ayfer Balaban 
Fotoğraf: Mustafa Bektaşoğlu 


Demokratik bir toplum için merhamet olmazsa olmaz bir koşuldur. İnsanlarin birbirine saygi gösterdiği, dinlediği, anlamaya çalıştığı, birbirinin hikâyesine kulak kesildiği, eşit haklar tanıdığı bir toplum olmazsa, merhamet orada köklesemez, orada derinleşemez. 


= — : 
Hocam neden merhamet en kolay feda edilebilir duygulardan oldu günümüzde! 


Şehirleşmeyle, modernleşmeyle çok büyük değişiklikler olduğunu görmekle beraber, Türkiye'deki insan dokusunun ana hatları itibariyle merhametli ve iyi insanlardan oluştuğuпи düşünüyorum, Bu da bizi bunca badireye, bunca sıkıntıya rağmen ayakta tutan şeydir. Hâlâ bizim sokaklarımızda evsizlerle karşılaşmıyoruz. Kuzey Amerika'ya gittiğiniz zaman binlerce, оп binlerce evsizin sokaklarda yaşadığını görürsünüz. Bizde insanlar bir tas çorbasını bir başkasiyla paylaşabilirler, merhamet ederler, düşeni kaldınrlar, elinden tutarlar. 


Merhamet, düşeni kaldırmak, yola beraber devam etmek demektir, İnsanlığın başina ne geliyorsa merhametsizlikten geliyor. Bu ülkeler arası düzeyde de böyle. Milletler birbirle- 





rine insafsızca saldırıyorlar, Küçücük çocuklar savaşlarda ölüyorlar, Ülkemizde yakın zamanlarda merhametin kaynağı olanı annelere karşı vahşice kendi evlatlarının iliştiği cınayetlere tanik olduk. 


Günlük hayatta hep rekabeti, kıyıcılığı, birisinin diğerine karşı zalimliğini görüyoruz, ötekini ekarte etmek, yaпп dışında bırakmak tarzında bir eylemle karşılaşıyoruz. Daha maddiyat yönelimli bir toplumda yaşıyoruz. 
Her şeyin ölçüsünü maddi başarı, maddi güç belirlemeye başladı. Bu durumda da insanların birbirlerine kayıcı ме zalimce davranması daha yaygını olarak görülüyor. O yüzden günümüzde merhameti biraz daha hatırlamamız, hayatlarımıza yaymamız gerekiyor. 

Enformasyonun içindeki hakikat kaybolmakta. İnsanlığın ortak iyiliği için akla hudutlarını gösteren bir şey ölmalı. Meselâ kalp... 
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Kalp dediğimizde akla dizginlerini vuran bir güçten bahsediyoruz. Akıl tek başına pragmatisttir, çıkarları- nın peşinden koşar. Kalp veya vicdan veya ruh onu kendi çıkarlarını dizginlemesi noktasında uyarır. Kalpsiz bir akıl atom bombaları üretir, sadece kendi kårnı maksimize ederek yoksulların sıkıntılarını görmezden gelmeye yarar. Sadece akil bilimsel bilgiyi her şeyin önüne yerleştirerek insanın hakikat arayışını tamamen değersizleştirir. Medeniyetimize baktığımda aklın üzerinde metafizik bilgi vardır. O metafizik bilgi sayesinde aklını sundukları süzgeçten geçirilerek anlamlaştırılır. Eğer Allah ile kuruları ilişki akin aldıklarıni, aklın süzdüklerini denetlemiyorsa o zaman bir problem var demektir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aklı putlaştırmak insanı çok büyük felâketlere götürür. 20. yüzyıl aklin putlaştırıldığı bir yüzyıldır. 
Biraz sübjektif ve şairane bir şey olarak görebilirsiniz, ben: 
"meleklerin 
(melek huyluların) olmadığı bir dünya boş ve ıssız bir dünyadır” diye düşünüyorum. O yüzden kalbe сок ihtiyacımız var. Aklın kalp ile dizginlenmesi, kalbin akıl ile donanması, zenginleşmesi lazım, Zaten kalpten uzaklaşmak, aklı çok fazla sınırsız ve özgür bırakmakla günümüzün dertlerine zemin hazırlıyoruz. Söylemek istediğim ne akla ne de kalbe reddiye. İnsana lazım olan; kalbi olan bir akıl, aklı olan bir kalp. Bunun için akıl ve kalbin beraberliği önemli, Kalbin uçup gitmemesi İâzım. Hz, Mevlâna kalbi 'ney'e, akli da 'def'e benzetiyor. Meyde uçuyor insan ruhu, defi vurduğu zaman düşüyor, Çok önemli bulurum bunu, 












Bakara suresi 74 ayette Rabbimiz “Kalplerimiz үп katılaştı. Taş gibi hatta daha katı oldu...” buyuruyor Kalp neden katılaşır? Kalpler katılaştığı için mi merhametsizlik artmaktadır? 


İnsanın bir meleksi tarafi bir de şeytaniliğe açılan penceresi vardır. İnsanın ya meleksi tarafı güzel sözlerle, güzel eylemlerle açığa çıkarılır ve meleksi bir vartık 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haline getirilir ya da olumsuz söz ve eylemlerle süfli tarafi uyarılır ve sufli bir varlık haline getirilir. O halde biz ne yapmalıyız? Eğer insanın içindeki meleksi taraflarını açığa çıkaracaksak “emri bil maruf ve nehyi апі"! münker"i gerçekleştirmek yani onu kötülüklerden sakındırıp ve hep iyiliğe yaklaştırmak zorundayız. 
Ne var ki günümüz toplumunda çok enteresan bir şekilde insanın süfli tarafları uyarılıyor. Reklâm olgusu burada çok etkilidir. En kötü, en karanlık şeyler haber yapılıyor. Toplumda kazanan hepsini alır mantığı işliyor, "Harcayabildiğin kadar varsın”, "tükettiğin kadarsın” deyip insanları maddi olan çerçevesinde tanımlayan bir anlamsızlık) oluşuyor. Burada insanı şu mesaj bekliyor: Dünya asla tekin ve emin bir yer de-Bil, her an ayağın kayabilir, düşebilirsin. Eğer mazlum olmak istemiyorsan zalim ol, Ezilmek istemiyorsan ег. 


Sosyal Darwinizm yani, 


Elbette. Güçlü olan ayakta kalır felsefesinin sosyal sahaya uygulanmasının en vahşicelerine şahit olmuyor mu insanlık? Bir insan eğer ayakta kalmayı başaramıyorsa, zengin olamıyorsa bu onun kabahati, onun suçudur, o yok olup gitmeye müstahaktır şeklinde bir anlayış yayılmıyor mu? 


Kuftsalla bağlarımızı gözden geçirmemiz lazım. 


Kutsal, insana vicdan duygusunu veren yegane şeydir. 
Kutsal olmazsa bizim bir ruhumuz olmaz, Marx meşhur bir aforizmasında şöyle diyor: "Kutsal olan her şey buharlaşıyor. Kutsal olan her şey propanlaşıyor." 
Ancak müteal olana, aşkın olana inanmak suretiyle kendimizi ifade etmiş, insan olarak tamamlanmış oluruz, İhsan ebediyet olmadan eksik bir varlıktır, ancak ebediyet insanı tamamlar. Niye yaşıyoruz ki bu dünyada? 20-30 sene sonra yok olacaksa bu dünyada olmayı niye seçsin insan! İlâhi olanla irtibat kurmak suretiyle bu dünyada niçin var olduğunun, nasıl yaşaması gerektiğinin bilgisine erer insan. Sadece kendi menfaati, çıkarı ve süfli arzuları için yaşayan bir insani hayvandan ayırt eden ne var ki? 


Merhamet adaleti sağlar. İnsarı olanların içinde merhamet, merhametlilerin toplumunda da adalet olur öyle değil mi) 


İnsanı hayvandan ayırt eden en temel şeylerden biri de şüphesiz adalet duygusuna sahip olmasıdır. Adaletin ve ahlakın olmadığı toplumda sadece teknik bakimdan ilerlemenin bana göre anlamı yoktur, Bunun için de insanın bir referans sisteminin olması lâzım. 
Kendi benliğinden daha yüce şeylere yönelebilmesi 





lâzım. Daha geniş bır bütünün bir parçasıyız diyebilmemiz lâzım. Bunu idrak etmek, sadece insanlara de-Bil, kâinattaki diğer varlıklara da merhametle davranılmasını beraberinde getirecektir. Evet, insan olanların içinde merhamet, merhametlilerin toplumunda dâ adalet olur. 


İnanç kaynaklarımızda evrensel merhametin güçlü referansları mevcut. Fatiha suresinde geçen "el-hamdu lillahi Rabbil alemin. er-Rahmanırrahım"” ve hilye metinlerinin vazgeçilmezi “ve ma erselnake illa rahmetel li'l alemin" bunlardan sadece birkaçı. Daha yaşanahılır bir dünya ıçın referans kaynaklarımızla dogru ve devamlı teması sağlamak, kendi kültürümüzle, kendi değerlerimizle organik bir bağ kurmak gerekmiyor mu? 


Hani derler ya "ol mahiler ki derya içindedirler deryayı bilmezler”, bizler deryayı gerektiği gibi bilmiyoruz, Bu kültürde bize ne söylendiğini, geçmişteki bilgelerin bu nesillere neler nasihat ettiklerini bilmek, anlamak zorundayız. Ama bizim eğitimle ilgili ciddi kabahatlerimiz var. Bu cinayetleri işleyen çocuklara sorun. Kaçı Mevlâna'mızdan, Hacı Bektaşımızdan haberdardır. Kaçı Yunus'umuzdan bir şiiri duyarak okumuştur. Kaçı Eşrefoğlu Rumi'nin adını bilmektedir. 
Temel derdimiz bu. Bir hazinenin üzerinde duruyoruz ama hazineyi kendi çocuklarımıza dahi tantariyoruz. Bizim kültürümüzün insanı besleyen, insanı ruhi açıdan tekamül ettiren geliştiren taraflarını çok iyi idrak etmemiz ve yeni nesillere bunu aktarabilmemiz lâzım. Bugün Türkiye'de gençler muazzam bir kimlik duygusu muafiyeti içinde yaşıyorlar yani geçmişle ilgili pek bir şey bilmiyorlar. 


Bu anlamda bir yersiz yurtsuzlukla karşı karşıyayız sanki, 

Manevi olarak da kendini bir yerle ırtıbatlandırmayan gençliğin içinde bu anlamsızlık felâketi büyüyor. Anlamsızlık felâketi de bizde az önce sözünü ettiğimiz gibi maalesef çok üzücü birtakım cinayetlere, merhametsizliklere yol açabiliyor. Hep verdiğim bir misaldir. Bir arkadaşım anlatmıştı bana. Bir gür çocuğuna bir mezarlık resmi çizdiriyor. © da haçlarla dolu bir mezarlık çiziyor. Sen böyle bir mezarlık gördün mü, deyince; televizyondaki bütün mezarlıklar böyle babacığım, diyor. Düşündürücü ve acıtıcı değil mi? 
Manevi destekleme açısından çok önemli olan merhamet eğitimine yönelik önerileriniz nelerdir? 


Merhamet eğitimi; gençlere, çocuklara bu dünyanın kırılganlığını, geçiciliğini, hayatın uçup gidiciliğini öğretmek yönünde olmalı, Bunun için benim okullarda önerdiğim; gezi programlarına mutlaka hastanelerin, akıl hastanelerinin, darülâcezelerin, lösemili çocukların yattığı koğuşların, hapishanelerin eklenmesidir. 
Çocuklar hayatın âdeta kırılmaya uğradığı bu mekânlarda bulunmak suretiyle hayatın kendilerine çizgi filmlerinde sunulduğu kadar basit, rahat, kolaylıkla tamir edilebilir bir şey olmadığını fark edeceklerdir. O yüzden gerçek bir eğitimin buralarda da bulunmaktan geçtiğini düşünüyorum. Mezarlık ziyaretlerini de çok önemli buluyorum, Yitirdiğimiz şey, hayatın sahiciliği ve samimiyet duygusu. Ölümle beraber yaşayan insanlar çok değil, Bizim anne-babalarımızın kuşağına gittiğimiz zaman ölümle çok büyük mesele olmadığını görürsünüz. İnsan modemleştikçe ölüm ona daha fazla istikrah duygusu vermeye başlıyor. İnsan modemleştikçe her şeyi kontrol edebileceği yanılsamasina daha fazla kapılabiliyor. Bu yüzden kontrol edemediği bir gerçek olarak ölüm onda daha fazla ürperti ve sıkıntı yaratıyor. İnsanın ağız tadını bozan ölümü çokça hatırlaması lâzım, Ancak ölümle yüzleşmek suretiyle bazı hırslarımızı, arzularımızı daha iyi kontrol edebiliriz, daha merhametli olabiliriz. 


Araştırmalar gösteriyor ki, bir şeyi çokça yaparsak, beynimizde o duyguya ayrılan yer artıyor. O yüzden iyiliğin, merhametin talim edilmesi mümkün. İnsan iyilik yapa yapa bir süre sonra güzel görmeye, güzel düşünmeye, güzel yapmaya başlayacak ve hayatın bütününe de onu yayacaktır. Genetik kodlarımızda var olan merhamet öğrenilebilir. Biz Rahman ve Rahim bir Allah'ın kullarıyız O'nun bu sıfatları ile sfatlanmakla ancak onun halifesi olmak mümkündür. 


"Merhametten maraz doğar" denir, Merhametten maraz nasıl doğar! 

Bu tür sözler hayatın değişik cephelerini tarif eden sözlerdir. Zaman zaman merhametten maraz çıktığı da doğrudur, olur böyle şeyler. İnsanlar iyilik yaparlar, karşılığında kötülük görebilirler. Ama bu söz bize derin bir hakikati ifşa etmiyor yani çok yüzeysel bir felsefe. Bu söz merhametin her zaman iyilikle mukabele bulmayacağı yönündeki bir öngörüyü dile getiriyor. Fakat bizim dile getirdiğimiz felsefede merhamet, karşılığında iyilik görmek için yapılan bir şey değildir. Zaten merhamet eden, merhamet etmekle en büyük iyiliği görmüş, iyiliğe muhatap olmuş olur. Karşınızdaki insan kendisine merhamet etmeye izin vermek suretiyle size zaten iyilik yapmıştır. İçinizdeki iyilik duygularının akmasına, kendinizi iyi bir insan olarak hatırlamanıza hizmet etmiştir. 
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Bu ve benzeri sözler yoldaki trafik işaretleri gibi, Bir dikkat çekme, bir hatırlatma, bir uyan. 


Söylediğiniz şey çok önemli. Trafik işaretleri bunlar. 
Bütün bunlar bize, neticede iyilik yapma, merhamet etme, vazgeç demiyorlar. Kendini de koru diyorlar. 


Merhamet gözyaşı dökmek mi, bundan daha öte bir şey mi? 

Merhamet, aynı zamanda aksiyondur, eylemdir. Ağlamak üzerimizdeki yükümlülükleri kaldırmaz. Ağlamak yetmez. Ağlamak son şeydir. Ağlamak, karşınızdaki insanın durumunu değiştirmez ki, Ben bu noktada, "Bir kötülük gören eliyle, diliyle bunu düzeltsin. 
Buna gücü yetmiyorsa..." diye devam eden hadis-i şerifin bize çok güzel, çok olumlu bir çerçeve sunduğunu düşünüyorum. Önce aksiyon insanı olmak lãzım. Yürünmesi gereken yolları yürümeden, imkânlaп kullanmadan ağlamak çoğu zaman sadece vicdanı temize çıkarmak olur. Merhamet soyut bir şey değildir. Merhamet, dünyayı değiştirme-dönüştürme yönünde bir projedir. Bunun bir şiarı olacaksa, bu şiarın da “incinmemek ve incitmemek” üzerine kurulu olduğunu söyleyebilirim. 


Mevlâna der ki, "nasıl ki susamış dudaklar su ararsa, su da susuzluğunu giderecek bir çift dudak агаг," Merhamet aynı su gibi bizim susamışlığımızı giderir. 
Bizi daha iyi, daha kâmil insanlar kılar. İnsanlığın macerası da daha kâmil olma gayretinden ibarettir. 
Ölümse sadece bir durak. Bu kişisel yolculuğumuzu fark ettiğimiz zaman asıl meselemizin merhametli iyi insan olmak olduğunu da fark edeceğiz. 


Maalesef günümüzde insanlar ayrımıcılıkların pölgesin- de yaşıyorlar. Diğeri de merhamet edilesi değil midir? 


Ünlü düşünür Kirkegard'ın bir sözü vardır. “Bir insana yardım etmek ona tahakküm etmek anlamına gelmez." Benden olanı desteklersem gün gelir o da beni destekler gibi bir yaklaşımla davranmak merhamet değil, en kaba manasıyla çıkarcılık, zümreciliktir. Orada ulvi bir duruştan, insanın meleksi tavrından bahsedemeyiz Aksine, insanın kendinden saymadığına merhamet etmesinin asıl ШМК, asıl diğerkâmlık oldu-Bunu düşünüyorum. En yakınımızda olani ihmal etmek, görmezden gelmek elbette mümkün değil ama benim düşüncemden saymadığım insana yardımı elini uzatabılmem, merhamet edebilmem insanlığın şahikalarından bir tanesidir. Ve ötekini görmezden gelemeyiz. İnsanız ve bu dünya üzerinde hepimiz yolcuyuz. Bu mecrada akarken her varlığa elimizi uzatabilmek kemalat gereğidir. 
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Merhamet insanları birleştiren şeyleri ortaya çıkarıp onları konuşturabilmektir. Demokratik bir toplum için merhamet olmazsa ölmaz bir koşuldur. İnsanların birbirine saygi gösterdiği, dinlediği, anlamaya çalıştığı, birbirinin hikâyesine kulak kesildiği, eşit haklar tanıdığı bir toplum olmazsa, merhamet orada kökleşemez, orada derinleşemez. Benden farklı olanların da merhamete layık olduğunu teslim etmekle demokratik bir nizamın temelleri atılmış olur. Коѕгпоѕдакі yerimizi iyi tespit edersek her türlü aşırılıktan sakınırız. 
Ama bir bozulma, yozlaşma içindeyiz. Bunun en büyük emarelerinden bin de merhametsizliktir ki, o da büyük felaketlere yol açmaktadır. 


Bireycilik merhametsizliği artırıyor mü? 


Bireyselleşme iyi bir şeydir. Fakat bireycilik çok hastalıklı boyutlara varabiliyor. Benim menfaatim herkesin ve her şeyin önündedir diyen bireyci toplumların hastalıklı davranışlarının insanlığı kan ağlattığına maalesef şahit oluyoruz. 


Bir ahlâki proje olarak merhameti dünyaya yeniden armağan etmek mümkün mü? 


Bu bir ruhtur, bir seferberliktir. Bu toprakların geçmişinde olduğu gibi dünyaya söyleyecek çok şeyi var, Dünyanın da bu topraklardan çıkacak sözlere ihtiyacı var. Dünyada daha sağlam, daha sahici değerlerin arayışı, bir maneviyat arayışı başladı. Kendi içimizde cedelleşmeyi bırakıp bu ülkenin kültürel mirasını ortak bir biçimde sahiplenmemiz ve insanlığa sunmamız gerekiyor, Kültürel bellek çok önemli, bize hayatiyet venyor, Bu kültürel bellekten aldığımız güçle, hizla başka hayatları iyileştirebiliriz. Ne mutlu bize ki böyle bir tarihimiz, güçlü ve sağlam birikimlerimiz var, Bugün görmezden, bilinmezden gelinse de ecdadimiz tarihte, topraklarından sürgün edilen, yakılan, yıkılan halklara ve bir felâkete duçar olmuşlara ayırt etmeksizin merhametle kapılarını sonuna kadar açmış ve onların hayatlarını kolaylaştırmış, güzelleştirmiştir. 

İnsanların sadece kendi benlikleri için yaşamaları durumuna karşı bizler, büyük bir bütünün parçası oldu-Bumuzu hissedemez, hissettiremezsek “hiç”iz demektir. Başkalarının acılarını duymama, görmeme hali tuhaf bir şey, 
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Mutluluk, kalbin bütün 


gam, keder, tasa ve kaygıdan kendini arındırması hali değildir. Faal bir akıl ve duyarlı bir kalp, çevresinde meydana gelen olumsuz gelişmelere 


bigane kalamaz. 
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Herkesin en büyük özlemi olan mütluluk acaba nerededir? Herkesin kendince bir anlam yüklediği ve hayallerini süslediği mutluluk neden birçoğu için sadece bir özlem olmaktan öte gidememektedir? 
Hiç şüphesiz değerli olan bır şeyin elde edilmesi zordur. İnsanlar, deйеп! bile olsa kolay kazandıkları şeylerin kıymetini bilemezler, Buna göre insanların çoğu, herkese kismet olam bazı geçici mutlulukların farkında değildirler ve kalıcı mutluluğun ise adresi ya bilinememekte ya da yanlış yerlerde aranmaktadır. 


Mutluluk, şu üç şeyin elde edilmesine bağlıdır: Kanaatkarlık, özgürlük ve güvenlik. Kanaatsizliğin ziddi olan ihtiras, insanın içini bir kurt gibi kemirir ve mutluluk için gerekli olan gönül genişliğini yok eder. 
Özgürlüğün zıddı olan esaret, mutluluğu keşfedecek olan aklı ve onu yaşayacak olan benliği tahrip eder. 
Güvenliğin zıddı olan korku, kaygı ve tehlikeler ise mutluluğun giriş kapısı olan aklı ve gerçekleşme alani olan gönlü felç eder ve mutluluk duygusunun hissedilmesini imkânsız hale getirir. 


Hayatta ihtiyaçların sınırı yoktur. 
Mutluluğu, çok mala sahip olmada arayanlar, akıl almaz bir yarışın içine girmektedirler. Arapça menşeli bir kelime olan fakir, ihtiyacı olan kimse anlamına gelir. Zengine ise 
Bani denilir. Buna göre bir milyon 
YTL's olduğu halde bir milyon 
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66 Eğer mutluluk para ile 
satılan bir eşya olsaydı, zenginler ondan istedikleri kadar satın alırlar ve gönüllerince tüketirlerdi. Fakirler ise dünyanın en mutsuz insanlan olurlardı. 
Oysa mutluluk, kıvrak bir zekâ ile keşfedilir, gönüllerde üretimini yapılarak çoğaltılır ve dostlarla paylaşılarak kalıcı ve bereketli 

hale getirilir. 99 


YTL'ye daha ihtiyacı olan kimse, bin YTL ile yetinen kimseden daha fakirdir. Çünkü ilkinin hissetti-Bi ihtiyaç daha fazladır ve kanaatkârlığın en büyük hazine ve mutluluk vesilesi olduğunun farkında de-Bildir. Mutlu olmasını becerenler, mali mutluluk огtamına malzeme yaparlar, maldan mutluluk kotarmaya çalışanlar ise malın stres yapan ağırlığı sebebiyle o mala sahip olmanın vereceği geçici hazzı bile hissedemezler. 


Bir zamanlar adamın biri birden bire gözlerini kaybeder, Hiçbir doktor onun gözlerine çare bulamaz. Erenlerden biri, "Hiç derdi olmayan birinin gömleğini gözüne sürersen gözlerin açılır.” şeklinde bir tavsiyede bulunur. Adam dertsiz birini aramaya başlar, Bir yerde hiçbir derdinin olmadığını söyleyen bir çobanın varlığından bahsedilir. Adam çobanı bulur ve bir derdi olup olmadığı sorar: Соban, “Allah'a hamdolsun hiçbir derdim yok" deyince ата adam, “O halde şu gömleğini çıkar da gözlerime süreyim.” der. Çoban, “İyi de benim gömleğim yok ki" diye karşılık verir. Çoban üzerine giyecek bir gömlek bulamayacak kadar yoksuldur ama onun bu yoksulluğu huzur yoksunluğuna sebep değildir, Buna göre mutluluğun ilk şartı eldeki ile yetinmek, kanaatkar olmak ve ardı arkası kesilmeyen ihtiraslardan sıyrılmaktır. 


Özgürlük; insanın kendisi hakkında istediği karan verebilmesi, iradesini istediği gibi kullanabilmesi ve faaliyetlerinde herhangi bir engelle karşılaşmaması şeklinde tarif edilebilir. Özgür insan, kişisel yeteneklerini geliştirebilir ve kendisini saygın bir birey olarak gerçekleştirebilir. Aklı ve fikri özgür bir insandan sağlıklı ve isabetli düşünceler ortaya çıkar. 
Aynca mutluluğun felsefesi, mutluluğa talip olanın dünya görüşünde merkezi bir yere sahip olmalıdır. 
Mutluluğun felsefesini şöyle özetleyebiliriz. “Hep güzel ve doğru olanın özlemini taşımak, gerekeni yapmak, işini sevmek, paylaşmasını bilmek ve özverili olmak.” 


İnsanın aradığını bulabilmesi için öncelikle neyi, niçın istediğini bilmesi gerekir. Bu aranan mutluluk olunca aklın, önce mutluluğu doğru tanımlaması, kendi mahallinde araması, keşfetmesi ve onun gerçeğine talip olması gerekecektir. Birçok insana göre mutluluk Kafdağı'nın arkasındadır ve ona ulaşmak hayaldir. Mevlâna'nın şu hikâyesi, mutluluğun adresine işaret ediyor 

Bir zamanlar Bağdat'ta yaşayan biri bir rüya görür, Rüyasında kendisine Mısır'ın Kahire şehrinden bir adres verilir ve bu adresteki evin temelinde büyük bir hazinenin olduğu söylenir. Adam rüyaya aldırmaz ama aynı rüyayı iki kez daha görünce bunun bir işaret olabileceğini düşünerek yola koyulur. Kahire'de adresi bulur. Ne var ki adreste oturan vardır, burada altın olsa bile ev sahibi bunu sahiplenecektir. Bağdatlı birkaç gün Kahire'de bekledikten sonra boş dönmektense durumu haber vermesi halınde en azından ödül olarak bir miktar altınını kendisine verilebileceğini düşünerek adreste oturan kişiye bu konuyu açmaya karar verir. Ev sahibi ile konuşur. Ev sahibi ise “Senin aklına şaşarım, bir rüyaya itibar edip ta Bağdat'tan kalkıp gelmişsin," der ve ekler “Ben de bir zamanlar Bağdat'ta şöyle bir adreste altın olduğunu hem de üç kez gördüm ama bir rüyaya itibar ederek ta Bağdat'a gitmeyi düşünmedim." Mlsırlının Bağdat'ta tarif ettiği adres, Bağdatlının kendi adresidir. Adam kendi evi- nin temelinde bir hazine olmadığından emindir fakat rüyaların benzeşmesi bir anda zihninde şimşeklerin çakmasına yol açar ve şöyle düşünür: 


İnsanın rüyasında gördüğü ev kendi gönlüdür. Evet bu rüya ilâhi bir işarettir ama gördüğüm hazine içinde altınların değil mutluluğun bulunduğu bir hazinedir. Simyacı romanında da benzer bir olay hikâye edilmektedir ve muhtemelen Simyacı yazaп da Mevlâna'ya ait bu hikâyeden esinlenmiş olmalıdır. 


Güvenlik; insanın can, mal, namus ve şerefinin gü- 





vende olması ve her türlü tehlikeden korunmasıdır, Güvenin olmadığı yerde korku ve endişe vardır. Yarınından emin olamayanlar ve kaos ortamın- da serseri bir kurşunun hedefi olabileceğini düşünenler nasıl mutlu olabilirler? Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimse ise, Müslüman olmak, hem mümin hem de başkaları için bir mutluluk ve güven vesilesi olması icap eder. 


Mutluluğun en yoğun yaşandığı ver olan ailede, her bireyin titizlikle üzerinde durması gereken nokta, güven ve sadakattir. Ayrıca şu üç şeyin insicamı ve birlikteliğiyle, isteyen ve becerebilen herkes mutlu olabilir: 


* İnanca uygun bir yaşam tarzı, 
• Kabiliyete uygun bir meslek, 
* Gönüle uygun bir eş. 


VV.Ellery Channing, mutlu bir hayat için şunları öngörür. 


* Ufak şeylerden zevk alın, 
" Lüksü değil zarafeti gözetin, 


s Zenginlikten ziyade muhtaç olmamayı hedefleyen biri olun, 


» Saygı istemek yerine değerli olun, 
* Sessizce düşünüp dürüstçe konuşun. 


• Yıldızları, kuşları, bebekleri ve bilgeleri sessizce dinleyin, 


İnsanların en önemli yanılgılar, mutluluğu olağanüstü olaylarda ve kimsede olmayan eşsiz değerlerde aramalarıdır. Oysa yolunda giden rutin işlerin her biri, kadir kiymet bilen birisi için birer mutluluk vesilesidir. Bir çocuğun, babacığım ya da anneciğım demesi, bir insanın ailesi ile birlikte yemek yemesi, bir esnafın akşam dükkânını az уа da çok kârla kapatması, bir işçi ya da memurun ay sonu maaşını alması belki sıradan bir olaydır ama mutluluklar da bu sıradan olayların ahenkli gelişiminden ve birikiminden doğar. Öte yandan yolunda gitmeyen bazı gelişmeler, zamanında önlem alınamaması halinde içinden çıkılmaz bir hal alabilir ve bütün neşemizi alt üst edebilir. 


Mutluluk, kalbin bütün gam, keder, tasa ve kaygı- 
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66 Mutluluk, tüketilen 
bir meta değil, üretilen insani bir değerdir. Bu sebeple hiç kimse mutluluğu dışarıda aramamalı, başkasından beklememeli, onu kendi içinde üretmenin yollarını aramalıdır. Mutluluğun dilencisi olanlar, problemin kaynağı haline gelirler. Hiç şüphesiz mutluluk arayışında aklını ve gönlünü kullananlar, rüyasında hazine gören ve rüyasında gördüğü hazine ile zenginlik hayali kuran Bağdatlı'dan 
daha şanslı durumdadır. 99 


dan kendini arındırması hali değildir. Faal bir akıl ve duyarlı bir kalp, çevresinde meydana gelen olumsuz gelişmelere bigane kalamaz. Duyarlı bir insan, çevresinde yaşanan acı ve ıstırapları yüreğinin ta derinliğinde hisseder. Bununla birlikte cari sıkintiların üstesinden gelme yönünde sarf ettiği çaba ve elde ettiği olumlu neticeleri görerek de mutluluğa erer. Örneğin, bir yetimin gözyaşı bize hüzün verir ve yüreğimizi burkar ama bu arada elimizi şefkatle yetimin başına koyduğumuzda ve sıkıntısını bir süreliğine de olsa giderdiğimizde yetimin yüzünde oluşan gülümsemeyi görmek, herhalde mutluluğun en güzel örneklerinden biri olsa gerek. 


Eğer mutluluk para ile satılan bir eşya olsaydı, zenginler ondan istedikleri kadar satın alırlar ve gönüllerince tüketirlerdi. Fakirler ise dünyanın en mütsuz insanları olurlardı. Oysa mutluluk, kıvrak bir ze-Ка ile keşfedilir, gönüllerde üretimini yapılarak ço-Baltılır ve dostlarla paylaşılarak kalıcı ve bereketli hale getirilir. Mutluluk, tüketilen bir meta değil, üretilen insani bir değerdir. Bu sebeple hiç kimse mut-İuluğu dışarıda aramamali, başkasından beklememeli, onu kendi içinde üretmenin yollarını aramalıdır. Mutluluğun dilencisi olanlar, problemin kaynağı haline gelirler. Hiç şüphesiz mutluluk arayışında aklını ve gönlünü kullananlar, rüyasında hazine gören ve rüyasında gördüğü hazine ile zenginlik hayali kuran Bağdatlı'dan daha şanslı durumdadır. 
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Doç. Dr. İsmail Karagöz 
Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçisi 


Kur'an'ı Nasıl Okuyalım? 


“Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın,” (Мам, 98) 


Yüce Allah, insanlara mesajlarını kutsal kitaplarıyla bildirmiştir. Son kutsal kitap Kur'an'dır. 

Kur'an; âlemlerin Rabbi Allah tarafından vahiy yoluyla Arapça olarak (Yusuf, 2), peyderpey 23 yılda Hz Muhammed'e indirilen, (Şuara, 192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, müminler için rahmet, müjde ve şifa olan (Мам, 89: Lokman, 2: Neml, 2), insanlara doğru yolu gösteren (Bakara, 185; Lokman, 2-3), onları karanlıklardan aydınlığa çıkaran (brahirai; İsrâ, 9), insanlar ve cinler bir araya gelseler bir benzerini meydana getiremeyecekleri (га. 88), Hakki batıldan, doğruyu yanlıştan, helalı haramdan ayıran (Bakara, 185), Fatiha suresi ile başlayıp Маз suresi ile sona eren, muciz bir kelamdir. 


Tazımızda bu muciz kelâmın “Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.” (Мам, 98) anlamındaki ayetini tahlil etmeye çalışacağız. Ayette iki hususa dikkat çekilmektedir: "Kur'an'ın okunması” ve “okumanın usul ve adabı" 


|. Kur'an Okumanın Önemi ve Değeri 


Yüce Allah, hem ilk inen ayette "Yaratan Rabbi'nin adı ile oku." (Alak 1) emriyle hem de daha sonra inen ayetlerde meselâ Ankebüt suresinin 45. ayetinde, "Kitaptan sana vahyolunanı оки", Neml suresinin 92. ayetinde, "Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi" anlamındaki ayetlerde Kur'an'ın okunmasını emretmiştir. Peygamberimiz (s.a.s,), bu emre uyarak inen ayetleri özenle okumuş; Kur'an'ı öğrenen, okuyan, emir ve yasaklarına riayet eden kimselerin en hayırlı ve en faziletli kimseler olduğunu, okunan Kur'an'ın her harfine sevap verileceğini ve kıyamet gününde sahibi- ne şefaatçi olacağını bildirerek müminleri Kur'an öğrenmeye ve okumaya teşvik etmiştir: 


“Kur'an'ı öğrenin ve okuyun.” (Temiz, Fedâilül-Kur'an, 2), “sizin еп hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir.” (Tirmizi, Fediilüt-kuran, 15), “Kuran'ı okuyunuz; çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir.” (Müsim, Müsafir, 252), “Kur'an'ı güzel ve zahmetsiz okuyabilen kimse şerefli ve sadık yazıcı meleklerle beraberdir. Kur'an'ı güçlükle okuyanı kimseye ise iki kat sevap vardır." (Tirmizi, Fedâdü'l-Kuran, 13), “Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona bir “hasene” vardır, haseneye ise on misliyle sevap verilir. “Elif lâm mim” bir harftir demiyorum, fakat elif bir harf, lam bir harf ve mim bir harftir." (Tirmizi Fediilül-Kur"an, 16) “Ancak iki kişiye mp- ta edilir. (Bunlardan birincisi), Allah'ın kendisine Kur'an'ı öğrenme imkânı verdiği kimsedir. Bu kimse, gece gündüz Kuran'ı okur ve hükümleriyle amel eder...” (Müslim, Salâtüi-Müsâfirin, 266) 


Kur'an'ı öğrenmek ve okumak dini bir görevdir. Bu görevi yapanlar, Allah'ın affına ve rızasına mazhar olurlar. Şu ayet bu hususu açıkça ifade etmektedir: “şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dos- doğru kılanlar ve kendilerine nzik olarak verdiğimiz 





şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. 
Allah kendilerine mükâfatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye (böyle yaparlar.) Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını çokça verendir." (Fâtır, 29-30) 


Kur'an'ı öğrenmek, okumak, anlamak ve hükümleплі uygulamak zor değildir. “Andolsun, biz Kuran" düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alani” (Kamer. 40) anlamındaki ayet, bu hususu açıkça ifade etmektedir. 


Her Müslüman Allah kelâmı Kur'an'ı aslından okumasını öğrenmeli, her gün belli bir miktar okumal, namazda okumak için bazı sure ve ayetleri ezberlemelidir. Böylece, “Kur'an'dan ezberinde bir şey bulunmayan kimse harap olmuş ev gibidir” (Tirmizi, Fediili.Kuran, 18) anlamındaki hadis ile ifade edilen kişinin durumuna düşmemiş olur. Namazın farzlarından biri namazda Kur'an'dan bir parça okumaktır. Yüce Allah, Müzzemmil suresinin 20. 
ayetinde namazda Kur'an'dan kolayımıza geleni okumamızı emretmektedir. Bu sebeple de Kur'an'dan bazı sure ve ayetler ezberlenmelidir, 


Peygamberimiz (s.a.s.), her sabah-akşam "kovulmuş şeytandan, bilen ve işiten Allah'a snnm” anlamındaki eüzü billahis-semi'ilalimi mineş-şeytanirracim duasını üç defa, sonra Haşir suresinin son Üç ayetini (Hüvallâhüllezi); akşam, sabah ve yatağa yatınca İhlâs, Felâk ve Mas surelerini (muavvizatı) üçer defa; her gece Bakara suresinin son iki ayetini (âmenerresulü), Fatiha, Kâfirun, Yasin ve Mülk surelerini okumamızı tavsiye etmiş ve "Bir gecede on ayet okuyan kimse gafillerden yazılmaz" (Münziri, il, 446) buyurmuş, bu okumalar sayesinde geceyi ihya etmiş olacağımızı, rahmet meleklerinin bizim için gece gündüz dua edeceklerini, Allah'ın bizi bağışlayacağını ve kötülüklerden ve kabir azabından koruyacağını, Kur'an'ı hatim etmiş gibi sevap kazanacağımız bildirmiştir. (Tirmizi, Fedāšo'- Kur'an, 8, 9, 10, 11, 12. 22) 


Kuran'ı okumaktan maksat, anlamaktır. Onun için 


66 Besmele çeken insan; 
başka bir varlık adına değil sadece Allah adına, O'nun rızası için ve O'nun izniyle “Kur'an okumaya, yemek yemeye... başlıyorum" 
demiş olur. Besmele çeken aynı zamanda Kur'an okumuş ve 
Allah'ı anmış olur. ge 


aslını okuduğumuz gibi meal ve tefsirinden de okuyarak onu anlamaya çalışmalıyız. Anlamaktan maksat da Kur'an'ın emir ve yasaklarına uymaktır. 
Yüce Rabbimiz A'râf suresinin 3. ayetinde “Rabbinizden size indirilene uyun” emriyle Kur'an'a uymamızı istemektedir. Kur'an'ı okuduğumuz, anlamaya ve hükümlerini uygulamaya çalıştığımız zaman gerçek anlamda ona saygı göstermiş oluruz. 
Aksi takdirde Peygamberimizin, “Ahir zamanda Kuran'ı okuyan, ancak okudukları girtlaklarını aşmayan (okuduklarına inanıp onunla amel etmeyen) bir topluluk gelecektir” (Ahmed, il, 621) anlamındaki hadisinde ifadesini bulan ikaza muhatap oluruz. Bilmeliyiz ki Kur'an'ı evin en mutena köşesinde saklamak, öpüp başa koymakla gerçek anlamda Kur'an'a saygı göstermiş olmayız. 


2. Kur'an Okumanın Usul ve Adabi 


Yapılan her işi usul ve adabına uygun olarak, en iyi ve en güzel bir şekilde yapmamız dini bir görevdir. 
"Yüce Allah, her şeye karşı ihsanı yazmış/farz kilmıştır” (Müslim, Kitlbü's, Sayd ve'z-Zebâih, 57), "Allah, sizden birinizin yaptığı ameli iyi, sağlam ve kaliteli yapan kimseyi sever” (молам, İL 287, Ne: 1882) anlamındaki hadisler bunun açık delilidir. Bu itibarla Kur'an'ı usul ve adabına uygun olarak en iyi ve en güzel biçimde okumamız gerekir, Kur'an okumanın usul ve adabını şöyle özetleyebiliriz: 


a) Kur'an okumaya eüzü besmele ile başlanmalıdır: Tahlil etmeye çalıştığımız. “Kur'an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın” anlamındaki ayette geçen “istidze” ile Kur'an okumaya başlamamız emredilmektedir. Sığınmak, korunmak ve sarılmak anlamındaki “a-v-7" kelimesinden türeyen “istidze” şeytanın ve kötü insanların şerrinden, her türlü zarar, belâ, afet ve musibetlerden Allah'a sığınmak demektir. 


Kur'an'da istiâze; “eüzü billahi” (Allah'a sığınırım) (Bakara, 67), "eüzü bir-Rahmarı" (Rahman'a sığınırım) (Meryem, 18), “eüzü bi Rabbil-felak” (sabah'ın Rabbine sığınırım) (Felâk 1), "eüzü bi Rabbin-nas” (insanların Rabb'ine sığınırım) (Nas; 1) ve “meâzallah” (Allah'a sığınınm, Allah korusun) (Yusuf, 31, 58) cümleleri ile ifade edilmiştir. "İstiaze” daha çok “kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım" anlamındaki eüzü billahi mineş-şeytanır-racim cümlesiyle yerine getiri- 


lir. 


Namaz dışında Kur'an okumaya başlarken, namaz içinde 'sübâneke' duasından sonra, 'besmele'den önce 'eüzü' çekilmesi sünnettir. Bazı âlimler tahlil ettiğimiz ayetteki istiaze emrinin zorunluluk ifade ettiğini kabul ederek Kur'an okumak isteyen kimsenin mutlaka eüzü çekmesi gerektiğini, bazı âlimler ise, ayetin zahirine bakarak kıraatten sonra istaze edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. (Hazin, I, 640-641) 


Kur'an okumaya başlarken bile eüzü çekilmesi emredildiğine göre diğer işlere başlarken istiâzenin daha da gerekli olduğu açıktır. Yüce Allah kötülü-Be karşı sabır ile ve kötülük yapanı affederek (şura, 40,43) veya kötülüğe karşı iyilik yaparak (Fussiet, 34, Şura, 40, 43) insanlardan gelecek belâdarı, eüzü çekerek şeytandan gelecek olan vesvese ve kişkirtmalardan korunmayı (Müminün, 96) öğretmektedir. 


Peygamberimiz (s.a.s), camiye girerken, istiaze etmiş (Ebu Dêwid, Salt. 18), öfkelenen bir sahabiye "Allah'im kovulmuş şeytandan sana sığınınm" demesini tavsiye etmiş, bu şekilde Allah'a sığınan kimsenin öfkesinin dineceğini bildirmiştir. (Ebu Davöd, Edeb, 
4) Akşam, sabah ve yatacağı zaman nasıl dua etmesini soran Ebu Malike öğrettiği duada kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınma cümlesi de 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vardır. (Ebu Düvüd, Dua, 110, (5083) 


Asıl adı İblis olan şeytan, Allah'ın “Âdem'e secde etl” emrine uymadığı, kendisinin daha üstün oldu-Bunu ileri sürerek emre karşı geldiği için meleklerin vatanından (meleküt âleminden) kovulup sürgün edilmiş; o da imtihan dünyasında Allah'ın kullarını, O'nun yolundan ve rızasından ayırmak için uğraşmayı kendine görev edinmiştir. (A'râf, 11-17) Şeytan, kendine uyan diğer cinleri ve insanlan da kullanarak vazifesini yapmaya çalışır. (Enim, 112) Aricak Allah'a iman eden, O'na dayanan ve güvenen müminlere şeytanın zarar veremez ve onlara hükmünü geçiremez. (Nahl, 98-100) 


“Besmele” “rahman ve rahim olan Allah adıyla" anlamındaki “bismillâhir-rahmânir-rahim” cümlesi- ne denir. Bu cümle, Neml suresinin 30. ayetinin bir bölümü ve Fatiha suresinin ilk ayetidir. Tevbe suresi hariç diğer sure başlarındaki besmeleler, müstakil birer ayettir, ancak o sureye dahil değildir. 


Yüce Allah; "Yaratan Rabbi'nin adı ile oku" (Alak 1) ayeti ile hem Kur'an okunmasını hem de Kur'an'ın Allah adıyla okunmasını yani okumaya besmele ile başlanmasını emretmiş, Peygamberimiz (5a.5.) ise her hayırlı işe besmele ile başlanmasını tavsiye etmiş ve “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve sonu güdüktür" buyurmuştur (Azlüni, Keşfü'-Hafa, 1,174) Bu itibarla Kur'an okumaya, bir şey yiyip içmeye veya bir işe başlanırken besmele çekilmesi sünnettir. Bir hayvanı keserken besmele çekilmesi ise zorunludur, besmele çekilmeden veya Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etleri yenmez, (En'âm, 121) 


Besmele çeken insan; başka bir varlık adına değil sadece Allah adına, O'nun nzası için ve O'nun İzniyle “Kur'an okumaya, yemek yemeye... başlıyorum” demiş olur. Besmele çeken aynı zamanda Kur'anı okumuş ve Allah" anmış olur, 


b) Kur'an tertil ile okunmalıdır. Yüce Rabbimiz, "Kur'an'ı tertil ile oku" (Müzzemmi, 4) anlamındaki ayette Kur'an'ın tertil ile okunmasını emretmekte- 





dir, (bk İsra, 106: Furkan, 32) Sözlükte bir şeyi güzel bir şekilde sıralamak, dizmek, açığa çıkarmak ve açıklamak anlamlarına gelen "tertil” kelimesi; Kur'an'ı tane tane, yavaş yavaş, kelime ve harflerin hakkını vererek; anlamını bozmayacak şekilde, tecvit kurallarına uyarak düzgün ve doğru bir şekilde okumak demektir. 


Kur'an'ı tertil üzere okumak ilâhi bir emirdir. dolayısıyla bu emrin yerine getirilmesi gerekir. Yüce Allahın bizzat kendisi Kur'an'ı peygamberimize öğretmiş (Rahman, 2) ve tertil üzere okumuş (Furkan, 32), peygambenmiz de dinleyenlerin rahatça anlayacakları bir tarzda tertil üzere, sesli olarak okumuş, (Bakara, 129) ve her ayetin sonunda durmuştur. (Buhafi, Fezdilü'l.Kur'an, 29.30) Peygamberimiz Kur'an'ı tertil üzere ve güzel sesle okuyanları överek (Buhari, Fezsi- 
0'-Кигғал, 31—33) ashabını Kur'an'ı doğru öğrenmeye ve okumaya teşvik etmiştir. Bu itibarla biz de Kur'an'ı acele etmeden hakkını vererek en güzel bir şekilde tertil üzere okumalıyız ve özelikle namazda okuyacağımız ayet ve sureleri anlamı bozmayacak şekilde düzgün ve doğru bir şekilde öğrenmeliyiz, aksi takdirde namazda farz olan kıraat yerine getirilmemiş olur. 


с) Kur'an ihlâs ve kemal-i edeple okunmalıdır. 
Kur'an, güzel sesle ve kendine has eda ile okunan, okuyana ve dinleyene etki eden ilâhi bir kitaptır, Bu itibarla Kur'an okunurken son derece ihlâslı ve kemal-i edep içinde olunmalı, okunuşu sırasında başka düşüncelerden zihin ve kalp temizlenmeli, okunan sure ve ayetlerin doğrudan doğruya kişinin kendisine hitap ettiği düşünülmelidir. Kur'an okurken makam uygulanabilir, ancak yersiz teganniden ve gösterişten sakınılması gerekir. 


Yüzünden Kur'an okumak isteyen kimse abdest alır, mümkünse kıbleye döner, eüzü besmele çeker, sesli veya kendisi işitebilecek sesle vakar içinde usulüne uygun olarak okur. Peygamberimiz, "Kuran'ı sesli okuyan kimse, açıktan sadaka veren kimse: gibidir. Kur'an'ı sessiz okuyanı kimse gizli sadaka veren kimse gibidir.” (Timiz, Feziilü'-Kur'an, 20) 


buyurmuştur. İnsanların bulunduğu bir yerde sesli okunduğu zaman dinlenmeyecekse sessiz okuma tercih edilmelidir. Çünkü okunan Kur'an'ı dinlemek ilâhi bir emirdir. Yüce Allah, “Kuran okundu-Bu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A'raf, 204) buyurmuştur. Okuma sona erince “"sadakallahü"l-azim” (yüce Allah doğru söyledi) denilmelidir. 


Kur'an; ayakta, oturarak, yürürken veya yatarken, abdestli veya abdestsiz olarak ezbere okunabilir. 
Ancak cünüp olan kimse ezbere veya yüzünden Kur'an okuyamaz, âdetli olan kadınlar öğrenmek ve öğretmek amacıyla Kur'an okuyabilir. Çünkü cünüplükten temizlenmek insanın elindedir, fakat adet halinden kurtulmak kadının elinde değildir. 


Sonuç olarak, yüce Rabbimiz Nahl suresinin 98. 
ayetinde "Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allaha sığın." anlamındaki ayetle hem Kur'an okumamızı hem de Kur'an okumaya başlarken şeytan dan kendisine sığınmamızı istemektedir. 


Kur'an'ı tertil üzere okumak ilâhi bir emirdir. Bu itibarla tertil ile Kur'an okuyan kimse Allah'a kulluk etmiş ve okuduğu her harf başına sevap kazanmış olur. Peygamberimiz Kur'an'ın nasıl okunacağını, anlamını ve hükümlerini ashabına öğretmiş ve ashabını Kur'an'ı öğrenmeye ve okumaya teşvik etmiştir. 

Peygamberimiz her yıl ramazan ayında Cibril'in huzurunda Kur'an'ı okumuş, bazı sahabiler de dinlemiştir. Vefat ettiği yıl ise iki defa okumuştur. (Buhari, FezsilüT-Kuran, 7) Mukabele geleneği de bu okumadan kaynaklarımıştır. 


Kur'an'ı okumaktan maksat, anlamak, anlamaktan maksat da emir ve yasaklarına uymak, hüküm we ilkelerini uygulamaktır. Kuran'ı okumaz, okurken usulüne uymaz veya Kur'an'ın buyruklarına uymazsak Peygamberimizin, "Ey Rabbim! Kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdiler.” (Fur. 
kan, 30) şeklindeki şikâyetine muhatap olabiliriz. 
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Allah'a Sığınılacak Dört Şey 


Enes b. Malik (r.a) den nakledildiğine göre Allah Rasulü (s.as.) şu duayı yapardı: "Ey Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşü duymayan kalbpen, işitilmeyen (kabul görmeyen) duadan ve doymayan nefisten sana sığınırım." Sonra, 

"ey Allahım! Bu dördünden sana sığınıyorum' derdi." 


(esdi İstikze 2) 


Sevgili peygamberimizin çok anlamlı ve özlü dualarından birini içeren bu hadis, dört olumsuz şeyden Allah'a sığınmayı ifade ederken, karşılığında şu dört olumlu talebi de zımnen içermektedir. Faydalı ilimibilgi, huşü duyan kalp, makbul dua ve kanaat eden nefis, 


Sözlükte, boyun eğmek, teslim olmak, gözü yere çevirmek, tevazu göstermek gibi anlamlara gelen huşü, bir Müslümanın tam bir samimiyetle Allah'a bağlılığını, O'na gönülden teslimiyetini ifade eden bir kavramıdır. "Onlar namazlarında huşu içindedirler." (Mü'minin, 2) diyen yüce Allah, âdeta dış dünya ile irtibatlarını keserek ruh ve bedenleriyle kendisine yönelen müminleri tavsif etmektedir. İşte Allah Rasulü, bu teslimiyeti ve bağlılığı göstermeyen, gösteremeyen kalpter Allah'a sığınmaktadır. 


Kullarının her vesileyle kendisine yönelmelerini, dua etmelerini isteyen Cenab-ı Hak, "dua edin ki, karşılık vereyim” (Gair. s0) buyurmaktadır. Çünkü "O, kullanna yakın ve dua ettiklerinde dualarına icabet edendir.” (Bakara, 186) Çünkü "O, duaları işitendir." (Aki İmran, 38) Çünkü "O, tövbeleri kabul edendir.” (Nasr, з) İşte her gün yüz kere Cenab-i Hak'tan bağış dileyen Allah Rasulü, (Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 47) bütün samimiyetine ve teslimiyetine rağmen kabul edilmeyen duadan Allah'a sığınmakta, sanki, bununla, içtenlikle yapılmayan ve eylemle desteklenmeyen duaların karşılık bulmayacağı konusunda ümmetinin dikkatini çekmektedir. 


"Zenginlik mal çokluğu ile değil gönül tokluğu iledir,” (Buhan, Raak. 15) buyuran sevgili peygamberimiz, doymayan nefisten de Allah'a sığınmıştır. Çünkü nefis onun ifadesiyle, "iki vadi dolusu mali olduğu halde üçüncüsünü isteyen" bir hırsa sahiptir. (Müs. 
lim, Zekat, 116) Çünkü nefis insanı kötülüğe yönlendirme potansiyelini taşımaktadır. (Yusuf, 53) Nefsinin dizginini eline alamayan insan her türlü tehlikeye açık durumdadır. Zira nefsi doyurmak kolay değildir. О, ya Rabbine yönelerek tatmin olacak (Fecr 27- 
28) ya da karnını ancak toprak doyuracaktır, (Müslim, Zekât. 116) 


İlmi, hakikatı araştırmanın bir aracı kabul edersek, hadiste sayılan dört maddenin birincisi olan faydasız ilmi, faydasız bilgi olarak anlamak daha isabetli görünmektedir. İlmi her vesileyle teşvik eden dinimiz, bununla, doğru, herkese yararlı bilginin elde edilmesini amaçlamıştır. Ancak ilim ve araştırma yolunda, kimsenin işine yaramayan, hatta kullanıldığında zararlı olabilecek bilgiye ulaşma ihtimali her zaman mevcuttur. Dolayısıyla ilim yolunda çalışan kimse elde ettiği bilgiyi doğru ve yararlı bir şekilde kullanarak sorumluluğunu yerine getirecek, kötü amaçlara alet edilebilecek bilginin yayılmasına yardımcı olmayacaktır. İşte Allah Rasülü"nün Rabbine sığındığı bilgi, kişinin dünyasına da ahiretine fayda sağlamayan, hatta zararlı olan bilgidir. Özellikle her türlü bilginin hiçbir sınır tanımadan dolaştığı ve bu yüzden sık sik bilgi kirliliğinden bahsetti-Bimiz günümüzde, Peygamber Efendimizin bu duasi daha da önem kazanmaktadır. 


Burada, hicri 3. asın önemli hadis alimlerinden Biп olan Dârimi'nin, (б. 255), Sünen'inde yer verdiği ilimle ilgili uzunca bir rivayeti nakletmek istiyoruz. Bazı fakihlerden intikal ettiği bildiriler bu rivayet, ilim yolcularına ve taliplerine yapıları bir dizi nasihati içermekte ve bu yolda elde edilmesi gereken güzel hasletlere dikkat çekmektedir. 


"Ey ilim sahibil İlminle amel et, malının fazlasını ver, sözünün fazlasını ise Rabb'inin katında sana fayda verecek hadis gibi şeyler hariç, (kendinde) tut! Ey ilim sahibil Bilip de amel etmediğin şey, kendisine kavuştuğun zaman Rabb'inin katında senin delilini ve mazeretini ortadan kaldıracaktır. Ey ilim sahibi! 
Allah'a itaatle emrolunduğun şeyler, O'na isyan konusunda yasaklandığın şeylerden seni alıkoya- 


66 Nefsinin dizginini eline 
alamayan insan her türlü tehlikeye 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yönelerek tatmin olacak ya da kamını 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caktır. Ey ilim sahibil Asla, başkasının amelinde güçlü, kendi amelinde zayıf olmal Ey ilim sahibi! Başkasına ait olan şey, seni, kendine ait olandan alikoymasın, Ey ilim sahibil Alimlerle düşüp kalk, onlara yakın ol, onları dinle, onlarla çekişmeyi bırak. Ey ilim sahibil İlimlerinden dolayı alimleri yücelt, cehaletlerinden dolayı cahilleri küçük bil ama onları uzaklaştırma, yaklaştır ve onlara öğret! Ey ilim sahibil Anlamadığın sözü bir mecliste asla söyleme, Sana söylediğini bilmedikçe de hiç kimsenin sözüne cevap verme! Ey ilim sahibi! Allah hakkında da insanlar hakkında da aldanma. Allah hakkında aldanmak onun emrini terk etmekle, insanlar hakkında aldanmaksa onların arzularına uymakla olur. Allah'tan, O'nun, seni kendinden (azabından) sakındırdığı gibi sakın. İnsanların da fitnesinden sakın. Ey ilim sahibi! Gün ışığı, ancak güneşle kemale erdiği gibi hikmet de, ancak Allah'a itaatle olgunlaşır. Ey ilim sahibi! Ekin ancak su ve toprakla yetiştiği gibi, iman da ancak ilim ve amelle elverişli hale gelir, Ey ilim sahibi! Her yolcu azığını yanına alır ve ihtiyaç duyduğu zaman onu yanında bulur. Bunun gıbi her amel yapan da, ahirette ameline ihtiyaç duyduğun- da, dünyada yaptığı ameli yanında bulacaktır. Ey ilim sahibi! Allah seni ibadetine teşvik ettiği zaman, bil ki О sadece, senin, O'nun katındaki değerini sana açıklamak istemiştir. Bu sebeple O'ndan başkasına yön çevirme ki, O'nun verdiği değerden 

zilletine düşmeyesin, Ey ilim sahibi! Taş ve demir 

taşıman, söylediğini kabul etmeyenlere (veya anlamayanlara) söz anlatmandan daha kolaydır. 

Söylediğini kabul etmeyenlere (anlamayanlara) 

söz anlatan kimse, ölüye seslenen ve kabir ehline 

sofra hazırlayan kimse gibidir." (Dürimi, Mükaddime,56) 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ASK Kaybolmak mıdır, 


Kendini Bulmak mıdır? 








Öğrencilerimle Akait dersi yapıyoruz, Ders konumuz vahiy. Bir öğrencim bir soru sordu, Yeri değildi bu sorunun belki ama ders boyunca öğrencimi takip etmemden ben de uyanan duygu şu idi; öğrencim bu soruyu sorabilmek için kıvranıyor, yanlış anlaşılma endişesini de 


beraberinde taşıyordu. Hocam der 


demez, 


- Efendim (bu kelimeyi kullanmak babam tarafından bizlere öğretilmiş, ismimizi çağırırlarsa 'hı' ya da "buyur" değil biz de 'efendim' denir. Çok nezih bulurum bu sözcügü sahabe birbirine efendim diye hitap edermiş. Çünkü bu davranışı 
Allah Rasülünden öğrenmişler) 


- Yersiz bir soru ama kafamı çok karıştırıyor. 


- Kafanı karıştırdığına göre önemli bir konu, dinliyorum. 


- Hocam! Aşk nedir! Kişinin kendisini kaybetmesi mi, yoksa bulması гт! 


Hemen öğrencilerinden konuşmak isteyenler atılıyor. 


Kaybetmesi... 
Bulması... 


Hayır önce kaybedip, sonra bulması... 


Her birinin cevabı da hoşuma gidiyor. Hele kaybedip, bulması deninсе... 


"Саһ eserim yeller gibi 


Gah tozanm yollar gibi 





Gah akarım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi." 


Sizce bu sözleri Yunus hangi hislerle söylemiş olabilir? Öğrencilerim cevap veriyor. 


- Hocam kendini fazla dağıtmış. 


- Güzel, demek ki dağıtmış, Dağıtmayı nasıl algılayayayım. Diye soruyorum. 


- Bir kıvamda duramayan 'kaptan kaba giren mi" diyelim! 


- Öyle diyelim. Deyip devam ediyorum. Çaydanlikta hepiniz su kaynatmışsınızdır. Su ateşin üzerine konunca belli bir süre sonra inilti sesine benzer bir ses gelir. Kaynamaya başladıktan sonra çaydanlığın kapağını bile oynatır kaynayan su, fokurtu sesi artar. Su taşmaya başlar, ateşi kısmazsanız ocağı söndürür. Ateşi kısmayalım, ocağın sönme tehlikesi de olmasın. Su ne durumda olur? 


Hepsi bir ağızdan: 
- Kaynaya kaynaya biter hocam, 


- Ortada su kaldı mı? Kalmadı. Şimdi sembollerle ifade ettiğimiz bu olaydaki kavramları yerlerine yerleştirelim. Aşk ateştir. Su ise gönlümüz, benliğimiz, bize dair her ne varsa o daha doğrusu, Aşk ateşi öyle bir şeydir ki; kişiyi tüketir bitirir, halden hale değiştirir. Su idi, hava oldu. Asl olan suyun dönüştüğü hava sevgilinin ta kendisidir. Denizler mutlak sevilen, tüm nehirler de sevgilidir demişti çok sevdiğim birisi. Güneş ve rüzgâr tüm sevgilileп en sonunda denizde birleştirir. Aşk en büyük rahmettir. Buharlaşan suyu rahmet olarak denizle okyanuslarla birleştirir. Arna arza da o rahmet hayat verir. 


Öğrencim: 
- О zaman aşk kişinin kendisini kaybetmesi mi? 


- Evet, ama şuursuzca bir kaybetme yok. Aşk kişinin kendisini sevdiğinde kaybetmesidir. Ben değil, sen diyebilmektir. O yüzden Mevlâna sevgiden bahsederken; “Sen sensiz, ben bensiz geleyim"der. 
Benlik kavgaları ile aşk olmaz. Benliğini var etme kaygısı olan aşık olduğunu iddia ederse bu kupkuru bir iddia olur. Hani Mesnevi'de geçer Aşığın birisi sevdiğine hasret kalmıştır, görmek ister, kapısını çalar. İçerden ses gelir: 


“qay” 


- Kim о? 
- Ben. 


Kapı açılmaz. Hüzünlü âşık geri döner. Bu hasret onu o kadar çok yakmıştır ki; bir süre sonra tekrar düşer yollara, umutla çalar sevdiğinin kapısını. İçerden yine ses gelir: 


- Kim о? 
к беп, 


Кар! açılır: “Buyur: gönül kapımızdan içeriye hoş geldin. Geçen de açamadık. Çünkü bizim hanemiz iki kişiye fazla dar, 

О zaman aşk 'benlik'ten çıkıp "sen likte birleşmektir. 


- Ama hocam böylesi bir bağımlılık kabul görülmüyor ki, Hani Kişisel Gelişim dersinde işlemiştik. Kişilerin olgunlaşma sürecinde ilk basamak "sen" yani "bağımlılık" idi, Çocuk yaşamını devam ettirmek için ailesine bağımlı idi. Belli bir süre sonra "ben" diyordu ve "bağımsız 'oluyordu. Biz dedik ki; kişinin bağımsızlık özlemi, gerçlikteki varlık çatışmaları fitrattandır. Gereklidir. Ayakları üzerinde durmalıdır. 


- Doğru dedin de. Olgunlaşma sürecinde üçüncü bir basamak daha vardı. 'Biz' yani "karşılıklı bağımlilik" Ben, "sen" diyorum, sen bana, "sen" diyorsun, karşılıklı sorumluluklarımızı yerine getirerek hayatımızı devam ettiriyoruz. 'Ben' diyen, sorumluluktan uzak ve bencil insanlar ile hayat zehir olur, Ama aşk söz konusu olunca, durum karşılıklı bağımlılıktan da çok özel... Kişilerin yaşam serüvenlerinde gerçekten tatmaları gerekli bir durum, ama kalitesizce, seviyesizce, madde plânında kalmak suretiyle değil, 


Öğrencilerimden birisi: 


- Bu anlamda bir aşkın sadece "sen" diyen bir aşkın kullar nezdinde olabileceğine ben inanmıyorum hocamı. Kullar bencildir. Yapar, eder, karşısındakin- de aradığını bulamadığı zaman nerde ona bende olacak "Ben, senden beklentilerime cevap bulamıyorumu der ve bitirir. 

- Doğrudur, değildir, tartışılır. Günümüz tüketim toplumunun böylesi bir aşkı da tükettiği muhakkak. Çağımızda Mecnunlar, Leylalar, Tahirler, Zühreler, Aslılar, Keremler, Yusuflar, Züleyhalar yok belki ama bu olamayacağı anlamına da gelmez. 
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DiN GÖREVLİSİNİN 
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Nasıl ki kötülüklerin arttığı bir ortamda iyilerin sayısının azalmaması gibi... Kişinin ruhunun istidadı var ise eğer Yunus gibi de olur, Mevlâna gibi de... 
Gerçekte Yunus gibi yollara düşmek, Mevlâna gibi aşk ateşinden taşların üstünde buz tutmak (öyle kendinden geçer ki, sema yapmak da dindirmez coşkusunu sevgiliye duyduğu aşkin şiddetinden buz gibi soğuk havada buzların karların arasına secdeye kapanır, gözyaşları yüzünde donar kalır. Bir müddet sonra hocalarını göremeyen talebeleri, dergahın bahçesinde secde halinde olduğunu gören öğrencileri kendi nefesleriyle hohlayarak, yüzündeki buzları çözüp hocalarını taşın üstünden alırlar.) dünyanın en yüce en mukaddes duygusu, Biz de böylesi bir aşka kabiliyet var mi, yok mu? 
Ruhumuzun istidadı var mi, yok muf Bu sorunun cevabını herkes kendi özünde arayacak. 


Şehvetle aşkı da karıştırmayın. Aralarında uçurumlar vardır. Kişi aşkla kendini sevdiğinde kaybeder. 
ortada sadece sevdiği vardır. Kendisi yok olmuştur. 
Aşkın yüceliği de buradadır. Allah (c.c.) böylesi bir aşka ruhumuzun istidadını artırsın, 


Mevlâna'dan aşka ve sevgiye dair sözler: 


Ebedi olarak kalan yalnız aşktır. Bundan başkasına gönül verme. Çünkü aşktan başka ne varsa iğretidir, geçicidir... 


Aşkı olmayanlar ziyandadır, mahrumiyetler içindedir... 


Aşkın olgunluğu, sevenle sevilenin birleşmesidir. . 


Kimin aşka meyli yoksa o kanatsız kuş gibidir... 
Vah onal 


Aşk ab-ı hayattır, bu suya dal, Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür. .. 


Aşkın dali ezeldedir, kökü ebette... 
Aşık altına benzer, belâ ateşe; 

Halis altın belli olur ateş içinde... 
Aklı dalgıç say... 

Aşk ise bir denizdir. 

Aşksız geçen ömrü, ömür sayma... 
sevgi oldukça sitem de olur... 
Sevgili her acıya lezzet verir... 
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Sevilen kimse güzeldir... 

Seven kişi sevgiliye aykın sözlere sağır olur... 
Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır... 

Aşk saygıya sığmaz, ölçüye gelmez sevgidir... 
Rüzgâr ateş için neyse, ayrılık da aşk için odur, 


Küçük bir aşkı söndürür, büyük bir aşkı daha da güçlendirir... 


Şehvete aşk adını koymuşsun sen, 

İkisi arasındaki yolun uzunluğunu bir bilsen... 
Sevgi; bilmenin, anlamanın meyvesidir... 

Bak hele, ok uçuyor, yay gizli; 

Canlar ortada da, canlara can olan gizli... 
Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz... 

Gönlünü vermedikçe gönül bulamazsın... 


Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez... 


Dost yüzü görmeden geçen günler ya ölümdür, ya 


Bir canım, gel gör ki var yüz bin tenim, Neyleyip, ne etsem ki ağzım sır benim... 
Bunca insan var "benim" hep "ben" diyen, Yok ki bir er, söylesin tek "ben senim"... 
Aynı ruhtan yücelen nice unsur gibiyiz, 

İki can içre biriz, sonsuza yansır gibiyiz... 

Bir güzel anlamı elbet olacak sevgimizin, 

Bil ki sen bende ve ben sende birer sır gibiyiz... 
Sen ve ben deyişim anlatabilmek içindir, 

Yok ki sen ben aramızda, gerçekte biriz... 
Kâinat birbirine sevgi zinciriyle bağlanmış. 
Sevgini vermeyi öğren ki gönlün anlasın; Hepsine yer varmış... 

Unutma ki dünya sevgisiz insandan korkarmış: Ya kaçar, ya düşman olur koyalarmış... 
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KÜLTÜR - SANAT 


Prof. Dr. Mehmet Demirci 
Dokuz Eylül Шем, İlâhiyat Fak, 


Ezan okumak için yapıları zarif minareler, milli mimarimizin göklere ser çeken bir uzantısı durumundadır. Dini musikimizin en yaygın, etkili ve yakıcı nağmelerini ezan okurken ortaya koymuşuzdur. 


Ezan ve Dini Musiki 





Eskilerin söyleyişiyle ezan "'şeãir-İslâm"'dandır, yani Müslümanlığın 
| başlıca alâmet ve işaretlerinden biridir. Ezan, namaz vakitlerini bildirmek üzere Medine döneminde belirlendi. Hicretin birinci yilindan itibaren okunmaya başlandı. 


Ezan, Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanmayı namaza ve kurtuluşa çağırmayı ifade eden sözleri ihtiva eder. Fakat onun etrafında, sözlerinin şeklini aşan bir büyük anlam dünyası oluştuğu görülür. 
Akifin mısralarında bu dünyadan esintiler vardır: 


"Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.” 


Ezan, Müslümanları namaza çağır- 


ma nidası olmanın ötesinde önemli bir anlam kazanmıştır. Dinimizin, milliyetimizin, istiklalimizin, zaferlerimizin, sanatlarımızın bir muharrik gücü ve sembolü haline gelmiştir. 
Bayrak ve ezan âdeta bağımsızlık timsali olmuştur. 


Yahya Kemal, ezanın zihin hayatımizdaki yerine işaret eder: 


"Emr-i bülendsin ey ezān- Muhammedi/Kâfi değil sadâna cihân-ı Muhammedi. 


Gök, nüra garkolur nice yüzbin minareden/Şehbâl açınca rüh-ı revân- ı Muhammedi. 


Ervah cümleten görür Allahü Ekber'/Akseyleyince arşa lisân-i Muhammedi.” 
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Ezan okumak için yapılan zarif minareler, milli mimarimizin göklere ser çeken bir uzantısı durumundadır. Dini musikimizin en yaygın, etkili ve yakıcı nağmelerini ezan okurken ortaya koymuşuzdur. İyi okunan bir ezan gönüllere ferahlık, yüreklere cesaret ve ruhlara güven verir. 


Ezanda aranan birinci özellik, güzel sesle okunmasıdır. Din duygusu gibi güzellik duygusu da, insanın yaratılışında mevcuttur. Güzele ve güzelliğe karşı duyulan bu ilgi ve meyil neticesinde çeşitli sanat eserleri ortaya çıkmıştır. Musiki de bunlardan biridir. Bir tarife göre, musiki sesleri kulağa hoş gelecek şekilde düzenlemektir. 


Musiki, güzel sanat dalları arasında mühim yer tutar. Hadis-i şerife göre, “Allah güzeldir, güzelliği sever.” (Müslim, İman, 147) Allah'ı en güzel varlık bilen, kâinatı O'nun güzelliğinin tecellisi olarak kabul eden bir inanışın, müsikiyi ihmal etmesi düşünülemez. 
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Hz. Dâvud güzel sesiyle meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de çirkin sesten hoş bir ifade ile söz edilmez: “Seslerin en kötüsü merkeplerin sesidir." buyrulur. 
(Lokman, 19) Hz. Peygamber (s.a.s.) güzel sesle Kur'an okuyanları takdir etmiş, Bilâl-i Habeşi'yi özellikle sesi güzel olduğu için müezzin olarak görevlendirmiştir. O, “Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz, güzelleştiriniz.” (Buhari, Tevhid, 52) buyurmuştur. 


Mevlânâ Celâleddin şöyle der: 


"Hakimler bu musiki nağmelerini göklerin dönüşünden aldık demişlerdir." 


"Güzel sesi dinlemek âşıklara gıdadır. Çünkü güzel ses dinlemede kalp huzuru ve Allah'la beraber olma zevki vardır." 


“(Bu suretle) insanın içindeki hayaller kuvvetlenir, hatta hayaller o güzel sesten, o güzel nağmeden şekillere bürünür.” 


Müziğin çoğunlukla istismar edilmesi ve kötüye kullanılması, onu reddetmeye sebep olamaz. Kötüye kullanılmayan hemen hiçbir şey yoktur. Dünyanın her neresinde olursa olsun hileden veya yalandan tamamen arındırılmış bir alış veriş düzenine rastlayamayız. Alış verişte ve ticarette çoğunlukla hile bulunuyor diye, ekonomik ve ticari işlemlerin mübah olmadığını söyleyebilir miyiz! Veya bunu, uygulanması güç bir yığın şarta bağlamak yanlış olmaz mil Aynı şekilde kötüye kullanılıyor diye, müziğin mübah olduğunu söylemekten kaçınmak yanlıştır. 

Müzik türlerinden biri de din musikisidir. Din musikisinin en yaygın icra yeri ezandır, Ezanda ses unsurunun ön plânda olması gerektiğini Hz. Peygamber'in uygulamalarından anlıyoruz. Onun emriyle ve öğretmesiyle ezanı ilk defa okuyan Bilâl-i Habeşî dir, O, müezzinlerin piridir. Samimi Müslümanlı- 
# ve peygamber sevgisi yanında, Bilâl'e bu şerefli görevin verilmesindeki en önemli âmil sesinin güzel ve etkili olmasıdır. 


Habeşistanlı Bilâl, Mekke'de varlıklı bir kimsenin kölesi idi. Müslüman olduğunu açıkça söyleyen ilk yedi kişiden biridir. Buna çok kızan sahibi Ümeyye b. Halef, yeni dini bırakması için çok ısrar etti. Bilâl kararından vazgeçmeyince, efendisi onu öğle vakitlerinde Arabistan şartlarında kızgın güneş altında sırt üstü yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsünün üzerine koydurur ve eziyet ederdi. Böylece İslâmi- 





yet ten vazgeçmeye zorlardı. Fakat o her defasında "Rabbim Allah'tır, О birdir" diyerek, dayanılmaz işkenceye imanıyla katlanırdı. Bu sebeple Hz. 
Peygamber çok üzülürdü. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, yüksek bir bedel ödeyerek Bilâl'i sahibinden aldı ve azat etti. 


Bilal güzel ve yanık sesli birisiydi. Siyahi bir göçmendi ve Arapça'yı telaffuzu da o kadar düzgün değildi. Ama onun çok samimi bir imanı ve ihlâsı vardı. İşte bu sebepledir ki peygamberimiz katında büyük değere sahipti. Müslümanlar arasında ezan okuma âdeti başlayınca Hz. Peygamber ezanı Bilale öğretti ve ilk defa o ezan okudu. Böylece peygamberimizin müezzini oldu. Hayatı boyunca hazarda ve seferde Hz. Peygamber'in müezzinliğini yaptı, 

Sabah ezanını çok erken okurdu. Bilâl bu ezana “es-salâtü hayrun minennevm" (namaz uykudan hayırlıdır) sözlerini ekledi. Buna memnun olan Hz. 
Peygamber her sabah bu sözleri tekrar etmesine izin verdi. 

Mekke'nin fethinde Kâbe'nin damına çıkarak fetih ezanını Bilal okudu. Böylece inancı yüzünden işkence gördüğü ve göç etmeye mecbur kaldığı bu kutsal şehrin semalarında Allah ve Rasulünün isimlerini yankılandırmış oldu. 


Bilâl-i Habeşi, hayatı boyunca Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Onu çok severdi, büyük bir sadâkatle kendisine bağlıydı. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha ezan okumamıştır. Çok sevdiği Allah Rasulünün irtihaliyle, üzüntüsünden dolayı Medine'den ayrılmak istemişse de Hz. Ebu Bekir'in ısrarı üzerine kalmıştır. Halife Ömer zamanında Suriye taraflarına gitmiştir. Altmış küsur yaşlarında Şam'da vefat etti, 


Uzun boylu, zayıf, kuru yüzlü, gür ve kır saçlı, siyah tenli tipik bir zenciydi. Peygamberimiz kendisinin cennetlik olduğunu müjdelemiştir. (Bk “Bilâl-i Habeşi” DİA, с. М) 

Sevgili peygamberimiz, dünya gürültüsünden kaçıp mana âlemine sığınma ihtiyacını duyduğu zamanlarda Bilâl Habeşi'ye şöyle seslenirdi: "Erihna ya Bilal!” (Bizi dinlendir, bizi ferahlat ey Bilâl!) 


İnsanı ruhlar âlemine yine insan sesi yükseltir. Bilâl- i Habeşi'nin sesi güzeldi, davudi ve ruhaniydi. Pey- 


66 Ezan, Müslümanları 
namaza çağırma nidası olmanın ötesinde önemli bir anlam kazanmıştır. Dinimizin, milliyetimizin, istiklalımızın, zaferlerimizin, sanatlarımızın bir muharrik gücü ve sembolü haline gelmiştir. 
Bayrak ve ezan âdeta bağımsızlık 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gamber Efendimiz bu sesten yükselen şevk ile mâna alemine uzanırdı, 


Bu vesileyle ezanla ilgili bir meseleye işaret edelim: Ezanın daha güzel ve düzgün okunması yönünde Diyanet İşleri Başkanlığınca zaman zaman çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar iyi niyetli girişimlerdir. 


Ezanın bir ahengi, etkileyici bir yumuşaklığı olmalıdır. Sınırsızca açılan yüksek volümle ve eğitilmemiş kötü bir sesle okunan ezan, gerçekten dine mesafeli birçok insanı ezandan, camiden, dinden soğutur, 


Onun için cami görevlilerinin daha dikkatli olması gerekir. Yakını çevredekileri rahatsız etmeyecek bir ses yüksekliği ile ezan okumaya özen göstermelidirler. Bu din hepimizindir. 

Bu ülkede dinle hiç alâkası olmayıp da, ahenkli ve güzel bir sesle okunan ezanın etkisiyle dine ilgi duуап kimseler vardır. Bu vesileyle bazı gayrimüslimler de İslâmiyet'e girmiştir. 

Tarihimizdeki zaferler ve başarılarımızda ezan bir itici güç olmuştur. Mütefekkir şairimiz Yahya Kemal ezanla fetih ve zafer arasındaki bu bağa dikkati çeker, İstiklâl savaşında 30 Ağustos Zaferi arefesinde kaleme aldığı dörtlüğünde şöyle yalvarır: 


“Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi 
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın Galib et çünkü bu son ordusudur İslâm'ın." 


Temennimiz ufuklarımızda ezanların hiç susmamasi ve semalanmızda şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanmasıdır. 
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Medeniyet tarihimiz, tam апlamıyla bir “şahsiyetler galensi”dir. Bu galeri içindeki onlarca büyük insan yaşadıkları zamana işik tutmuş, her biri farklı özellikleriyle birer top- 
İumsal önder olarak hem kendi insanına hem de bütün insanlığa faydalı olmuşlardır. Böylesi insanlardan bugün için de yararlanmak, önemli bir meseledir. Durum böyle olmasına rağmen bu tür şahsiyetleri sahih bir biçimde anlama ve anlatma noktasında ortada ciddi si- 


Doğumunun 800. yılında 


Bir Din Adamı Olarak 
Nasreddin Hoca 





kıntilar var. Herkes, kendine göre bir tanımlama yapıyor. 
Bunlar nasıl insanlardır? Hangi düşünce ikliminin ürünleridir? Gibi sorular birden fazla cevabı olan sorulara dönüşüyor. Bu da ciddi bir kafa karışıklığına ve kültürel yozlaşmaya sebep oluyor. 


Bu tür isimlerden biri de 
2008 yılında 800. doğum yili 
idrak ettiğimiz Nasreddin 
Hoca"dır. Daha isminden başlayan bir gerçeklik var, 
Sözü edilen kişi, adı üzerinde 
"hoca”dır. Yani dini ilimler 








konusunda eğitim görmüş, akabinde bu sahada imam, vaiz ve kadı olarak görev yapmış, toplumsal hizmetini bu surette gerçekleştirmiş bir kişidir. Durum böyle olmasına rağmen biz, onu hâlâ "komik bir adam” olarak görme ve gösterme eğilimindeyiz. Çok derin dini ve felsefi bilgi ve hikmetin ürünü olan fikralarını bir “gülme ve eğlence" aracı olarak değerlendiriyoruz. Ya da kimileri israrla onu böyle anlamama istiyorlar. 


Nasreddin Hoca, böyle bir insan değildir elbette... Bunu anlamak için taşıdığı "hoca" sıfatına dikkat etmek bile tek başına yetecektir aslında. Din görevlileri, tarih boyunca toplumun örnek ve önder kişileridir. Cemaatine ve halka dini aydınlanma konusunda ışık tutarlar. Onların dünyevi ve uhrevi her türlü meseleleriyle ilgilenirler. Nasreddin Hoca da böyle biri... Onu meslektaşlarından ayırıp bugüne getiren özelliği ise "tebliğ ve irşad” faalıyetlerinde "mizah"ı bir vasıta olarak kullanmasıdır. 
Çoğu kimse için mizah ve din kavramlarını birlikte 


düşünmek sanki mümkün değildir. Oysa tebessümü bir sadaka olarak gören bir dinin mensuplarıут. Güleryüz, dinen çokça övülen ve tavsiye edilen bir özelliktir. Nitekim başta Hz. Peygamber olmak üzere İslâm tarihi boyunca mizaha sıcak bakıldığını gösteren sayısız örnek vardır. 


Mesele mizahta değil mizah anlayışındadır. İslâm mızahını anlamak için çağdaş mizah anlayışının dişında düşünmemiz gerekir, Zira İslâm, mizahta hoşça vakit geçirmeyi, bir yanlışı muhatabı incitmeden düzeltmeyi, gönül almayı, gönül yapmayı esas alır. Kişilerin şahsiyetiyle, inançlarıyla alay etmek, onları küçük düşürmek söz konusu değildir. Çağdaş mizah anlayışında ekseriyetle bunlar görülmez. 
Bu yüzden Nasreddin Hoca'yı öncelikle dinine samimiyetle bağlı, yanlış anlayışlardan uzak, insana saygılı bir mizahçı olarak görmek durumundayız, Zaten onun fikralarına eskiden “lâtife" yahut "kis- sa" denmesi bu yüzdendir. Bilindiği üzere latife “hoş söz", kıssa ise "hisse" alınan anlatım demektir. İşte Nasreddin Hoca, bunu yapmış, bu tür sözler söylemiştir. O, mizahı daha doğru bir ifadeyle nükteyi bir din adamının dini tebliğ konusunda bir yöntem olarak kullanmıştır. Böyle olması, onun yaratılıştan getirdiği tatlı dil, güleryüz gibi özellikleri- nin yanı sıra çağıyla da ilgili bir dunumdur. Onun yaşadığı 13. asır Anadolusu ciddi problemlerin yaşandığı bir zaman dilimidir. İnsanların yaşamaktan umutlarını kestiği, yüzlerini ve yüreklerini bir karamsarlık bulutunun sarıp sarmaladığı bir zaman- 


66 Onun yaşadığı |3, asır 
Anadolusu cıddi problemlerin yaşandığı bir zaman dilimidir, 

İnsanların yaşamaktan umutlarını 

kestiği, yüzlerini ve yüreklerini bir karamsarlık bulutunun sarıp sarmaladığı bir zamandır. Böyle bir zamanda onun fıkraları insanlara bir taraftan yaşama umudu vermiş, zorlukları nasıl aşacaklarını öğretmiş daha da önemlisi insanları kendileriyle yüzleştirerek "erdemli insan”, 
"erdemli toplum” olma yolunda onlara hedefler göstermiştir. 9 9 
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dır. Böyle bir zamanda onun fikraları insanlara bir taraftan yaşama umudu vermiş, zorlukları nasil aşacaklarını öğretmiş daha da önemlisi insanları kendileriyle yüzleştirerek "erdemli insan”, “erdemli toplum” olma yolunda onlara hedefler göstermiştir. 

Nasreddin Hoca'nın bu tanhi misyonunu anlamak için bu anlamdaki biyografisine de bakmakta fayda vardır. Kaynaklara göre 1208 yılında Eskişehir'in sivrihisar ilçesinin Ноги köyünde doğan Nasreddin Hoca'nın babası Abdullah Efendi, Hortu köyünün imamı ve medrese hocasıdır. Dolayısıyla Nasreddin Hoca, ilk dini tahsilini babasının yanında yapmış, ardından bir süre Sivrihisar medreselerin- de okuduktan sonra ilmi anlamda kendini daha iyi yetiştirmek için Konya'ya gitmiştir. Zira Konya, o zamanlar Anadolu'daki en önemli ilim merkezlerinden biridir. Burada devrin önemli bilginlerinden ders gören Nasreddin Hoca, bilhassa aynı zamanda bir irfan insanı da olana Seyyid Mahmut Hayraniden çok etkilenmiştir. Bu etkilenme sonucunda Hayrani'nin Akşehir'e yerleşmesi üzerine o da buraya gelip yerleşmiştir. 

Nasreddin Hoca, 1284 yılında vefat edene kadar Akşehir'de asli mesleğini sürdürmüş, yani camiler- de imamlık, vaizlik yapmıştır. Kadılık, müderrislik de yaptığını bildiğimiz Hocanın bir din adamı olarak portresi son derece ilginç özellikler taşır. Her şeyden önce her türlü soruya açıktır. Cemaatinin bu manadaki müşküllerine dine ve akla uygun cevaplar verir. Daha da önemlisi, muhataplarının anlayacağı bir dil ve üslüp kullanır. Meselâ şu fikra bunun bir örmeğidir: Bir köylünün keçisi uyuz olur. Adam, Hoca'ya gelip okuyup üflemesini ister. Hoca'nın cevabi şöyle olur: "Tamamı... Okuyayım ama sen ona biraz da kara katran sürüver..." Bu tavırla hem o köylüye işin doğrusu anlatılmış olur hem de bu yumuşak üslüpla kalbinin kırılması önlenir. 


Hoca'nın benzeri fıkralarda insanları din adına istismar edenlere karşı da bir eleştirel tavrı sözkonusudur. Benzer durumların bugün için bile sözkonu- su olduğu düşünülecek olursa, Nasreddin Hoca'nın din adamı olarak tavrının ne kadar önemli olduğu anlaşılır. 


Yanlış tevekkül anlayışı, Hoca'nın en çok karşı çiktığı konulardan biridir. Konakladığı bir handa tavandaki ağaçların iyice çürüdüğünü gören Носа, 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hancıya bunları onarmasını söyler, Hancı da "Sen ne biçim hocasın. Bilmez misin ki her varlık kendi dilince Allah'ı zikreder. Bu ağaçlar da gıcırdayarak zikir ediyorlar.” Deyince Hoca, “Biliyorum ama" der. "Ya ağaçlar zikirden coşup secdeye kapanırlarsa... Ben ondan korkuyorum." der. Tedbirsiz, tevekkül anlayışının bundan daha güzel bir eleştirisi olamaz, 


Hoca'nırı bu duyarlılığı ile yaşadığı devrin din anlamında da karışık olan yapısında nasıl bir uyarıcılık görevi yaptığı hemen anlaşılır. Yine bir gün şiddetli bir yağmur başlar. Hoca, pencereden dışarıyı seyrederken yağmurdan koşarak kaçmak isteyen bir komşusuna neden koştuğunu sorar O da, “Rahmet yağıyor. İslanmamak için kaçıyorum.” 
der, Hoca "Hiç Allah'ın rahmetinden kaçılır mi?" 
Diye sorar. Komşusu dinen bir hata yaptığını düşünerek ağır ağır yürümeye başlar ve tabii ki sırılsıklam olur, Birkaç gün sonra ise yağmurdan kaçan bu defa Hocanın kendisidir. Tesadüf bu ya, komşusu duruma tanık olur ve Hoca'ya “Hiç Allahın rahmetinden kaçılır mı? Diye sorar. Носа da “Rahmeti çiğnemernek için” şeklinde cevap verir. 


Burada yine kumazlık gibi görünen olayın arkasın- da farklı bir taraf vardır. О da şudur: Носа, hurafelerle mücadele etmektedir. Fakat bunun uygun zamanı kollar. Böyle bir zaman yakalayınca da muhatabına dersini verir. Burada, “Allah'ın rahmeti" kelimesi dikkat çekicidir. Bu durum insanların dinî anlamda istismarında bu kutsal kavramların nasıl kullanıldığı ele alınmaktadır. Nitekim komşusu Al- 





lah'ın rahmetinden kaçılır mi deyince tutumunu değiştirmiştir. 

Hoca'nın insanlara İslâmi kuralları emir ve yasaklan öğretme tekniğindeki bu ilginç tutumuna bir örnek de şu fıkrasıdır. "Hoca, komşusundan bir gün ödünç bir kazan alır. Verirken de içine bir tencere yerleştirir. Üç beş gün sonra tekrar bir kazan alır fakat iade etmez Durumu merak eden komşu Hoca'ya gelip kazanını sorar. Hoca da: “Kazan öldü” cevabını verir. Komşusu, “Kazan bu nasil ölür!" deyince, Носа da, “Doğurduğuna İnanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun” der. Fikra- dan anlaşıldığına göre, bu komşu sadece kendi çikarlarını düşünen, insanları aldatmak için akla gelmedik senaryolar kuran bir insandır. Böyle bir insana yaptığı işin dinen yanlışlığını ve eşyanın tabiatına aykırı olduğunu başka nasıl böyle etkili anlatabiliriz kil... Bu tür anlatım, bir tebliğ yöntemidir. 
Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma ilkesinin bir başka şeklidir. 


Öte yandan Hoca, dinde estetik tutum ve davranışı da с̧ок önemli bulmaktadır. Ona göre dinde güzellik esastır. Ezan, Kur'an-ı Kerim, güzel sesli insanlar tarafından okunmalıdır. Bu hem metnin şanina yakışır bir durumdur hem de muhatabın üze- 
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66 Medeniyet tarihimiz, 
tam anlamıyla bir "şahsiyetler galerisi dir. Bu galeri içindeki onlarca büyük insan yaşadıkları zamana ışık tutmuş, her biri farklı özellikleriyle birer toplumsal önder olarak hem kendi insanına hem de bütün insanlığa faydalı olmuşlardır. 
Böylesi insanlardan bugün için de yararlanmak, önemli bir meseledir. өө 


rındeki tesiri açısından önemlidir. Bu anlamdaki bir fıkrası şöyledir. Mahallenin çirkin sesli müezzini ezan okuyormuş. Hoca, minarenin altına durup yukanıya şöyle seslenir: “Evlâdım ne bağırıp duyursun, Öylesine dalsız budaksız bir ağaca tırmanmışsın kil... Seni kolay kolay kurtaramayız oradan." 
Dinlediğimizde gülüp geçtiğimiz şu fikrası ise bilgiyi paylaşmanın önemine bir vurgudur. Nasreddin Hoca bir cuma günü, kürsüye çıkınca: "Ey Müslümanlar, demiş, bugün size ne anlatacağımı biliyor musunuz?" Cemaat şaşkın, cevap vermiş: "Bilmiyoruz!" Hoca'nın, madem bilmiyorsunuz, o hâlde konuşmaya gerek yok demesiyle kürsüden inmesi bir olmuş, Kimse bu işin hikmetini çözememiş. Cemaat kendi arasında, bir dahaki sefere Hoca aynı soruyu sorarsa “biliyoruz” diyelim kararına varmış. 
Hoca, ertesi cuma günü kürsüde tekrar aynı soruyu sorunca verilen karar üzre cemaat: "Biliyoruz! 
cevabını vermiş. Носа: "О hâlde konuşmama hacet kalmadı, diyerek yine kürsüden inmiş. Bir sonraki cuma vaazında hocamız cemaate yine aynı soruyu sorunca, önceden anlaştıklan üzere bazısı “Biliyoruz.” bazısı "Bilmiyoruz." demişler. Hoca bağdaş kurduğu kürsüden inerken cemaate seslenmiş: "İyi ya, bilenler bilmeyenlere anlatsın!" 


Bu örnekler çoğaltılabilir. Ama belirtilmesi bir daha gereken husus Hoca'nın halkı bu şekildeki aydınlatmak istemesidir. Ondaki bu fıkralara konu olan hadiselerin hepsinin yaşanmış olmadığı ve bu özellikler, çağımızdaki dini tebliğ meselesinde de ufuk açıcı bir özelliğe sahiptir. 
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SÖZÜN ÖZÜ - BERCESTE BEYİTLEH 


“Eylesen tütiye ta'lim-i edâ-yı kelimât 





Nutku insan olur amma özü insan olmaz.” 







Vedat Ali Tok 
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Papağan, insan gibi konuşturulabilen bir hayvandır. Bu iş eskiden beri yapılagelmektedir. Papağanı eğiten kişi, papağanı bir aynanın karşısına koyar. Kendisi aynanın arkasına geçerek konuşur. Aynada kendisini gören tuti (dudu kuşu/papağan) bu anlamlı seslerin kendisinden geldiğini sanır. Bu, şuurlu bir konuşma değildir tabii, Papağan konuşmayı öğrenir, ama konuştuğunun ne olduğundan, ne anlama geldiğinden habersizdir. 


İnsan, et ve kemikten, yemekten içmekten ve çeşitli biyolojik ihtiyaçlarını gidermekten ibaret bir varlık değildir. Şeyh Galip'in dediği gibi; insan, kâinatın gözbebeği, mahlükatın en seçkinidir. Kur'ani ifade ile yaratılmışların en şereflisidir. İnsana verilen en büyük nimetlerden biri akıldır, fikirdir, idraktir, mukayese edebilme gücüdür. 


İnsan, her varlığın, her mefhumun farkına varandır. 


Mevlânâ'nın meşhur eseri Mesnevi'de güzel bir hikâye vardır: 


Bir zamanlar bir dükkâncı ile yeşil 


(Papağana konuşma öğretsen, sözü, görünüşte insan sözüdür; ama kendisi insan olmaz.) 


renkli, güzel sesli ve konuşmasını bilen bir papağanı vardı, Papağan dükkâna bekçilik eder, alışverişe gelen müşterilerle şakalaşırdı. Insanlar gibi de konuşurdu. Ötüşündeki güzellik ile papağanlar arasında seçkin bir yere sahipti. Günlerden bir gün, dükkân sahibi papa- 
Banı dükkâna göz kulak olması için bırakıp evine gitti. Bu sırada fare- nin peşine takılan bir kedi dükkâna girdi, Papağan can korkusuyla, belki de dükkâni korumak için, oradan oraya uçarken, gitti gül yağı şişelerini devirdi. Sahibi evinden döndüğünde ne görsün dükkân yağ içinde... Hışımla kalkıp papaanın başına bir tokat patlattı, Bu tokatla papağanın başındaki tüyler döküldü, papağan kel oldu. 


Papağan birkaç gün konuşmayı kesti, Bakkal ise yaptığından pişman feryat etmeye başladı. "Eyvah! Nimet güneşim bulut arkasına girdi, kazanç kapımı kendi ellerimle kapattım, Ellerim kırılsaydı da şu tatlı dilli, güzel papağanıma vurmasaydım!” diye kendi kendine söy- 
İeniyor; papağanın yeniden konuş- 








masını sağlamak için karşısına çıkanı yoksullara sadakalar veriyordu, Bu arada, olur da konuşur diye papağana ilgi çekici şeyler gösteriyordu. © sirada saçsız başsız bir dervişin yolu oraya düştü. Fapağan onu görür görmez dile gelip dervişe: “Hey sen, baksana buraya! Sen niye saçsızların arasına karıştın? Yoksa sen de mi yağ şişelerini devirdir?" diye seslendi. Papağanın bu benzetmesi 








da nihayetinde bir makinedir. Yani özü makineden ibarettir. 


Peki, nedir Fuzuli'nin dediği bu öz? 


Kur'an'da, "Biz insanı en güzel surette yarattık.” (Tin, 4) buyuruluyor. Ve Allah Teâlâ yarattığı varlıklar içinde insanı muhatap almıştır, dünya hayatında insanı sorumlu tutmuştur. Yine insanı yaratırken kendi sıfatlarıyla cüz'i miktar- 


herkesi güldürdü, çünkü da donatmıştır. Buna göre insaçsız dervişi kendisi gibi Allah Teâlâ san, bir anlamda Yaratıcısısanmıştı, nın özünü de taşımakta- 
| | | yarattığı ‚ йг. 

nsan, papağandan varlıklar içinde insanı 


farklıdır. Olaylara, kişilere, zamana bakışı şuurludur. Basit, derinliksiz, yüzeysel değerlendirmeler insana yakışmaz. 


muhatap almıştır, dünya 

hayatında insanı sorumlu 

tutmuştur. Yine insanı yaratırken kendi sıfatlarıyla cüz'i miktarda donatmıştır. 


Bu hadiseye bir de tasavvufi açıdan bakalım. HMutasavvifla- ra göre Allah'ın yaratma kudreti, kendi özünü bildirmek 


Suret olarak insan | ım . içindir. Söyleyeni görünmekle de in- Buna göre insan, bir belli olmayan bir besanlığın şartları yerine anlamda Yaratıcısının уйе: 

getirilmiş olmaz, özünü de "Kendi hüsnün hüblar Fuzuli diyor ki: Ey insanl taşımaktadır. şeklinde peyda eyledin 


Sen diğer yaratılmışlardan 

farklısın. Bak, papağanlara bile konuşma öğretilebiliyor ve bir papağan da konuşabiliyor, Papağan konuşmayı öğrenmekle insan mi oluyor? Hayır. Görünüşte insan gibi konuşabilir edebilir, ama onun özü elbette insan değildir. 

Bilindiği gibi bugün robotlara da çeşitli hareket özellikleri veriliyor, hafıza kartı kelimelerle yüklenebiliyor, ama robotlar 


Çeşm-i ãşıktan dönüp sonra temaşa eyledin." 


(Ya İlahil Kendi güzelliğini, insanlara sevdirmek için, güzelliklerini bir ayna hükmündeki güzellerin yüzünde yansıttın, sonra da dönüp onu, âşıkın gözüyle temaşaya koyuldun.) deniyor. 


Demek ki insanın özünde Yaratan'ının yüklediği büyük bir cevher bulunmaktadır. 
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Ankara'nın Alltındağ ilçesinde 
| Samanpazarı semtinde bulunan ve 
| halk arasında "Arslanhane" adıyla 
anılan Ahi Şerafeddin Camii Selçuklular döneminin güzel bir eseridir. Bu caminin olduğu yerde İslâm 


| öncesi başka bir bina veya mabe- 


din bulunmuş olması, gerek cami- 


| nin inşasında kullanılan malzeme- 


den gerekse Ahi Şerafeddin Türbesinde hâlâ mevcut olan Romalilar döneminden kalma enkazdan anlaşılmaktadır. Ahi Şerafeddin Türbesi'nin karşısındaki meydanın taş döşemesi Roma döneminden kalmadır. Hatta meydanın sonundaki duvar kısımları ve loca gibi birakılmış yer de Roma dönemin- 





dendir ve oldukça iyi korunmuştur. 


Selçukluların son döneminde Апkara'da kurulmuş olan bu değerli eser, Ahi Hüsameddin tarafindan 
1290 tarihinde yaptırılmıştır. Minberindeki kitabesinden caminin İl, 
Mes'ud b. İl. Keykavus zamanında inşa edilmiş ve ahiler tarafından da tamir edildiği anlaşılmaktadır. (Mübarek Galib, Ankara Mescidler, Camiler, Mezarliklar, Kitabeler, haz. Seyfettin Erşahiın-Hüseyin Grnar, Altındağ Belediyesi yay, Ankara 1996, s. 46) 


Moloz taşlar arasında bol miktarda kullanılmış olan kesme taşlardan yapılmış olan beden duvarlarının teşkil ettiği mekânın üzerini kiremitle kaplı bir çatı örtmektedir. 


Caminin esas girişi kuzey cephede bulunmakta ise de, bu giriş sadece iç mekânın kuzey tarafına yapılmış olan ahşap kadınlar mahfiline, doğu ve batı cephelerde bulunan kapılar ise, caminin ibadet mekânına açılmaktadır. Fakat yanındaki minareye bitişik olarak yapılmış olan kuzey kapı, tam bir taç kapı hüviyetini taşımaktadır. 


Kare kaideli minarenin alt kısmında Roma ve Bizans yapımı taşlar kullanılmıştır. Cami duvarlarında olduğu gibi, minare kaidesinde de taşlar arası derz yapılmıştır. Oldukça yüksek olan kaideden gövdeye geçişi sağlayan kürsüde kareden silindirik gövdeye üçgen satıhlarla geçilmektedir. Selçuklu minarelerinin genel karakteristiğini yansıtan minarenin, kürsü üzerindeki üst kaidesinin sekiz kenarından her biri önce dikdörtgen panolar içindeki kemerli nişler, sonrada birbirini takip eden sivri kemerli nişlerle teşkilâtlanmıştır. Dikdörtgen nişlerin her birinin üzerleri ver ver konulmuş gök mavisi, İâcivert çinilerle süslenmiştir. 
Daha yukarda, sade bir bordür bütün kenarları dolaşmakta ve bir sıra firuze renkli sırlı tuğla ile sonuçlanmaktadır. 


Minare gövdesinin alt kısmında yine sırlı tuğladan bir kuşak gövdeyi sarar. Şerefe altı alışılagelmiş şekilden başka oluşu ilk bakışta dikkati çekmektedir. Kalın silindirik gövde dışarı doğru hafifçe genişleyerek küçük köşeler meydana getirmekte ve sekizgen hale gelmektedir. Şerefe korkulukları altında bu genişleme biraz daha artmaktadır. Tuğla korkulukları takiben devam eden petek, daha ince ve silindirik olup, konik bir külâhla bitirilmiştir. 


Diş duvarların mütevazı görünüşü yanında iç mekân Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil etmektedir. Mekân, kıbleye dikey dört sıra ahşap direk dizisi toplam yirmi dört adet yekpare direk üst örtüyü taşır, Bütün direklerin üzerindeki mermer başlıklar, eski binalardan getirilerek kullanılmıştır. Bazı direklerin üzerlerinde Roma ve Bizans devrine ait başlıklar bulunmasına mukabil, bazılarında da kaideler kullanılmıştır. Başlıklar üzerinde uçları kavisli ağaç yastıklar ve bunların da üzerinde kalın dört köşeli ağaç kirişler, kuzey güney yönde uzanmaktadır. Bütün tavan boyunca uzanan kirişlerin Üzerine otuz santim aralıklarla konmuş yuvarlak ağaçlar ve bunların üzerini tahtalar kaplamaktadır. Tahta yüzeylerin üzerleri ise aşı boyalı ince çıtalarla dekore edilmistir. 

Caminin içinde bütün kuzey kısmı ikinci direğe kadar kaplayan kadınlar mahfili, mekânı ikinci kat hâlinde ayırmaktadır. 

Kible duvan ortasında bulunan mozaik çinili muhteşem alçı 


mihrap, Ankara camilerinin olduğu kadar memleketimizde bulunan bu tür mihrapların da en güzellerinden birini teşkil et- 


mektedir. Tavan hizasına kadar yükselen ve beden duvarların- | dan çıkıntı teşkil eden mihrap, bütünüyle büyük bir pano mey- 


dana getirmektedir. 


Ankara'da bulunan bütün cami ve mescitlerin mihrapları genellikle kompozisyon olarak birbirine benzemekle beraber, gerek 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teknik ve gerek işçilik bakımından еп mükemmel olanı muhakkak ki Arslanhane Camii'nin mihrahbıdır. 


En dışta beş santim genişliğindeki ince bir bordürü takiben, kavisli olarak içeri doğru kıvrılan dekorsuz bir satıh ve on sekiz santim genişliğindeki ikinci bordür, üç kenarda mihrabı sarar, Her iki bordür de tamamen alçıdan yapılmış ve diş bordürlerden ikincisi, birbirine geçmiş iki sıra rumi ve kıvrık dallarla süslenmiştir. Daha içerde ince çubuklar hâlinde kesilerek mozaik çini tekniğinde işlenmiş yirmi beş santim genişliğinde mavi renkli çinilerden реоmetrik geçmeli üçüncü bordür bulunur. Mavi çubukların meydana getirdiği esas motiflerin ortalarında beşgen şekilde kesilmiş lacivert çiniler konmuştur. Üçüncü bordürü takiben içeri doğru daha da daralmış olan dördüncü bordür alçıdan yapılmış olup, bitki motiflerinin süslediği zemin içinde kitabeler yazılmıştır. Beşinci bordür yine mavi renkli çinilerden geçmeler hâlinde işlenmiştir. 


Dikdörtgen olan mihrap nişinin içi ve üzeri mozaik tekniğinde çinilerle kaplanmıştır. Mihrap nişinin üzeri mukamaslıdır. Nişin iki köşesinde alçıdan yapılmış iki sütunçe bulunmaktadır ki, süturiçelerin üzerinde saksı şeklinde başlıklar vardır. 


Bütün iç mimarisi ve muhteşem mihrabı yanında, 








caminin ahşap minberi ağaç oymacılığı bakımından Ankara camileri içindeki en güzel üç minberden bir tanesidir. İçkaledeki Alâaddin Camii minberi ve Ahi Elvan Camii minberi ile çok yakından benzerliği bulunan Arslanhane Camii minberinin bir de kıtabesinin bulunması büyük önem taşımaktadır. 


Geometrik geçmeler hâlinde yapılmış minberde 


d Я. 
uda 


- xıl... 


krvrik dal ve yaprak motifleri oyularak bütün yüzey süslenmiştir. Yıldız, üçgen, beşgen ve sekizgen şekillerde yapılmış küçük geçmeler, merdiven altında 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büyük bir üçgen pano meydana getirmektedir. 
Gerek merdiven ve gerek hutbe mahallinin altı iki sıralı bordürlerle panolara ayrılmaktadır. Minberin en altındaki sıra kemerin iç yüzeyi arabesklerle süslenmiştir. Giriş kapısı çok küçük ve dilimli kemeridir. Köşelerde içleri balık pulu motifleri ile süslü iki sütunçe bulunmaktadır. Rumi ve palmetlerle süslü 





kemer köşe dolguları üzerinde, üst üste iki kitabesi bulunmaktadır ki burada minberin Ebubekir oğlu Mehmet tarafından | 2490'da yapılmış olduğu yazılıdır. Hutbe yerinin altında sivri nal kemerli küçük bir kapı bulunmaktadır ki, bu kısım minber altında dolap olarak kullanılmaktadır. 


Ahi Şerafeddin Camii her hususta gayet değerli bir milli eserimizdir. Caminin gerek tavanı gerek sütunları dikkat çekicidir. Özellikle minberi ile mihra- bi en güzel eserlerdendir. Bu cami sadece Ankarann değil, Anadolu'nun asli karakterini ve kiymetli unsurlarını günümüze kadar koruyabilmiş en değerli Türk eserlerinden biridir. (http tatildünya- s.com/Detaylar.aspeTitemiz 766: Türkiyede Vakıf Abideler ve Esk Eserler. МСМ Yay, с. 1, s. 346-353; Tamu, Dr. Hikmet, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara 1967, s. 64) 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Selmân-ı Fârisi (r.a), İran'da Mecusilik dinine mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi- nin İsfahan'ın Cayy veya Râmehürmüz kasabasında yaşadığı rivayet edilir. Asıl adı Mabah b. Buzahşan'dır. Babası İran'da kendilerine dihkan denilen zengin bir çiftlik ağasıydı. Çocukluğundan itibaren dinine bağlı olan Selman (r.a.) yetişkinlik çağına geldiğinde Mecusilerin ibadet yerine gider, burada yanan mukaddes ateşin sönmemesi için başında nöbet beklerdi. 
Bununla birlikte kavminin dini hiçbir zaman kendisini tatmin etmemiş, bu hususta sürekli bir arayış içinde olmuştur. 

Selman (ra) bir gün şehirlerine yakın bir beldede ibadet eden Hristiyanlara karşılaştı. Onların ayınlerini izledi ve kendilerinden dinleri hakkında bilgi aldı. Eve geldiğinde gördüklerini ve dinlediklerini babasına da anlattı. Ancak ba- 


basi kendi dinlerinin daha üstün olduğunu söyleyerek, oğlunun tekrar kiliseye gitmesine izin vermedi. Ancak bu hareket onun düşüncesini değiştirmediği gibi, Hristiyanlık inancına karşı ilgisini daha da artırdı. Nitekim kısa süre sonra bir yolunu bularak evinden kaçtı. 
Ardından da bir ticaret kervanına katılarak Hristiyanlığın merkezi olan Suriye taraflarına gitti. Burada bir papazın yanında yeni dinini öğrenmeye karar verdi, Daha sonra bilgisini artırmak için Musul'da bulunan başka bir Hristiyan bilginin yanına gitti. Bu papaz da kısa süre sonra ölünce sırasıyla Nusaybin'e oradan da Amuriye'ye (Batı Anadolu'da tarihi bir şehir) intikal etti, Amuriye'deki din bilgini ölmeden önce Selman (r.a.ya şu tavsiyede bulundu: 


“Oğlum, dünyada artık bizim mes-İeğimizde ve yolumuz üzerinde bulunan kimseyi tanımıyorum. An- 


cak İbrahim'in dini üzerine gönderilecek peygamberin gelmesi çok yakındır. Bil ki o, Arap topraklarında zuhur edecek, sonra iki taşlık arasında bir yere hicret edecektir. Eğer bir yolunu bulursan benim ölümümden sonra o diyara git." 


Hristiyan alimden bu sözleri duyan Selman (r.a.) 
derhal Arabistan taraflanna giden bir kervana katıldı. Vâdi'l-Kura denilen yere geldiklerinde kervandakiler onu köle olarak bir Yahudiye sattılar. Selman (ra) bir süre sahibinin yanında kaldı. Buraya Medine'den gelen Kureyzaoğullar'na mensup bir başka yahudi Selman (r.a.)'ı sahibinden satırı alarak Medine'ye getirdi. Böylece kader onu asıl hedefi- ne kendiliğinden ulaştırmış oldu. 


Selmân-ı Fansi (r.a.) Medine'de iken sürekli olarak Araplardan bir peygamber çıkmasını bekliyordu, Nihayet haber kendisine ulaştı: Mekke'de Hz. Muhammed (s.a.s.) kendisini son peygamber olarak ilân etmişti. Medineliler arasında gerçekleşen konuşmaları dinledikçe, peygambere ulaşma isteği daha da artıyordu. Ancak kendisi bir köleydi, bu sebeple sahibini terk etmesi mümkün değildi, üstelik Mekke'den de epeyce uzakta bulunuyordu. 


Nihayet bir gün sahibinin bahçesinde çalışırken Hz. Peygamber (s.as.)in Mekke'den Medineye hicret ettiğini ve Kuba'da konakladığı haberini aldı. 
Haberi duyunca heyecan ve hayretini, sevinç ve neşesini gizleyemedi. Öfkeyle irkilen sahibi, kızgınlikla Selmân'a bir tekme savurdu ve hakaret etti, Fakat o, başına gelene hiç aldırmıyordu. Zira yillarca peşinden koştuğu hakikatin habercisi gelmişti. 
Bu sebeple daha Medine'ye ulaşmadan son elçiyi Kubada karşılamaya karar verdi. Yanında götürdügü hurmaları da Allah Rasülü (5.а.5.)'пе teslim etti, Daha sonra tekrar sahibinin yanına döndü. 


Medine'ye hicretin gerçekleşmesinden sonra da Selman (r.a)'ın Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yanına gidiş-gelişleri devam etti. Kısa süre sonra Müslümanların arasına dahil oldu. Ancak onun köleliği devam ediyordu. Hicretin beşinci yılına kadar bu şekilde yaşadı. Dolayısıyla Hendek savaşından önce- ki gazalara iştirak edemedi. Bu arada Hz. Peygamber (s.a.s.)'in tavsiyesiyle efendisi ile anlaşma yapmak suretiyle hürriyetini almaya çalıştı. Ancak Yahudi sahibi ondan ödemesi mümkün olmayan bir meblağ talep etti. Bunun üzerine Allah Rasülü 





(s.a.s.) ashabından kardeşlerine yardım etmelerini istedi. Neticede Müslümanların katkılarıyla istenen bedel karşılanınca Selman (ra) özgürlüğüne kavuştu. Allah Rasülü (ѕ.а.5.) onu sahabeden Ebu'd-Derdâ ile kardeş yaptı. 


Yurdundan uzak bir insan olduğu için Medine'de Müslümanlar Selman (r.a.)'a sahip çıkıp onu hima- ye ettiler, O kadar ki, onu kendilerinden saymak için ashap arasında tatlı bir rekabet başladı. Muhacirler, “Selman bizdendir" diyerek kendilerinden sayarken, Ensar da “Selman bizdendir. Biz ona sahip çıkmaya daha layığız" iddiasında bulundular, Bunun üzerine Allah Rasülü (sas) Selman (ra.)' 
sevince boğan şu ilânı yaptı: “Selman bizdendir, ehl-i beytimizdendir.” Başka bir hadislerinde Hz. 
Peygamber (sas) onun hakkında şöyle buyurmuştur. "Allah bana ashabımdan hususi olarak dört kişiyi sevdiğini bildirip, benim de onları sevmemi emretti. Bunlar, Ali, Mikdad b.Esved, Ebü Zer ve Selman dir.” 


Selmân- Faris? (raj, kölelikten kurtulduktan Hz. 
Peygamber {s.a.s.)'in ashabı arasına dahil oldu. Bunun ardından ihtiyaçların tamamı Müslümanlar tarafından karşılanan ve kendilerini Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in sohbetine ve ondan ilim tahsil etmeye adayan suffe ashabına iştirak etti. Peygamberimiz (s.a.s)'e olan yakınlığının peşin mükafatını görerek ilimde müstesna bir mevkie yükseldi. Neticede Rasülullah'ın, “Muhakkak Selman ilimle dolmuştur" müjdesine mazhar oldu. Hz. Ali (ra) de onun ilmi birikimi hakkında, "Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi Selmân'dadır. O tükenmez bir denizdir” tespitinde bulunmuştur. Hz. Muaz b, Cebel (ra) gibi bir âlim sahâbi vefat ederken talebelerine, ilmi Selman (r.a.)'dan almalarını vasiyet etmiştir. 


Selman (ra.)'nın Hz. Peygamber (ѕ.а.5.) döneminde adının duyulmasına sebep olan en önemli hadise Hendek Savaşı'dır. Uhud Savaşı'nda kesin bir netice elde edememiş olan Mekke müşrikleri hicretin 5. yılında (M. 627) kalabalık bir ordu ile Medine'ye doğru harekete geçmişlerdi. Asker sayısı bakımında çok kabalık olan düşman ordusuna Müslümanların bir meydan savaşıyla karşı durmaları zor görünüyordu. Üstelik Medine üç taraftan açık bir şehirdi. Bu itibarla müdafaası son derece güçtü. Dolayısıyla yeni bir savunma stratejisine ihtiyaç vardı, Allah Rasülü (s.a.s.) bu konuda ashabı 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ile istişare yaptı. Herkes tek tek görüşünü açıkladı. 
Söz alan Selman (r.a) şu teklifi yaptı: 


"Ey Allah'ın Rasülül Bizler İran "da düşman süvarilerinin hücumuna karşı etrafımızı hendekle çevirir kendimizi öyle savunurduk. Şimdi de böyle yapamaz miyiz?" Bu fikir başta Peygamberimiz (s.a.s.) 
olmak üzere bütün Müslümanlara cazip geldi. Buna göre Medine'nin düşman saldırısına açık olan kuzey yönü boyunca hendek kazılacak, bu şekilde bir atlı veya deve üzerindeki askerin rahatlıkla karяуа geçmesi engellenecekti. Hz, Peygamber (s.a.5.) 
ile birlikte bütün Müslümanların katkıda bulundukları bu faaliyet müşrikler Medine'ye ulaşmadan tamamlandı. 

Müttefik müşrik kuvvetleri Medine'ye geldiklerinde şehrin geçilemeyecek derecede hendeklerle çevrildiğini görünce neye uğradıklarını şaşırdılar, Zira Araplar şimdiye kadar böyle bir harp taktiği görmemişlerdi. Üstelik Müslümanlar hendeğin özellikle zayıf taraflarını fazla yığınak yapmak suretiyle geçilmez hale getirmişlerdi. Savaş fiilen başlamış olmakla birlikte, hendek sebebiyle karşılıklı çarpışmalar gerçekleşmiyor, taraflar birbirlerine sadece ok atabiliyorlardı. Engeli aşmaya teşebbüs eden müşrik süvanler ise derhal geri püskürtülüyordu. Bu şekilde yaklaşık 15-20 günlük bir süre geçti. Geçen zaman Müslümanların lehine işliyordu. Çünkü müşriklerin erzakları azalıyor, sabırları tükeniyor, şehri ele geçirme ümitleri tükeniyordu. Nihayet uzun bir kuşatmadan sonra mağlup ve perişan bir vaziyette Mekke'ye geri dönmek zorunda kaldılar. 
Bu şekilde Selman (ra.j)'ın teklifi ve Allah'ın yardi- mi sayesinde Müslümanlar büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldular. 


Selman (r.a), Hendek'ten sonraki bütün savaşlarda Rasülüllah (s.a.s.) ile birlikte bulundu. Hz. Peygamber (5.a.5.J'in vefatından sonra da İslâm fetihlerine katıldı, Hz. Ömer'in (ra) halifeliği zamanında İran fethi için hazırlanan orduya iştirak etti. Bu orduda çok mühim hizmetlerde bulundu. Çünkü kendisi İranlıydı ve bilmedikleri topraklarda ilerleyen İslâm ordusuna kılavuzluk yapıyordu. Ayrıca Müslüman komutanlara İranlıların kullandıkları silâhlar ve savaş taktikleri hakkında bilgi verdi. Bölge üzerine gönderilen öncü birliklere de komutanlık yaptı, 


İran'ın Müslümanlar tarafindan fethinden sonra halife Hz. Ömer (ra), Selman (ra.)'ı Medâin'e vali 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olarak tayın etti. Selman (r.a.), Hz. Osman (r.a)'ın halifeliği döneminde hicretin 36. yılında (М. 656) burada vefat etti, Onun mezarı Bağdat'ın 30 km, doğusunda Medain harabeleri civarından akan Deyale ırmağının kenarındadır. Mezarının içinde bu-İunduğu cami Osmanlı Sultanı IV. Murad tarafindan tamir ettirilmiştir. 

Selman (r.a), ilim, fazilet ve zühd bakımından ashabın en önde gelen simalarından birisi olup, Rasüаһ (s.a.5.)'a yakınlığıyla tanınmaktadır. Hz. Aişe (rah), onun hakkında şöyle demektedir. “Birçok geceler Selman (r.a) Rasülüllah (s.a.s.) ile yalnız kalirlardı..." Hz. Peygamber (5,а.5.) ile yakınlığı sebebiyle Selmân-ı Farisi (r.a,), pek çok hadis rivayetin- de bulunmuştur. Kendisinden rivayet edilen 60 hadisin 30 adedi Buhari ve Müslim'de ortak olarak zikredilmiştir. Başta gelen ravileri ise Ebu Said el-Hudri, Ebu't-Tufeyl, İbn Abbas, Evs b. Malik'tir. 
Selman (rajin rivayet ettiği hadislerden birisi mealen şöyledir. 


"Bir defasında Rasülullah ile birlikte bir ağacın altında oturuyordum, Peygamberimiz ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı ve bana, "Ey Selmân, böyle yapmamın sebebini niçın sormuyorsuni" buyurdu. Ben, "Niçin öyle yapıyorsunuz!' dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Bir Müslüman, güzelce abdest alıp beş vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onur da günahları dökülür." 


İbadete düşkünlüğü ile tanınan Selmân-ı Fârisi (ra) Müslümanlara bu konuda şöyle tavsiyede bulunmuştur: “Beş vakit namazı muntazam kılın! 
Büyük günah işlemediğiniz müddetçe beş vakit namaz küçük günahlara kefaret olur. Bir kimse ресе- nin karanlığını ve insanların gafletini firsat bilerek günah işlerse, bu adam kârda değil, zarardadır. Gecenin karanlığını ve halkın gafletini firsat bilerek kalkıp namaz kılan kimse kârdadır. Namazını kıldıktan sonra yatıp uyuyan kimse ne kördadır, ne zararda, Çok ibadet ederek kendini ibadet edemeyecek hale getirmekten sakın. Vasat bir şekilde, fakat devamlı olarak ibadet et." 


Rasülüllah (s.a.s) Selman (ra) hakkında şöyle buvurmuştur. "Cennet üç kişiyi özler. Bunlar; Ali, Ammar ve Selman dir." 
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Aynı zaman we mekânı kullanmak mecburiyetinde olan insanların birbirleri ile iletişim içerisinde olmaları tabii bir zorunluluktur. Ortak anlam ifadelerinin kullanılmasıyla gerçekleşen iletişimin en sihirli araçları sözcüklerdir. İnsanların yaşam şekillerini, tarihsel özelliklerini, kültür vb. pek çok niteliklerini yarısıtan sözcükler ve onların kullanım şekilleri uzun tarihsel süreçler içerisinde şekillenmektedir. 


İnsanlarını doğru iletişim kurmaları için kullandıkları sözcüklerin ortak anlamlarının doğru bir şekilde biinmesi zorunludur. Çünkü gönderilen iletinin kaynağında yüklenilen anlamın alıcıda da aynı çağrışım yapması için her iki cenahta da sözcüklere aynı anlamların yüklenmesi gerekmektedir. 


Kelimeler sadece iletişim aracı işlevi görmezler. İnsanlar onlarla geçmişleri ve gelecekleri arasındaki köprüleri kurarlar, hayallerini, düşüncelerini de onların sayesinde ifadelendirirler. Çünkü bilinen kelimeler ve onların nitelikleri insanların algı alanının genişliğini, bilgilerinin enginliğini ve aynı zamanda düşünsel gelişmişliklerini ifade eder. İfadelendirilemeyen bilgilerin veya duyguların bireysel anlamı var kabul edilse de sosyal değerini bahsetmek mümkün olmayabilir. Bu bağlamda, bütün bilgisini ancak iki yüz-üç yüz kelime ile ifade edenle, hayatnn her alanını binlerce kelimenin ifade ettiği anlam zenginliğine açan kişilerin dünyaları, özellikle düşünsel alanları hiçbir zaman mukayese kabul etmeyeceği aşikârdır. 


Dr. Kıyasettin Koçoğlu 
СОВЕ тт Uzmanı 
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Kavramlar 


Sözlüğü 


Edt. Оос. Dr. İsmail Karagöz, 3. Baskı, DİB, Yay, Ankara 2007, 


Ortak kullanımı yaygın ve kelime dağarcığı zengin diller toplumların birlik ve gelecekleri için çok önemlidir. Çünkü kavramlardaki anlam bütünlügündeki birlik sağlıklı ve doğru bir iletişimi ve dolayısıyla birbirlerini rahatlıkla anlayan ve anlaşan ortak yaşamı alanlarının oluşmasına önemli katkı sağlar. Eğer aynı kavramlar farklı ifadeleri tanımlarsa yani trafikte kırmızı ışık birisi için dur diğeri için geç anlamı ifade ettiği zaman çıkacak kargaşanın aynısı- nin zihinlerde, dolayısıyla sosyal hayatta yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca doğru iletişim kurduğu kişiler ile insanlar diyaloglarını geliştirir ve onlarla ortak paylaşım alanları oluştururlar. 


Her alanda hızlı değişimin hem bilimsel hem de kültürel etkilerinin derinden hissedildiği günümüzde maalesef dilimiz de etkilenmektedir. Bir asır önce kaleme alınan eserleri maalesef bu gün sözlüklerle anlamaya çalıştığımız gerçeği üzücü olmakla birlikte hâlin sıkıntılarını ortaya koyması açısından da çok anlamlı gözükmektedir. 


Sözlük - kamus çalışmaları ifade etmeye çalıştığımız problemlerin giderilmesinde çok önemli veri kaynağını oluşturmaktadır. Bu bağlamda her ilim veya kendisine has özellikler içeren alanların kendi kavramlarını içeren sözlükleri, istilah kamuslarının olması da önemli olmaktadır. Her alanın kendi kavram dünyası vardır. O kavram dünyasında kelimeler yeniden anlamlanır ve farklı şekil ve mahiyetlere bürünür. Bu bağlamda din önemli bir alanı temsil etmektedir. 


diyanet aylik deri 


ali 20085 


63 


64 


diyanet 
KİTAP TANITIMI 


Din ınsanların hayatına yön vermede en önemli etkenlerden birisidir. Hem etkin alanı, hem de etki kaynağı ve hem de etki tarzı olarak diğer etmenlerden farklılıklar arz etmektedir. Onun kaynağı ilahi, etki alanı insanın var olduğu her an ve alan, etki yeri insanın yüreğidir. İnananlar için onun içerdi-Bi her düstur hayatın anlamlanması için olmazsa olmazlardan olup, gereğinin yerine getirilmesi hem bu dünya hem de ahiret yurdu için önemlidir. İnsan onunla olan ilişkisinin niteliğine göre manevi değerler kazanırken mahlükatın en şereflisi veya aşağıların aşağısı arasında yer edinmektedir. 


Dinin doğru anlaşılması bir anlamda murad-ı ilâhi- nin tam kavranabilmesi hayatiyet arz ettiği için İslamin ilk günlerinden itibaren bu maksada matuf ciddi çalışmaların yapıldığı malumdur. Tefsir, hadis, fikih, kelâm vb. alanlardakı gayretler aynı şekilde Dinin kavramları bağlamında da sürdürülmüştür. 
Çünkü kavramların doğru anlamlandırılamaması tefsir, hadis, kelâm vb. çalışmalarda elde edilecek sonuçlarında maalesef murad-ı ilahinin kastettiği olmayacaktır. Dolayısıyla öncelikle meramın doğru anlaşılması ve doğru ifadelendirilmesi önemlidir. 


İslam kültür tarihinde, kavramları konu edinen, "ta'rıfat”, "Капли", “müfredât", başlıklı eserlerin yazımı çok eskilere dayanmaktadır. Ragıb el-İsfehaninin Müfredât'ı, Seyyid Şerif Cürcâni'nin Ta'rifât'ı, Ebu Bekâ'nın Külliyyât'ı ve İbn Ebi'd-Dünya'nın risaleleri bunların meşhurlarındandır. Bu eserlerin ortaya çıkış dönemleri ve onlara atfedilen önem Din alanında kavramların doğru algılanmasının önemini ortaya koymaktadır. 


Kavram bir fikri, bir bilim, sanat ve meslek dalını, bir konuyu anlatmak için kullanılan, o fikrin ve konunun ifade edilmesinde öne çıkan, sözlük anlamına ilâve olarak yeni ve farklı bir anlam yüklenmiş olan sözcüklere denir. Dini kavramlar Kur'an ve hadislerde geçen iman, itaat, ibadet, tefsir, fıkıh, hadis, kelâm, tasavvuf, felsefe, ahlâk, iktisat, siyer, tarih, kıraat, tecvid gibi bilim dallarında kullanılan dini içerikli kelimeleri ifade eder. Dini kavramlar bir anlamda dini bilgiler demektir. İnsan ne kadar çok dini kavram biliyorsa dini bilgileri o nispet sağlam temellere oturacaktır. Dini kavramların ifade ettiği anlamlar ne kadar sağlıklı kavranılıp öğrenilir ve anlaşılırsa dini bilgi ve düşünce de o nispette sağlıklı kavranıp öğrenilmiş ve anlaşılmış olacaktır. Bu husus dini kavramları öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. 


| diyanet aylık dergi 
eylül 2008 


Kavramların sadece bilim açısından değil, düşünme ve mantıki muhakeme açısından da önemli olduğu aşikârdır. Doğru ve isabetli bir düşüncenin alt yapısını ancak doğru anlaşılan ve doğru ifade edilen kavramlar oluşturur. Kavramlara hakim olmak eğitim ve öğretim açısından da büyük önem taşımaktadır. Tanıtmaya çalıştığımız eser de bu kiymetli özellik ve niteliklere haizdir. Eser de böyle bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Âdeta küçük bir ansiklopedi mahiyetinde olan eserde dini kavramlar, ilmi bir üslüp ve anlaşılır bir dil ile kaleme alınmış ve geniş bir topluluğa hitap etmesi hedeflenmiştir. 


Böyle bir eserin hazırlanması 25-29 Temmuz 
2000 tarihleri arasında Saraybosna"da düzenlenen 
"Avrasya İslam Şürası Teşkilâtı” toplantısında dile getirilmiş ve bir öneri olarak karara bağlanmıştır. 


İki bin civarında kavramın yer aldığı ve öğrenciler, din görevlileri ve dinin temel kavramlarını öğrenmek isteyen herkes için faydalı bir kaynak olacağı düşünülen eserin maddeleri Doç. Dr. Fikret Karaman, Doç. Dr. İsmail Karagöz, Dr. İbrahim Paçacı, Dr. Mehmet Canbulat, Dr. Ahmet Gelişgen ve İbrahim Ural tarafından kaleme alınmıştır, 


Eserde temel olarak Kur'an ve hadisler esas alınmakta ve referans olarak sure ve ayet numaraları gösterilirken diğer kullanılan kaynaklar ise zikredilmemektedir. Maddeler yazılırken önce sözlük anlamı, sonra terim anlamı ve Kur'an'daki anlamı verilmiştir. Herhangi bir konu işlenirken konu içerisinde yer alan diğer kavramlar, aynca müstakil bir madde olarak ele alındığına işaret olmak üzere koyu yazılmıştır. Birden fazla kavram ile ifade edilen içerikler, aynı kökten gelen farklı kelimeler veya birbiriyle yakın ilişkili kavramlar bir maddede yazılmış ve diğer kavramlar bu maddeye atıfta bulunulmuştur. Maddeyi kimin yazdığını belirtmek amacıyla her maddenin sonunda parantez içerisinde o maddeyi yazanın ad ve soyadının ilk harfi yazılmıştır. 


Bugün dini meselelerimizi anlatırken de günümüz bilim ve anlayışındaki gelişmeleri asrın idrakine asnn kavramlarını da kullanarak sunmamız gerekmektedir. Bu minvalde yapılan çalışmalar, dinin doğru anlaşılması, hayata doğru aktarılması ve top-İumsal geleceğimize yaptıkları anlamlı katkılar dolayısıyla çok kiymetlidir. Tanıtımını yapmaya çalıştığımız eser de bu açıdan oldukça anlamlıdır. 
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Еу Кеп dilerinin aleyhi ine aşırı. giden kullarım! 
` Allat ın rahmetin. den ümidinizi kesmeyin. 
$ü , phesi: Allah bütün günahları affeder. Өй 


O, çok: bağışlayandır, аб merhamet edendir. 
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